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TÜBİTAK 


BİLİM  VE  TEKNİK 


Bilim  ve  Teknikle,  çağdaş  bilimsel  ve  teknik  gelişmelerin,  buluşların,  bu  alandaki  önemli  yeni  yaklaşımların, haberlerin  yer  aldığı  yazılar  yayınlanır.  Yazı  İşleri  Müdürü ve  Yayın  Kurulu,  her  türlü  yazıda,  dil,  anlatım  ve  yayın tekniği  yönünden  değişiklik  yapabilir  Dergide  yer  alan yazıların  tümü  ya  da  bir  bölümü,  kaynak  gösterilmek  şartıyla  yeniden  basılabilir  Gönderilen  yazılar  yayrnlansm ya  da  yayınlanmasın  İade  edilmez, 


Fiyatı  :1500  TL 

Abone  :  1  yıltık  (1 2  sayı)  15.000  TL 

Yurtdışı  abone:  20  A8D  Doları  ya  da  karşılığı, 

Abone  Olmak  İçin:  Okuyucularımızın  abone  ücretini  posta  çekiyle  101621  no'lu  hesaba  veya  TC  Ziraat  Bankası Ankara  Kızılay  Şubesi  304/641  no’lu  hesaba  yatırmaları yeterlidir  Yurtdışından  abone  olmak  isteyen  okuyucularımızın  20  ABD  Dolan  ücret  ya  da  başka  ülke  paralarıyla bunun  karşılığını,  Türk  Dış  Ticaret  Bankası  Ankara  Şubesi  65610577  nolu  hesaba  yatırmaları  gerekmektedir. 
Abone  isteklerinde  istediğiniz  yayının  adını  ve  hangi  sayıdan  başlayacağını  mutlaka  belirtiniz. 

Abone  İşlemleri  İçin:  Tel:  341  92  51/79 

Adres;  Bilim  ve  Teknik  Dergisi  Yazı  İşlen  Müdürlüğü  İstanbul  Caddesi  No:  88  Iskitler- ANKARA  Tel:  341  92  51/44 

Yazışma  Adresi:  Emek  Işhanı  (Gökdelen)  Kat:  15. 

Kızı lay-AN  KARA  Tbc  43186  BTAK  TR  Fgx:  117  59  02 

Mevcut  Sayılar:  206  sayıdan  265  sayıya  kadar  1  000  TL 

266.  sayıdan  itibaren . . .  1.500  TL, 

Mevcut  Ciltler  ve  Cilt  Kapağı: 

22  Cilt .  15.000  TL 

19,  20  ve  21  Ciltlerin  her  biri . . .  10.000  TL. 

22.  OH  kapağı .  700  TL. 

22.  Cilt  indeksi . . . . .  7Û0  TL 


Reklâm  Tarifesi: 

Arka  kapak . .  4.000.000  TL 

On  Kapak  İçi . . . .  3.500.000  TL 

Arka  Kapak  İçi .  3  000  000  TL 

İç  Sayfalar . . . .  2,500000  TL 


BİÜM  VE  TEKNİK  Dergisi  nin  fise  ve  dengi  okul  öğrencilerine  tavsiyesi  bakanlığımızca  uygun  görülmüştür, 

Karar  No:  10247  MIHI  Eğitim  Bakanlığı  Tebliğler  Dergisi  30  Kasım  1970,  Sayfa:  407B 

BİLİM  VE  TEKNİK  Dergisi.  Genelkurmay  Başkanlığı  Harekât  Dairesi  Başkanlığının  4013-22-79/Eğt.Krs.Ş.(Nşr,83)  sayılı  ve 
7  Şubat  1979  tarihî  emirleriyle  Silahlı  Kuvvetler  personeline  tavsiye  edilmiştir. 
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Okuyucularla^ 

Değerli  Okuyucular, 

20001i  yıllara  nasıl  hazırlanacağız? 

Bilim  ve  Teknolojide  milli  hedefimiz  ne  olmalıdır? 

Gelişmiş  ülkelerle  kıyaslandığında  ülkemizin  yeri  neresidir? 

Ülkemizde  mevcut  insangücü  ve  makine  donamım  gibi  değerlerin  envanteri  biliniyor  mu? 

Nükleer  enerji  üretimine  geçmelimiyiz? 

Geçen  Mayıs  ayının  1411e  16 ,  günleri  arasında  Ankara  *da  düzenlenen  L  Bilim  Teknoloji  Şûrası  'ndaf Türkiye  ’nin  gelecekle,  kendi  kendine  yeterli  gelişmiş ülkeler  safında  yer  alabilmesi  için  açıklanması  gereken  bu  ve  benzeri  soruların  cevapları  tartışıldı.  ÜT kemzin  bilim  ve  teknoloji  alanında  milli  hedefi  ve  bu hedefe  ulaşmak  için  uygulanacak  politikaları  belirleyecek  çalışmalar  yapıldı. 

Şûrada  birbirinden  güzel  ve  anlamlı  konuşmalar dinledik.  Bunlardan,  Cumhurbaşkanımız  Sayın  Turgut  ÖZAL  in  şûrayı  açış  konuşmalarında  ‘  ‘Özellikle gençlerin  bilimsel  araştırmaya  ilgisini  artırmalıyız .  ** sözünün  altını  çizmek  istiyoruz. 

Uzmanlar f  Milli  Eğitim  Sistemi  'mizin  düşünme, araştırma  yerine  ezberciliğe  dayandığım  söylüyorlar . 
Ülkemizde  basın- ya yın  organlarının  ise  gençliği,  alabildiğine  moda,  eğlence,  spor  gibi  konulara  yönelttiğini  görüyor  ve  yaşıyoruz.  Peki,  gençlerin  bilimsel araştırmaya  ilgisini  kimler,  nasıl  artıracaklar?  Bu alanda  özel  gayreti  olan  gençlerin  elinden  kimler  tutacak  ?  Şûra  kararlarının  oluşturulması  sırasında  bu noktaların  da  aydınlatılmasının  yararlı  olacağını  düşünüyoruz. 

Ülkemizde ,  bilimsel  ve  teknolojik  ortam  ile  geniş  halk  kitleleri  arasında  iletişim  kurmak  ve  özellikle  gençleri  bilimsel  konulara  teşvik  etmek  amacıyla 
23  yıldır  yayınlanan  Bilim  vç  Teknik  Dergisi  din  bu 
alanda  üzerine  düşen  görevi  yerine  getirdiğini  sanıyoruz. 

Gönül  ister  ki,  böyle  hayati  önem  taşıyan  bir  konuya  bütün  basın- yayın  organları  da  sahip  çıksınlar , 

Gelecek  ay  buluşmak  dileğiyle. . , 

Saygı  ve  Sevgilerimizle 
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BİLİM  ve 
TEKNİK 


"Dünyada  her  şey  için,  medeniyet  için,  hayat  için,  muvaffakiyet  için  en  hakiki  mürşit  ilimdir,  (endir.  İlim  ve (ennin  haricinde  mürşit  aramak,  gatlettlr,  cehalettir, 

da,â,e,,İr"  K. ATATÜRK 
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MEKTUPLAŞMAK  İSTEYENLER 

Ben  bir  Türk  genciyim.  Saden  en büyük  isteğim  btz  gençlen  aydınlatma ntz.  bize  yol  göstermenizde 

Bunun  yarimde  elektronikle  ilgilenen  kardeşlenmiş  yazışmak  istiyorum. 

Ahmet  DİNÇER 
Cumhuriyet  Mab.  No  :  89 
Tekkeköy  /  DENİZLİ 

Bilim  ve  Teknik  Dergisi  ni,  çağını yakalamış,  Türkiye  standartlarında  çok kaliteli  bir  dergi  olarak  görüyorum.  Bu dergiyi  çıkaranları  da  çalışmalarından dolayı  kutluyorum 

Buna  rağmen  okur  sayısının  azlığı uzunlu  verici  Bu  konuda  biz  okurlara büyük  görevler  düştüğünü  bir  kez  daha  yinelemek  istiyorum  Bilim  ve  Teknik Dergisi  okumaya  çok  geç  başlamış  bir öğrenciyim.  Bilimsel  konularda  çok  yetersizim  Bilimsel  konularda  bilgi  birikimlerini  paylaşmak  isteyen  Bilim  ve  Teknik Dergisi  okurlarıyla  mektuplaşmak  istiyorum. 

Songül  MERİÇ 
Ahmet  Hamdı  Sok. 
ivedifc  Cad.  No:  25  /  2 
Yenimahalle  /  ANKARA 

Yıldız  üniversitesi,  Çevre  Mühendisliği  öğrencisiyim  Başta  ekoloji,  çevre  sorunları  ve  çevre  koruma ,  Türkiye ve  dünyadaki  yeşil  hareket  konuları  olmak  üzere,  her  turlu  bilimsel  ve  kültürel  elanda  yazışmak  isteyen  arkadaşlar için  adresim: 

Sefa  EKŞİ 
Ressam  Salih  Ermez  Sok. 

Not  41 l  10 
81080  Göztepe  /  İSTANBUL 

Ben  15  yaşında,  Üsküdar  Amerikan 
Kız  Lisesi  nde  okuyan  bir  öğrenciyim. 
Derginizi  devamlı  almaktayım.  Şunu  belirteyim  kı,  bu  kadar  kaliteli  ve  benzen olmayan  bir  bilim  dergisini  bu  kadar  uygun  fiyata  alabildiğimiz  için  çok  şanslıyız  Tüm  arkadaşlarım  adına  sızı  tebrik ediyor,  başarılarınızın  devamını  diliyorum. 

Bu  yıl  okulumuzda  bir  Astronomi 
Kolu  kurduk.  Elimizde  birkaç  kitap  ve  bir teleskobumuz  var.  NASA  gibi  çeşitli  ku ruluşlara  mektup  yazdık  Fırsat  buldukça gözlem  yapıyoruz.  Ayrıca  astronomi  ile ilgili  çeşitti  bilgileri  ve  haberleri  sergile dığimiz  bir  de  panomuz  var 

Amacımız  astronomiye  ilgi  duyan arkadaşlarımızla  yazışmak  Kişisel  ad¬ 


resime  yazılan  mektuplara  cevap  ver meğe  çatışacağız  Şimdiden  teşekkürler 

Özlem  TUTAR 
Zlverbey,  Hiimlbey  Sok.  No:  3  /  T 
81040  Kadıköy  /  İSTANBUL 

Yılbaşından  beri  derginize  abone yım.  Dergiyi  ilgiyle  takip  ediyorum,  Meslek  lisesi  elektronik  bölümünde okuyorum.  Operasyonel  amplifikatörler hakkında  yazışmak  istiyorum. 

Suat  TÜKEL 

Ata  Cad.  Defne  Sok.  No:  6  l  6 
Balçoua  /  İZMİR 

Ben  I6yaştnda  Astsb.HzIm  Okulu  3  sınıf  öğrencisiyim.  Derginizi  büyük bir  ilgiyle  izliyorum  Gerçekten  Türkiye standarttan  için  en  mükemmel  bir  dergi  diyebilirim.  Her  ay  aldığım  bu  dergi¬ ye  arkadaşlarımın  ilgisi  büyük  oranda arttı.  Sîzlere  böyle  mükemmel  bir  dergi çıkarttığınız  için  teşekkür  ederim 

Ben  bilim  adamı  olmaya  kararlıyım 
Fakat  bu  kararlılığımı  nereye  kadar  sürdürebilirim  bilmiyor  um  Kendimi  tam  olarak  yetiştirmek  için  ne  yapmam  gerekir  ? 
Yardımcı  olursanız  memnun  olurum,  Bilimsel  ve  değişik  konularda  yazışmak  istiyorum. 

Kadir  ALTUNAY 
Jandarma  Astsb.HzIm.  Okulu  3/C 
1268  06377  Güvercinlik/ ANKARA 


SOSYAL  BİLİMLERE  DE  YER  VERIN 

Bilim  ve  Teknik  Dergisi  'n/n  yeni okuyuculanndaoım.  Aşağı  yukarı  altı  aydır  dergimizi  takip  ediyorum,  Ülkemiz de  bilimsel  konularda,  boy  leşine  güzel bir  derginin  yayınlanması  beni  çok memnun  ediyor  Esasen  bilimsel  bilgi¬ nin  ne  kadar  kıymetti  olduğunu  gözönü- ne  alırsak.  Bilim  ve  Teknik  in  satış fiyatının  çok  ucuz  olduğunu  söyleyebiliriz. 

Ben  sizin  yayın  politikanız  hakkın da  bir  noktaya  değinmek  istiyorum. 
Ağırlıklı  olarak  fen  ve  mühendislik  bitimlerine  yer  verdiğiniz  halde  psikoloji,  sosyoloji,  felsefe  ve  siyaset  bilimlerine  hiç yer  vermiyorsunuz.  Bundan  sonraki  sayılarınızda  iktisat ,  idarecilik,  sosyal  ve eğitim  bılımlenne  de  eğilmenizi  diliyorum. 

Halil  Kürşad  ASLAN  /  ANKARA 

KALİTE,  DÜŞÜK  FİYAT  VE 
BİLİM  TEKNİK  DERGİSİ 

Öncelikle  böylesine  kaliteli  bir  dergi  çıkardığınız  için  tebrik  ediyorum.  Bilgi  çağında  olmamız,  umarım  derginizin okuyucu  kitlesini  artırır.  Derginizi  İh  yıldır  takip  ediyorum;  bu  kadar  kaliteli  ve kalitesiyle  ters  orantılı  bir  fiyatta  satılarak  ekonomik  gücü  yetersiz  olan  gençlerimize  ulaşabilen  bir  dergi  daha şimdiye  kadar  yoktu  ve  bundan  sonra da  olamaz.  Sizi  tüm  kalbimle  destek tıyorum, 

Önder  EKER  /  AYDIN 


YAYIN  DÜNYASI 


TEKNİK  CEP  TAKVİMİ 

Ikun  linçin 
REŞAT  KimKASlAfy 


M 


kültüm 

KİTAPEVİ 


Reşat  KİN1KASLAN  tarafından  hazırlanıp*  Kültür  Kitabevi tarafından  basılan  bu  kitap*  cebiniz¬ de  rahatlıkla  taşıyabileceğiniz  bir ebatta  olup,  yaklaşık  250  sayfa  civarında. 

Kitapta*  Türkiye'nin  illere  göre  nüfusu,  başlıca  gölleri,  nehirleri, dağlan  gibi  konulardan  tutun  da sağlık*  avlanma  süreleri,  ölçüleri, trafik  işaretleri*  elektrikle  ilgili  genel  bilgiler,  boya  ve  boya  maddeleri,  alan  ve  hacim  formülleri*  sinüs, kosînüs,  tanjant*  kotanjant,  TV, bayram  namazları,  bil  t  an  gazı,  buzdolabında  dikkat  edilecek  hususlar ve  izocam  gibi  konular  yer  almaktadır. 

Adres:  Kültür  Kitabevi 
Ank.  Cad.  No:  62 
Sirkeci/İST  AN  BU  L 
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BİLİM  VE  TEKNİK 


1.  BİLİM  TEKNOLOJİ  ŞURASI  YAPILDI 


14-16  Mayıs  1990  Ankara 


Cumhurbaşkanları  himayelerinde  ve  Devlet  8akanı’mn  teşvikleriyle  düzenlenen  1,  Bİlim-Teknoloji  Şii  rast  Ankara'da  toplandı,  Türkiye'de  bilim  ve teknolojinin  gelişmesi  için  gerekli  tedbirleri  belirlemek  ve  önerilerde  bulunmak  amacıyla  Devlet  Bakanı Mehmet  Yazar1  m  başkanlığında  toplanan  şûra,  14-16 Mayıs  tarihleri  arasında  Milli  Eğitim  Bakanlığı  Şûra Salonu'nda  yapıldı.  Şûraya  Cumhurbaşkanı  Turgut Özai»  Başbakan  Yıldırım  Akbulut,  bazı  bakanlar,  üniversite,  kamu  ve  Özel  kuruluşların  üst  düzey  yöneticileri  ile  çok  sayıda  araştırmacı,  bilim  adamı  ve temsilciler,  üye  ya  da  gözlemci  olarak  katıldılar. 

BİRİNCİ  GİİN 

Şüra'mn  açılışında  ilk  konuşmayı  yapan  TÜBİ¬TAK  Başkanı  Prof. Dr,  Mehmet  Ergin,  konuşmasında  bugüne  kadar  hemen  her  alanda  birçok  şûranın toplandığını;  ancak  bu  şurâ'nm  Cumhuriyet  tarihindeki  ilk  bilim-teknoloji  şûrası  olduğuna  ve  bu  nedenle büyük  bir  önem  taşıdığına  dikkat  çekerek,  şûranın amacını  şöyle  açıkladı:  "İhracata  yönelik  politikaların  uygulandığı  ülkelerde  -ki  Türkiye  de  bunlardan biridir-  üretim  yapan  kamu  ve  özel  sektör  kuruluşları,  dünya  pazarlarına  çıktıkları  zaman,  bir  rekabetle 


karşı  karşıya  kalmaktadırlar.  Firmalar  bu  rekabete girebilmek  için  dünya  standartlarına  uygun,  daha  iyi ve  kaliteli  mal  üretmek  zorundadırlar.  Bu,  modern üretim  teknolojilerini  bilmek  ve  yeterli  bir  alt  yapıya sahip  olmakla  mümkündür.  Buradan  da  bilim  ve  teknolojiye  sahip  olmak,  dolayısıyla  araştırma-geliştirme yapmak  ihtiyacı  doğmaktadır.  Ülkemizde,  bilim  ve teknolojiyi,  sadece  TÜBİTAK  ve  üniversitelerde  yapılır  düşüncesi  veya  alışkanlığından  kurtarıp,  toplumun  tüm  sektörlerinde  yapılabilir  ve  tartışılır  hale getirmek  ihtiyacı  vardır.  Şûra  bu  ihtiyacı  karşılayacaktır,  Yani  toplumun  kamu,  özel,  üniversite  tüm  kesimlerini  içine  alarak  bir  tartışma  ortamı doğuracaktır".  Ergin,  Türkiye'nin  orta  ve  uzun  vadeli  bilim  ve  teknoloji  politikasının  ana  hatlarının  da bu  şûrada  ortaya  çıkacağını  sözlerine  ekledi. 

Daha  sonra  Şura  Başkanı  Devlet  Bakanı  Mehmet  Yazar  bir  konuşma  yaptı.  Yazar,  “Gelişmekte olan  ülkeler,  bir  teknolojik  açık  sorunuyla  karşı  karşıya  bulunmaktadır.  Kalkınmanın  önündeki  başlıca engeli  teşkil  eden  teknoloji  açığının  kapatılması,  ileri  teknolojilerle  uyumlu  hale  getirilerek  benimsenmesi  gerekmektedir.  Bu  da  ancak  araştırma-geliştirme faaliyetleri  ile  mümkün  olacaktır"  şeklinde  konuştu. 
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Devlet  Bakam  Yazar,  1990  yılı  programında  bitim  ve  teknoloji  alanındaki  araştırma-geîiştirmeye özel  bir  önem  verildiğini,  6.  beş  yıllık  kalkınma  planı döneminde  A  +  G  harcamalarının  GSMPfdakt  payı¬ nın  plan  dönemi  sonuna  kadar  %  Te  çıkan  İm  ası  ve 10.000  çalışan  nüfusa  düşen  araştırıcı  personel  sayısının  15'e  çıkarılması  ile  araştırma-gelişlırme  çalışmaları  yapan  kamu  ve  özel  kuruluşların desteklenmesinin  öngörüldüğünü  söyledi 

Şûra  Başkam  Devlet  Bakanı  Mehmet  Yazar'dan sonra  Başbakan  Yıldırım  Akbulut  bir  konuşma  yaptı,  Akbulut  konuşmasında,  günümüzde  her  gün  şaşırtıcı  bir  hızla  bilim  ve  teknoloji  alanında  gelişmenin sürdüğünü  ve  çağımızın  bilim  çağı  olduğunu  vurgulayarak  şunları  söyledi:  "Bilgi  açığımızı  kapatabilmek için  araştırma  yapmanın  yartısıra,  bilgilere  ulaşma¬ nın  yöntemleri  üzerinde  duruyoruz.  Bu  maksatla  dünyada  bifgi  odakları  denilebilecek  kuruluşlara  bitim adamları  yerleştirmak.  projelere  katkıda  bulunmak, bilimsel  faaliyetleri  izlemek,  bilgi  faaliyetlerinden  ibaret  bir  sistem  kurmak  üzere  tedbirler  alınmaktadır. 11 

Cumhurbaşkanı  Turgut  Özal,  l  Bilim  ve  Teknoloji  Şurasında  yaptığı  konuşmada  bilim  ve  teknolojinin  önemine  değindikten  sonra,  Doğu  blokunda meydana  gelen  gelişmelerin  demokrasinin  zaferinin yantsıra  bilim  ve  teknolojinin  de  zaferi  olduğunu  vurgulayarak  şöyle  dedi:  "SSCB  ve  Doğu  ülkelerinde geçtiğimiz  yıl  meydana  gelen  olaylarda,  bilim  ve  teknolojinin  Önemi  açıkça  ortaya  çıkmıştır,  Bu  ülkelerde  meydana  gelen  olaylar  sadece  demokrasinin değil,  aynı  zamanda  teknolojinin  de  bir  zaferidir,  Bu yüzden  bitim  ve  teknolojiye  önem  vermeyen  ülkeler yenik  kalmaya  mahkumdur." 

Bilim  ve  teknolojinin  ülkelerin  gelişmişliğinin  göstergesi  olduğunu,  ekonomik  ve  sosyal  üstünlüğü  beraberinde  getirdiğini  söyleyen  Özal,  "21,  yüzyılda bilimde  ve  teknolojide  en  ileri  ülkeler  seviyesine  çıkmak,  hepimizin  millî  hedefi  olmalıdır."  dedi. 

Milletlerarası  camia  içinde  itibarlı  yerimiz*  alma¬ nın  geleceğtn  teknolojilerini  keşfetmek  ve  onian  halkımızın  hizmetine  sunmakla  mümkün  olacağını belirten  Özal,  konuşmasına  şöyle  devam  etti:  "Bu, çok  büyük  araştırma  gayretini  gerektirmektedir.  Bilimsel  araştırma  kendiliğinden  olmaz,  çok  çalışma 


İle  olur  İnsanın  hizmetindeki  bilime  evet,  aksine  hayır demeliyiz.  Onun  içindir  ki,  bu  bilim  ve  teknoloji  toplantılarına  ilgi  duyuyor  ve  büyük  önem  veriyorum". 

Şûranın  açılış  konuşmalarından  sonraki  oturumun  ilk  konuşmacısı  Oevlet  Planlama  Teşkilatı  Müsteşarı  Dr. Âli  Tigrefdi,  Tigrel,  oturuma  "Kalkınma Programlarında  Bilim  ve  Teknolojiye  Verilen  önem" konulu  bir  tebliğ  ile  katıldı,  Tigrel,  Türkiye'nin  1 .  beş yıllık  kalkınma  planından  başlayarak,  en  sonuncu¬ su  olan  6.  beş  yıllık  kalkınma  planı  da  dahil  olmak üzere,  kalkınma  planları  döneminde  bilim  ve  teknoloji  olayına  nâsrl  bakıldığın*,  araştırma-geliştirmenin bu  dönemlerdeki  paylarının  ne  olduğunu  özetle  anlattı  ve  "Türkiye'de  1980'li  yıllarda  dışa  açık  bir  ekonomik  model  benimsenmiştir.  Uluslararası  alanda rekabet  edebilen  bir  sanayi  hedef  alınmıştır.  Önümüzdeki  dönemde  sanayi  ürünlerimizin  dışardaki  rekabet  gücü,  bilim  ve  teknoloji  alanındaki  gelişmelerle orantılıda.  Uzun  vadede  Türkiye'nin  teknoloji  yarışının  dışında  kalarak,  dünya  ticareti  içindeki  payını alması  mümkün  olamaz"  diyerek  konuşmasını 'Türkiye  bîr  bilgi  toplumuna  ulaşmak  zorundadır.  Kurum  ve  tüplumtarın  bilgiyi  kullanması  bilim  ve  teknolojinin  ön  koşuludur"  şeklindeki  sözleriyle tamamladı. 

Şûranın  açılış  konuşmalarından  sonraki  oturumun  İkinci  konuşmacısı  Prof.Dr,  Nimet  ÖZDAŞ  idi Oturuma  "Dünya  Perspektifinde  Türkiye’nin  Bilim ve  Teknoloji  Boyutu"  İsimli  tebliğ  İle  katılan  Özdaş, konuşmasına  şûranın  bîr  dönüm  noktası  olduğu,  bilimsel  ve  teknolojik  ilerleme  için  politik  bir  irade  gerektiği  ve  bu  iradenin  var  olduğu  şeklindeki  sözleriyle başladı,  Türkiye'nin  artık  düşünce  planından  çıkarak  uygulama  platformuna  geçmesi  gerektiğini  vurgulayan  Özdaş,  bilim  ve  teknoloji  yarışı  içinde  bizden ileri  olanların  da  geri  olanların  da  bulunduğunu;  fakat  bizim  için  Önemli  olanın,  İleri  teknolojiye  sahip ülkeler  arasına  girmek  olduğunu  söyledi.  Özdaş,  ilen teknolojileri  kullanmayan  ülkelerin,  gelecekte  askerî  ve  ekonomik  güçlerinin  olmayacağını  ve  bu  teknolojilerin  öneminden  dolayı  hükümetlerin  bu alanlara  çok  büyük  parasal  yatırımlar  yaptığını  söyledi,  Bu  alanda  geri  kalacak  ülkelerin,  hrçbir  alanda rekabet  gücünün  olamayacağı  noktasının  altım  çizen  Özdaş,  dünyanın  kaderini  elinde  tutacak  ülkelerin  bilim  ve  teknoloji,  araştırma-geliştirme  ve bilimsel  yaym  alanında  ilk  yirmi  beş  in  arasında  olan ülkelerin  olacağını  vurguladıktan  sonra,  "Türkiye  ise 
42.  sıradadır,  Türkiye'nin  mutlaka  ilk  yırmıbeş  arasındaki  yerini  alması  gerekir"  dedi, 

Özdaş,  "Bilim  ve  teknoloji  alanında  ilerlemek  için en  önemli  iki  faktör  zaman  ve  insandır.  Batının  üç nesilde  yaptığını  Kore  ve  Japonya  bir  nesilde  yaptı ve  yapabileceğini  ispatladı.  Bunu  biz  de  yaparız  ve yapmak  zorundayız.  21.  yy  Türkiye'den  bunu bekliyor"  diyerek  konuşmasını  tamamladı. 

öğleden  sonraki  oturumda  TÜBİTAK  tarafından davet  edilen  yabancı  ülkelerin  bilim  adamları,  ülkelerindeki  bilimsel  gelişmelerin  dünü  ve  bugünü  ile 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BİLİM  VE  TEKNİK 


İlgili  birer  konuşma  yaptılar.  İlk  konuşmayı  Kore  İleri  Bitim  ve  Teknoloji  Enstitüsü  (KAtST)  Başkam Prof,  Dr.  Song  Soo  Lee  yaptı.  Lee,  konuşmasında  Kore'de  bilim  ve  teknolojinin  1 9601ı  yıllardan  sonra  başladığına  değinerek  şunları  söyledi:  “Bilim  ve  teknoloji ikinci  dünya  savaşma  kadar  uzun  süre  cılız  kalmıştır,  Bir  diğer  felâket  1950'den  Î953'e  kadar  süren Kore  savaşıdır.  Bu  nedenlerle  Kore'de  bilim  ve  teknoloji  196CTîan  sonra  gelişmeye  başlamıştır.  Diğer bir  ifadeyle  Kore'de  bilim  ve  teknoloji  30  yıllık  bir  geçmişe  sahiptir",  İkinci  konuşmayı  UNESCO  Bilim  ve Teknoloji  Direktörü  Dr.Klaus-Heinrich  Standke  yaptı. 
Standke  de  "Bilim  ve  Teknolojide  Uluslararası İşbirliği"  konusunu  anlattı  Üçüncü  konuşmayı  Avrupa  Topluluğu  Komisyonu  Bilim  ve  Teknolojiden  Sorumlu  12  Nolu  Genel  Direktörlüğü  Başkanı  Prof.Dr. 
P.Mano  Fasseita  yaptı.  Fassella  "Bilim,  Teknoloji  ve Gelişme:  Avrupa  Topluluğumda  Durum"  konusunu işledi.  Dördüncü  ve  son  konuşmayı,  Avrupa  Topluluğu  Komisyonu  Telekomünikasyon  ve  Enformasyon Konularından  Sorumlu  13  Nolu  Genel  Oırektörîüğü Başkan  Yardımcısı  Joan  Majo  Cruzate  yaptı.  Cruzate ise,  "Ispanya'da  Bilim  ve  Teknoloji  Politikaları"  konusunu  anlattı,  Cruzate,  Ispanya'nın  bilimsel  ve  teknolojik  gelişmeler  için  büyük  pay  ayırdığını,  bunun için  Bakanlıklararası  Komisyon  hun  1987‘de  araştırma  ve  geliştirme  faaliyetlerine  GSMH'dan  ayrılan  payın  0,7'den  1,2’ye  çıkartılmasını  öngördüğünü söyledi 

İKİNCİ  GÜN 

Şuranın  2.  gününde,  daha  önce  belirlenen  6  ayrı  komisyonda  çalışmalar  yapıldı. 

Bu  komisyonlar: 

1  Üniversite-Endüstrî-Devlet  İşbirliği 

2.  A  +  G  Sisteminin  Finansmanı 

Milli  A  +  G  Kuruluşlarının  Sevk  ve  İdaresi 

Teknoloji  Transferi 

Teşvik-Mevzuat 

3.  İnsangücü  Temini-İstihdamı 
Enformasyon  Sistemi 
Uluslararası  İlişkiler 

B  +  T  d  e  Sosyal  ve  Kültürel  Boyut 

4.  Üniversite  A  +  G 
Endüstriyel  A  +  G 
Tarımsal  A  +  G 


5,  İteri  Teknolojiler 
Savunma  A  +  G 

6.  Deniz-Çevre-Sağlık  Bilimleri şeklinde  idi, 

ÜÇÜNCÜ  GÜN 

Şûranın  3,  günü  ise  bu  komisyon  çatışmaları  sonucu  hazırlanan  raporlar  şûraya  sunulmuş  ve  bunlarla  ilgili  genel  görüşmeler  yapılmıştır.  Şûra  kararları» komisyon  raporları  ve  bunlarla  ilgili  görüşme  tutanakları  çerçevesinde  hazırlanarak  kısa  süre  içerisinde  TÜBİTAK  tarafından  kitap  haline  getirilerek İlgililere  dağıtılacaktır. 

Şûradan  İzlenimler 

Şûranın  kapanış  konuşmasını  yapan  Devlet  bakanı  Mehmet  Yazar,  3  günlük  şûra  çalışmaları  Ne  ilgili  bir  değerlendirme  yaparak  şûrada  kararlaştırılan Önemli  konuları  şu  şekilde  açıkladı: 

—  2Ö0Û1İ  yıllarda  mNiletlefin  kaderini  bilim  ve  teknolojide  gösterdikleri  başarı  tayin  edecektir. 

—  Ülkemizin  bulunduğu  nokta,  önümüzdeki  on yılda  önemli  başarılar  sağlamaya  yeterli  potansiyele  sahip  olduğunu  göstermektedir. 

—  Bilim  ve  teknolojide  ileri  ülkeler  düzeyine  ulaşmak  için,  Kuvayı  Milliye  ruhuyla  hareket  etmelidir. 

—  Bilimsel  ve  teknolojik  çalışmalar  için  etkin  ve hızlı  bir  finans  kaynağı  oluşturulmalıdır, 

—  Üniversite-Endüstri  işbirliği  sağlanmalıdır. 

—  Ülkemizde  bilimsel  ve  teknolojik  çalışmaların envanteri  çıkarılmalıdır. 

—  Bilim  ve  teknolojiden  sorumlu  ayrı  bir  Bilim ve  Teknoloji  Bakanlığı  kurulmalıdır. 

—  Bilimsel  ve  teknolojik  faaliyetlerin  geniş  kesimlere  yayılması  sağlanarak  toplum  bilinçlendirilme!  i  ve  bu  alanda  etkili  kamuoyu  oluşturulmalıdır. 

Sonuç  olarak,  şûradan  edinilen  iztenimler  şunu göstermiştir:  Artık  ülkemizde  bilim  ve  teknolojinin önemi  iyice  anlaşılmıştır.  Bu  alanda  ülkemizin  bulunduğu  nokta  ve  ulaşılması  gereken  hedefler  belirlenmiş,  en  önemlisi  bu  hedeflere  ulaşmak  için  ilgili bütün  kurum,  kuruluş  ve  kişilerce  yapılması  gereken çalışmalara,  vakit  geçirmeden  hız  verilmesi  gerektiği  azim  ve  iradesi  gözlenmiştir. 

Hazırlayan:  Cevdet  ÇAĞAN 
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EVRENİN  YEDİ 
BÜYÜK  BİLMECESİ 

Joseph  SCHEPPACH 


Kozmologlar ,  çeşitli  teorilerle  gözlemler  arasındaki çelişkileri  gidererek,  evrenin  gerçek  yapısını  anlamaya  ve  temel  yedi  soruyu  cevaplandırmaya  ça-I ışıyorlar  Bu  sorulan  yazımızda  sırasıyla  inceleyeceğiz . 

EVRENİN  GERÇEK  GÖRÜNÜŞÜ  NASILDIR? 

Dünyadan  bakıldığı  zaman,  gökküresi  geceleyin zengince,  fakat  düzensiz  aydınlatılmış  bir  kubbeye benzemektedir,  Gök  ışıkları  şuraya  buraya  serpiştirilmiş  olup,  yalnız  bazı  yerlerde  belirti  şekiller  mey* dana  getirir  gibidir,  Buna  rağmen,  gökte  düzenin  hâkim  olduğu,  daha  bundan  4000  yıl  önce  Mısırlı  astronomlarca  biliniyordu.  Onlar  daha  o  zamandan,  görünen  gezegenlerin  yörüngelerini  oldukça  büyük  bir isabetle  hesaplamışlardı. 

Daha  sadece  70  yıl  önce,  astronomlar,  evrenin Samanyolu ’ndan  ibaret  olmadığını  ortaya  çıkarmış* lardır.  Bu,  çok  şaşırtıcı  bir  buluştu  ve  evren  sanki  bir gecede  on  kat  büyümüş  gibiydi!  Ancak  bundan  da şaşırtıcı  bir  gelişme,  Harvard  Smithsonian  Astrofizik Merkezimdeki  bir  araştırmacı  ekibinin  on  yıllık  bir  çalışma  sonucunda,  bilgisayar  yardımıyla  hazırladığı üç  boyutlu  evren  modeli  olmuştur.  Bu  model,  astronomide  gerçek  bir  devrim  yaratmıştır  ve  görünüşü bizim  evrenin  yapısı  hakkındaki  bütün  düşüncelerimizle  çelişmektedir.  Modelde  yıldız,  galaksi  ve  spiral  nebülözlerin  büyük  kısmı,  dev  boyutlu,  madde¬ den  yalıtlanmış  ve  dolayısıyla  göze  görünmez  küreler  üzerinde  yüzer  şekilde  gösterilmiştir.  Bütün  evren,  bir  köpük  banyosundaki  sabun  köpükleri  gibi yanyana  duran  ve  birbiriyle  toslaşan  sonsuz  sayıda böyle  boş  kürelerden  yapılı  olarak  görünmektedir. 
Bu  kozmik  köpüklerin  birbirine  temas  ettiği  yerlerde.  özellikle  çok  sayıda  yıldıza  rastlanm  aktadır.  Yıldızlar,  parıltılı  kıtalar  gibi,  bu  muazzam  içi  boş  köpükler  üzerinde  yüzmektedir.  Bu  yapıların  arasında bugüne  kadar  onaya  çıkardığımız  en  büyüğü,  ^Büyük  Duvar' '  denen  ve  yüzlerce  galaksiden  oluşan  bir süper  galaksi  kümesi  kompleksidir.  Uzunluğu  bir  milyar  ışık  yılı  (10  milyar  kere  milyar  kilometre,  yani 1ÛÎ9  km}  ve  genişliği  ise  “sadece"  150  milyon  ışık yılı  olan  bu  süper  küme,  şimdiye  kadar  gözlenen  en koca  yıldız  yapısından  yaklaşık  100  kere  daha  büyüktür.  Bulunduğu  yere  göre  "Piscus-Ceîus  Süperkompleksi"  olarak  adlandırılan  küme,  boyutları  bakımından  sadece  insanın  tasavvur  gücünü  aşmakla  kalmamakta,  bizim  evrenin  kaynağı  konusundaki düşüncelerimizi  de  sarsmaktadır. 


Bundan  önce,  "  Büyük  Patlama"  dan  sonra  maddenin,  evrenin  her  yerine  eşit  yoğunlukta  dağıldığı sanılmakta  ve  evrendeki  boş  alanların  da  bir  istisna oluşturduğu  düşünülmekteydi.  Halbuki  son  gözlemler,  bir  tarafta  muazzam  yoğunlukta  galaksi  kümeleri  oluşurken,  diğer  tarafta  "vakum  köpükleri"nın ortaya  çıktığını  ve  boş  atanların  İstisna  değil,  kural¬ dan  sayılması  gerektiğini  göstermiştir*  O  zaman,  Büyük  Patlamadın  nasıl  geliştiğini  bir  kere  daha  düşünmemiz  gerekecektir, 

BÜYÜK  PATLAMA  GERÇEKTEN  OLDU  MU? 

Klâsik  Büyük  Patlama  modeline  göre*  patlama¬ dan  sonra  evrene  dağılmış  olan  madde  zerreleri,  daha  sonra  çekim  kuvvetinin  etkisiyle  gitgide  daha  yoğun  kütlelere  dönüşmüşlerdir.  Bu  çekim  varsayımıyla süper  küme  kompleksleri  ve  madde  köpüklerinin açıklanması  ise,  şu  ana  kadar  mümkün  olamamıştır,  Modeli  kurtarmak  için  "Kozmik  Sicim**  teorisi  ortaya  atılmıştır.  Bu  teoriye  göre,  ilkel  evrenin  enerji kalıntısı  olan  böyle  sicimler,  galaksilerin  ve  daha  üst yapıların  oluşumunda  bir  yoğunlaşma  çekirdeği  rolünü  oynamışlardır  Kozmik  sicimler,  daraldıkları  zaman  bir  kozmik  yıldırım  gibi  patlamakta  ve  enerjilerini  uzaya  salmaktadırlar,  ilkel  evrenin  sıcak  safhasında  sicimler,  muazzam  madde  kütlelerini  dışarıya püskürtmüşler  ve  geriye  şimdi  gözlenen  boş  alanlar  kalmıştır* 

Şu  var  ki*  şimdiye  kadar  bir  sicim  gözlenememiştir.  Sicimlerin  radyo  dalgaları  yayınlamaları  gerekirse  de,  şimdiye  kadar  bir  sicim  yayınına  rastlan-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Ntsnn  ayında  uzaya  fırlat  dan  Hubble  tdeskobu  ile  evrenimizin  gerçek  boyutlarının  gözlenmesi  beklenmekledir  (  Yanda  f 

İki  ayrı  araştırmacı  ve  iki  ayrı  düşünce  biçimi:  Solda , klâsik  evren  görüşü  gösteriliyor.  Buna  göre,  evren  bîr - denbire  bir  büyük  patlama  ile  yaratılmıştır.  Sağda  gösterilen  modern  görüşe  bakarsak,  evren  plazmadan  oluşan  bir  "İlkel  çorba  "  içinde  pişerek  olgunlaşmıştır. 
Acaba  bu  iki  ayrı  görüş ,  şimdiki  evrenin  helezonlugalaksili  ve  "köpüklü  "  yapısını  açıklamaya  yeterli  olabilecek  mi?  (Alt tag 


mamıştır.  Yalnız,  dünyanın  an  büyük  radyotelesko- bunun  bulunduğu  New  Meksiko  eyaletindeki  Socorra’da  çalışan  Amerikan  astronomu  Mark  Morris,  geçenlerde  şaşırtıcı  bir  gözlemde  bulunmuştur,  Morris,  Samanyolu’nun  ortasında  her  biri  100  ışık  yılı uzunluğunda  sanki  cervelle  çizilmiş  gibi  dü2  çizgiler  görmüştür.  Acaba  bunlar  aradığımız  sicimler  miydi?  Bunu  henüz  kesinlikle  söyleyemiyor  uz;  ama  araşlırmalar  bütün  hızıyla  devam  etmektedir.  Şimdi  üçüncü  sorumuza  geliyoruz. 

EVRENİMİZİN  NASIL  SONA  ERECEĞİNİ 
ÖNCEDEN  BİLEBİLİR  MİYİZ? 

Evrenimizin  durmaksızın  genişlemeye  devam  etmesi  ya  da  bir  çekim  çökmesine  uğraması,  uzayda var  olan  kütleye  bağlıdır.  Acaba  bu  kütle,  genişlemeyi  frenlemeye  yetecek  mİ?  Bunu  bilmek  için  evrendeki  kütleyi  hesaplayabilmemiz  gereklidir.  Bunu henüz  yapamıyoruz;  ama  evrende  önce  sanıldığın¬ dan  daha  fazla  kütle  bulunduğu  anlaşılmıştır,  İyi  ama, gözlerimizle  göremediğimiz  bu  "kara  madde”  nereden  geliyor?  Bu  konuda  iki  varsayım  ileri  sürülmüştür.  Birincisine  göre,  kara  madde  kütlenin  trpkı  çökmüş  yıldızlarda  görüldüğü  gibi,  ışık  ve  radyo  dalgaları  yayınlanmasına  imkân  vermeyen  olağan  bir  durumudur.  İkincisine  göreyse,  kara  madde  henüz  bilmediğimiz  bir  malzemeden  yapılıdır.  Hatta  evrenimizin  %  99'u  bundan  İbarettir.  Dolayısıyla  aslında evrendeki  maddenin  sadece  %  1  'ini  görebilmekteyiz! 

Kara  maddenin  nötrinolardan  yapılı  olduğu  varsayımı  giderek  güç  kazanmakta  ise  de,  henüz  bu  her yerden  sessiz  sedasız  geçebilen  ve  parçacık  tuzaklarına  yakalanması  fevkalâde  zor  olan  bu  parçacık¬ 


ların  sırrım  tam  olarak  aydınlatamamış  bulunuyoruz. 
Şimdi  de  sıra  dördüncü  sorumuzda: 


EVREN  ACABA  SANDIĞIMIZ  KADAR 
BÜYÜK  MÜ,  YOKSA  DEĞİL  Mİ? 

İlk  defa  1 838  yılında,  astronom  Wilhelm  Bessel, uzaktaki  sabit  bir  yıldız  olan  6 1  Cygni'nln  bize  olan mesafesini  ölçebilmiş!!,  Bunu  yaparken,  trigonometrik  Ölçümlerden  yararlanmıştı.  Ne  yazık  ki,  daha  uzak yıldızlarda  Ölçüm  açılan  o  kadar  küçülmektedir  kî, artık  trigonometriden  yararlanma  imkânı  kalmamaktadır.  Bu  durumda  imdadımıza  gök  araştırmacısı  Edwin  Hubble'in  1929'da  bulduğu  bir  usul  yetişmektedir.  Hubble,  bizden  uzaklaşan  yıldızların  tayfında uzaklaşma  ile  artan  bir  kırmızıya  kayma,  çok  ender halde  bize  yaklaşan  yıldızlarda  bir  maviye  kayma  tespit  etmiştir.  Galaksilerin  genellikte  bizden  ve  birbirinden  uzaklaşmaian,  zaten  daha  1922‘de  genel  rölativite  teorisi  denklemlerinden  yararlanan  matematikçi  Atexander  Priedmann  tarafından  öngörülmüştü.  Genişleme  ölçüsü,  "Hubble  değişmezi"  olarak astronomi  biliminde  yer  almıştır.  Evrenimizin  genişleme  oranı  ve  yaşı  birbirine  sıkı  sıkıya  bağlı  olduğundan,  şimdi  de  beşinci  soruya  geçmek  istiyoruz: 

EVRENİMİZ  GERÇEKTE  KAÇ  YAŞINDADIR? 

Hubble  değişmezi,  galaksilerin  uzaklaşma  hızını  saniyede  kilometre  olarak  Parsek  birimiyle  ölçmektedir.  1  Parsek,  30857  milyar  kilometredir.  En  çok kullanılan  Mageparsek  bınmi  ise.  bir  milyon  Parsek’e eşdeğerdir, 
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Araştırmacılar  geriye  giderek  evrenin  yaşını  belirlemeye çalıştıkları  zaman,  hesaplarında  şimdiye  kadar  giderilememiş  çelişkiler  onaya  çıkmaktadır:  Bir  kısım  ev* renin  en  az  20  milyar  yaşında  olduğunu  ileri  sürerken, diğerleri  evrenin  10  milyar  yaşında  olduğunu  söylemektedir.  En  yeni  ölçümler,  evrenin  gerçek  yaşının  bu  İki rakam  arasında  olduğunu  gösterir  gibidir. 

Sütün  gayretlerimize  rağmen,  şimdiye  kadar Hubble  değişmezinin  gerçek  değeri  üzerinde  uzlaşma  sağlanamamıştır.  Bu  değer,  değişik  astronomlar 
tarafından  Megaparsek  başına  saniyede  50  ilâ  100 
kilometre  olarak  verilmektedir.  Buna  göre  evrenimizin  yaşı,  10  İlâ  20  milyar  yıl  arasında  olabilir.  Peki ama.  hepsi  aynı  gökyüzünü  gözetleyen  astronomlar  arasında,  neden  bu  ölçüde  büyük  bîr  ayrım  görülmektedir?  Bunun  sebebi  şudur:  Hubble değişmezinin  değerini  belirlemek  için  uzaydaki  mesafeleri  ölçebilecek  bir  "cetvel"  olması  gerekir.  Şimdilik  cetvel  olarak,  ancak  sefeit  (cepheîde}  denen  bir yıldız  grubunu  kutlanabiliyoruz.  Bu  yıldızların  parlaklığı  ile  ışıldama  devresi  arasında  doğrudan  bir  ilişki bulunmaktadır.  Yalnız,  dünyadan  gözleyebildiğimiz bütün  seteitler,  ölçüm  değerlerini  çok  uzak  cisimlere  uygulamaya  imkân  vermeyecek  kadar  yakındadır,  Bunlardan  elde  ettiğimiz  değerleri  uzak  cisimlere uygulamaya  kalkıştığımızda,  en  küçük  ölçüm  hatası  bile  bizi  çok  farklı  sonuçlara  götürmektedir. 

O  halde  evrenin  yaşını  hiçbir  zaman  öğrenemeyecek  miyiz?  Astronomlar  yıllardan  beri  heyecanla "Hubble  Teleskobu,,nun  uzaya  fırlatılmasını  beklemekteydiler.  Bu  teleskop  sayesinde,  ilk  defa  olarak uzak  sefeitler  gözlenebilecek  ve  tartışmasız  bir  ölçüm  değeri  bulunabilecektir.  Teleskob  1990  Nisanımda  uzay  mekiğinden  fırlatılarak  yörüngeye oturtulmuştur 

Hubble  teleskobu,  belki  şu  soruyu  da  cevaplandırmamızda  yardımcı  olacaktır:  Evrenimiz  neden  alabildiğine  genişleme  ile  içine  çökme  arasında  kılpayı bir  denge  içindedir?  ABD'li  araştırmacı  Don  Page'- 


Bir  dalgıç,  500. 000  litrelik  $m  tankına  dalıyor:  Havuz,  nöt finoların  ölçülmesine  imkân  veren  özel  bir  sıvı  ile  doldurulmuştur  Bu  4 'hay âlet  parçacık 'Varın evrendeki  görünmez  bölümü  doldurdukları  sanılıyor . 
Bunun  isbatı  güçtür ;  çünkü  lankta  ancak  iki  günde  bir ; tek  bir  nötrino  yakalanabilmededir. 

in  hesaplamasına  göre,  düzensiz  durumdan  hareketle  böyle  bir  evrenin  oluşması  ihtimali  Te  karşı 
1  oi33"tür .  Bu  mucizeyi  nasıl  açıklayabiliriz?  Bu  da 
bizi  altıncı  sorumuza  götürmektedir: 

BİZİM  EVRENİMİZDEN  BAŞKA 
EVRENLER  DE  VAR  MI? 

Bu  soruyu  cevaplandırmak  için,  evrenimizin  ilk anlarım  kuantum  teorisinin  ölçüleriyle  ele  almamız gerekir.  Kuantum  teorisine  göre,  o  sıralarda  evrenimiz  bir  atomdan  bile  daha  küçüktü.  Zaman  ve  mekân,  bizim  düşündüğümüz  olağan  vakum  gibi  boş olmayan  bir  ilkel  vakum  içinde  gizlenmişti.  Bu  vakum.  devamlı  olarak  parçacık  çiftleri  ortaya  çıkaran fokurdayan  bir  çorbaya  benziyordu.  Buna  kuantum teoriciieri  "dalgalanmalar"  adım  vermektedir.  Bu  dalgalanmalarla  madde  yoktan  var  edilebilmekteydi.  Kuanîurrı  dalgalanmaları  ile  her  defasında  yeni  evrenler 


Yıldızların  tayf  çizgileri,  atom  yapılarını  vc  dolaylı  olarak  bizden  uzaklıklarını  gösterir.  Yukarıda:  Suyun  normal  tayf  çizgisi  görülüyor.  Aşağıda:  3  C  273  numaralı Çuasar’m  kırmızıya  kaymış  tayf  çizgisi.  Bu  kırmızıya kayış,  üç  milyar  ışık  yılı  mesafeye  denk  gelmektedir. 
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BİR  MUMYANIN 
PORTRESİ 

Ray  Evenhause  adlı  Amerikalı  öır  sanatkâr.  2500 
yaşındaki  Mısırlı  Wenu-hoiep  adlı  kel  başlı  bir  kadın modelim  adeta  canlı  gibi  şekillendirmişti  Büst  m  kahverengi  gözleri  ile  izleyicilere  sakince  bakıyor;  geniş burnu ,  belirgin  elmacık  kemikleri  ve  esmer  akü  İle  At rika  kökenini  belirginleştiriyordu 

Ray  Evenhause ,  bu  güzel  kadını  model  olarak  almasını ,  en  modern  tıp  tekniğine  borçluydu.  Bir  bilgisayar  tomografisi  mumyayı  röntgen  ışınlarıyla aydınlatıyor  Bunun  yanında  parçacık  usulü  enine  kesitti  röntgen  resimlen  vücudu  biçimlendiriyor  ve  ince bir  hesapla  üç  boyutlu  bir  resim  halinde  birleştiriyor Monitörde  mumyanın  cildi „  kas  ve  kemikleri  gibi  birçok  ayrıntı  rahatlıkla  farkedilir  durumda. 

Her  ne  kadar  khminel  metotlarla  eksiklikten  gidermek  güç  bir  iş  olsa  da  Evenhause H  mumyalaştırma- da  kullanılan  s odyumhıdroksıt  etkisiyle  hasarları onararak,  büste  biçim  vermiş  ve  Wenu-hotep  ':n  yüzü  bilgisayar  resimlerinin  üzerinde  belirginleşmişti 

M  Ö  525-400  yılları  arasında  yaşayan  Wenuhotep,  Mısır  toplamanda  yüksek  bir  aileye  mensuptu  Babası  Mısır'ın  önde  gefenlerindendı  Kendisi  de güçtü  ve  zengin  bir  haya  t  yaşamışa  benziyordu  Eşi¬ ne  ait  hiçbir  kalıntı  yazıya  rastlanmamıştı  Kel  kafası saç  dökümüne  işaret  etmiyor,  yaşadığı  dönemde  modem  perukları  kullanabilmesi  için  büyük  bir  olasılıkla saçları  kazınmıştı  Wenu  hotep  öldüğünde,  büyük  bir ihtimalle  30-40  yaşlarındaydı  Buna  iyi  bilenmiş  dişlen  işaret  ediyor  O  dönemde  ekmek  ununda  büyük 


başka  evrenler  de  bulunabilir.  Bu  da  yedinci  ve  son sorumuzu  sormamızı  gerektiriyor: 

NEDEN  İNSAN  VE  EVREN  TAMI  TAMINA 
BİRBİRİ  İÇİN  BİÇİLMİŞ  GİBİDİR? 

Evrenimizin  varlığının  sebebi  konusu,  araştırmacı  lan  uzun  uzun  düşündürmüştür.  Araştırmacılar  istedikleri  kadar  ölçsünler  ve  biçsinler,  evrenin varlığının  sebebini  anlamak  için,  insanı  bir  çerçeve¬ ye  oturtmak  gerekiyordu.  Evrende  hayat  ve  örneğin biz  insanlar  bulunduğuna  göre,  bu  hayatı  mümkün kılan  özel  şartlar  da  olmalıdır.  Bu  şartların  sayısı  o kadar  fazladır  kt,  buna  ancak  hayrette  kalıyoruz.  Yaratılıştan  itibaren  artık  hiçbir  şey  gelişigüzel  olamazdı Ancak  tamı  tamına  belirli  ve  doğa  kanunları  tamı  tamına  bizimki  gibi  olan  bir  evrende  insan  yaşayabilirdi,  ABD'li  araştırmacı  Freeman  Dyson  bu  konuda şunu  söylemektedir:  "Evrene  bakacak  ve  yaşamamıza  imkân  sağlayan  bir  yığın  fiziksel  ve  astronomik olayı  dikkate  alacak  olursak,  evrene  bizim  gelmekte  olduğumuzun  bilindiği  kanaatine  varmamız  gerekecektir,  □ 

PM  den  kısaltarak  çevn  Dr.  Ergin  KORUR 


yaratılması  mümkündür.  Tam  bize  uygun  olan  bizim evrenimizin  yanında,  doğa  kanunları  değişik  olan 


Evrendeki  olaylar  rast  gele  midir,  yoksa  bir  **yüce  düşünce*  lnw  iirüna  müdür?  Evren  de  inşama  yaşamasını  mümkün  kılan  şartlar r  o  kadar  büyük  sayıda  bir araya  gelmiştir  ki,  buna  ancak  hayrette  kalabiliriz . 


ölçüde  kum  bulunurdu  Bunun  nedeni  de  değirmen taşlarının  dağılarak  una  kanşmasıydı.  Böylece  dişlerin  bilenmesi  kaçınılmaz  bir  sonuç  oluyordu. 

Şu  an  aslı  yen  olan  "Chıldren‘s  Museum"  da mumyanın  yanında  büstü  de  bulunan  Wenu-hotept ziyaretçilerinin.  " Gerçekten  nasıl  bir  görünüm  arzediyordu  acaba?"  sorusunu  cevaplandırmaktadır 

GEOrdan  çev,:  Nuran  TUFAN 
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Uzay  Teleskobu 


UZAYI,  UZAYDAN 
GÖZLEMEK 

Üstün  AYDINGÖZ 

Gökyüzü  binlerce  yıldır  insanlığın  İlgisini  çekti.  İnsanoğlunun  açık  bir  gecede  çıplak  gözle  ayırt edebildiği  S  bin  kadar  yıldızdan  fazlasını  görebilmek 
için  âlet  yardımına  gereksinimi  vardı.  Bundan  400 
yıl  kadar  önce  ilk  teleskop  yapılıp  da  gökyüzüne  çevrildiğinde,  insanoğlunun  ufukları  birdenbire  çok  genişledi.  Modern  astronominin  temellerini  oluşturan gözlemlerin  büyük  bir  bölümü  teleskoplarla  yapıldı. 
Teleskoplar  geliştirildikçe  Güneş  lekeleri,  kraterli  Ay yüzeyi,  gezegenler  ve  uyduları,  yıldızlar,  bulutsular, gökadaları  giderek  artan  büyütmelerle  ve  görüntü  kalitesiyle  gözler  önüne  serildi.  Uzayı  daha  İyi  anlamak için  çapı  6  metreye  ulaşan  özel  aynaların  kullanıldığı  teleskoplar  kuruldu. 

Teleskop  sistemlerindeki  bütün  gelişmelere  rağmen,  Dünya  yüzeyinden  yapılan  gözlemlerin  kalitesini  kısıtlayan  faktörler  var.  Bunlann  başında  varlığına muhtaç  olduğumuz  atmosfer  geliyor.  Atmosferdeki hava  hareketleri  özellikle  noktasal  gökcisimlerinden gelen  ışığın  titreşmesine  neden  oluyor.  Biz  bu  durumu  geceleyin  gökyüzünde  yıldızların  "'göz kırpması'*  biçiminde  görebiliyoruz.  Ayrıca,  hava  kirliliği,  şehir  ışıklan  gibi  faktörler  gökyüzü  gözlemleri¬ ne  olumsuz  etkide  bulunuyor.  Bu  nedenlerle  büyük gözlemevleri,  genellikle  şehirlerden  uzakta  yüksek tepelere  kuruluyor.  Yine  de  atmosfer  faktörlerinin  etkisini  tam  olarak  gidermek  mümkün  olmuyor. 

İşte  “uzay  teleskobu"  bu  olumsuzlukları  gidermek  üzere  tasarlandı.  Geçtiğimiz  25  ÎMisan'da  Amerikan  uzay  mekiği  Dİscovery  tarafından  Dünya çevresinde  yörüngeye  yerleştirilen  Hubble  Uzay  Teleskobu  hem  atmosferden  etkilenmeyecek  hem  de günün  24  saatinde  gözlem  yapabilecek.  Dünya’dan yaklaşık  600  km  yükseklikte  yörüngede  bulunan uzay  teleskobu,  13  ton  ağırlığında  ve  13  metre  uzunluğunda.  Teleskobun  2,4  metre  çapındaki  özel  aynası,  gökcisimlerinden  gelen  ışığı  toplayarak  özel  bir mercek  sistemine  yöneltiyor.  Bu  ışık  daha  sonra  bir bilgisayar  sistemi  tarafından  kodlanıyor  ve  Dünya  ¬ ya  sinyaller  halinde  iletiliyor.  Dünya  yüzeyindeki  çeşitli  istasyonlara  ulaşan  bu  bilgiler,  Amerika  Birleşik Devletleri* n in  Maryland  eyaletinde  uzay  teleskobu için  özel  olarak  kurulan  bir  enstitüde  görüntü  haline getiriliyor  ve  inceleniyor.  Uzay  teleskobu  ile  dünya- 


Hubble  Uzay  Teleskobu  İsmini  Amerika! i  bilim  adamı  Edwin  Hubble (1889-Î953)'dan  ahyor ;  Hubble ,  evrenin  genişlemekle  olduğuna  ilişkin  kanıtlan  1920lerde ilk  kez  ortaya  koymuştu . 


nın  çeşitli  ülkelerinden  bilim  adamlarının  önerdiği gözlemler  yapılabiliyor. 

Uzay  teleskobu  insan  gözünün  algıladığı  ışık  dışında  morötesi  ve  kızılötesi  dalgaboylanndaki  ışığı da  alıp  değeri  en  di  rebiliyor.  Gökcisimleri  hakkında  değerli  bilgiler  taşıyan  morötesi  dalga  boyundaki  ışık, atmosfer  tarafından  engellendiği  için  Dünya  yüzeyinden  ineelenemiyordu. 

Uzay  teleskobu  ile  uzayın  Dünya  yüzeyinden  görülen  en  uzak  bölgelerinin  yedi  kal  uzağı  görülebilecek.  Sayılarla  söylemek  gerekirse,  14  milyar  ışı ky ılı 
ötesi  görülebilecek  (1  ışıkyılı  =  ışığın  saniyede  300 
bin  km  hızla  bir  yılda  katettiği  uzaklık)  Başka  bir  deyişle,  evrenin  14  milyar  yıl  önceki  durumunu  gözleyebileceğiz. 

Yedi  kere  daha  uzağı  görmek,  yaklaşık  350  kere  daha  büyük  bir  uzay  hacmini  algılayabilmek  anlamına  da  geliyor. Bu  "yeni"  hacimdeki  uzak yıldızları,  gökadalarım,  ku asarları  ve  pulsarlan  gözleyebileceğiz.  Daha  fazla  gözlem  yapma  olanağına kavuşmakla  evreni  daha  İyi  anlayabileceğiz.  Bu  arada  önümüze  muhtemelen  yeni  gizemler  ve  sorular da  çıkacak. 

Uzay  teleskobu  gökcisimlerinin  Dünya  yüzeyinden  olduğundan  10  kere  daha  berrak  görülebilmesini  de  sağlayacak.  Güneş  sistemindeki  gezegenleri ve  yakınımızdaki  yıldızlan  çok  daha  net  ve  ayrıntılı olarak  görebileceğiz.  1610  yılında  İtalyan  astronom Galileo  Galilet,  ilk  teleskoplardan  birini  kullanarak, 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ARİANE  4  ROKETİNİN 
PATLAMASI  UZMANLARI 
DÜŞÜNDÜRÜYOR 

Anane  roketlerinin  ticari  işletmesinden  sorumlu Arianespace  şirketi,  geçtiğimiz  günlerde  patlayan Anane  4  roketi  için  soruşturma  başlattı.  Patlama, Avrupa  Uzay  Ajansı  (ESA)rntn  Fransız  Guyanası'n daki  fırlatma  tesislerinde,  kalkıştan  biraz  sonra meydana  gelmişti.  Yetkililer  patlamanın  nedeninin anlaşılması  İçin ,  en  az  üç  aylık  bir  araştırma  yapılması  gerektiği  görüşündeler 

Oiaytn  gelişimi  şöyle  olmuştu.  Ateşlemeden  6,2 saniye  sonra  kontrol  ekibi  bir  problem  çıktığını  far - ketti.  Verilere  göre  roketin  birinci  kademesindeki dört  itici  motordan  birinde  23  bar  basınç  düşmesi vardı.  Bu  ise  motorun  itme  gücünde  büyük  bir azalma  demekti 

İtme  gücündeki  düşüşü,  diğer  iki  motor  ancak bir  dakika  için  kapatabildi.  Ateşlemeden  yaklaşık 
101  saniye  sonra  motorlann  gücü  tamamen  tükenmişti.  Roket  artık  hesaplanan  yörüngeye  giremeyecekti;  çünkü  gerekli  y unuslama  açısı"  sağlanamamıştı  ve  dahası  dinamik  basınç  roketin,  rotasından  iyice  uzaklaşmasına  neden  oluyordu  Ve roketin  birinci  kademesi  patladı.  Uçuş  güvenliği yetkililerine  bir  tek  şey  kalıyordu;  geri  kalan  kısımları  patlatmak*  Patlama  neticesinde,  roketin  taşıdığı  iki  Japon  haberleşme  uydusu  göğün  maviliğinde  zerrelerine  ayrılıyordu. 

Aerospace  ve  savunma  danışmanlarından  David  Baker ;  yaptığı  açıklamada  düşük  basınçta  bite  roket  motorunun  çalışmasından,  motoru  besleyen  yakıt  akışında  azalma  olduğu  sonucuna  varılabileceğini  dolayısıyla  roketteki  anzanın  bir  türbo  pompadan  veya  yakıt  borularından  kaynaklanabileceğini  belirtti. 

Arızalanan  motor  tıpı,  bütün  Ariane  roketlerin¬ de  kullanılıyor.  Firma  şu  ana  kadar  yapılan  36  fırlatma  sırasında ı,  bu  motorların  250  tanesini  başa rı  He  kullanmış  durumda.  Bunların  içinde  ikinci  fırlatmada  arızalanan  bir  diğer  motor  daha  bulunuyor  Buna  dayanarak  bazı  firma  yetkilileri  son  olayın  bir  tasarım  hatası  olamayacağı  görüşündeler. 

Öte  yandan  danışman  D.  Baker,  patlamanın  bir tasarım  hatasına  ışık  tuttuğu  görüşünde  Baker t " bir  motor  devre  dışı  kalsa  bile t  geri  kalan  motorlarla  yörüngeye  ulaşabilecek  bir  tasarım  olmalıydı11 diyor. 


Jüpiter  gezegenini  etrafındaki  dört  uydusuyla  birlikte gözleyince,  bîr  gökcisminin  çevresinde  başka  gökcisimlerinin  döndüğünü  açık  bir  şekilde  görmüştü. 
Şimdi  ise  biz,  uzay  teîeskobu  ile  yıldızların  çevresinde  muhtemelen  dönmekte  otan  gezegenleri  -yani başka  "güneş  sistemlerini  '-  görebileceğiz.  Bu  gü- 


George  Washıngton  Üniversitesinden  bir  uzman ,  kazanın  uzun  dönemde t  ticari  uydu  fırlatma eğilimim  değiştirmeyeceğim  ve  Ananspace  firmasının  müşteri  kaybetmeyeceğini  söyledi 

Patlayan  roket  iki  Japon  haberleşme  uydusu taşıyordu.  Bunlardan  biri,  BS-2X  Japon  Devlet  Yayın  İdaresi  (NHK)’ne  aitti.  Diğeri ,  Superbırd-B  ise özel  bir  uzay  aracıydı.  BS-2X  uydusunun  Anane patlamasında  yok  olması,  Japonya  dm  yeni  televizyon  teknolojisi  için  yaptığı  çalışmaları  aksatacağa  benziyor 

Amerikan  General  Electric  firması  tarafından üretilen  BS-2X,  Japonya  civarındaki  bazı  büyük gösteri  salonlarına  günlük  yayınları  nakleden 8S-2B  uydusuna  yardımcı  olacaktı.  Yayında  kullanılan  tik  uydu  BS-2A  bozulduğunda,  proje  uzaydaki  ilk  terslikten  payını  almıştı.  Diğer  bir  tatsızlık da  8S-2B'nin  yansıtıcılarının  fonksiyonunu  tam  olarak  yerine  getiremediğinin  NHK  tarafından  açıklanması  ile  ortaya  çıkıyordu. 

Öte  yandan  Japon  Uzay  Dairesi  (NASDA),  Arıanspace  olayının  aydınlanmasını  beklemeksizin, yem  ürettikleri  H-il  roketinin  ana  motorunun  ateşleme  denemelerine  yeniden  başlayacağını  duyuruyordu. 

New  Sci&ntisriten  çev.:  Mustafa  SÖZEN 


neş  sistemlerinin  bazı  lan  oluşumlarının  bizimkine  göre  daha  erken  bir  aşamasında  bulunuyor  olabilir; böyle  bir  sistemi  gözlemek  kendi  Güneş  sistemimizin  nasıl  oluştuğunu  anlamamıza  katkıda  bulunabilir.  Uzay  teîeskobu  sayesinde  heyecan  verici keşiflere  şimdiden  hazırlanabiliriz,  □ 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degifhür  mu 


PatMgdkyt t  i  Arjantin) 'da  derin  bir  gâlde.sona  vrtft  bir buzul  örtüsü.  Bu  zut  dönemlerinde  ilerleyen  husuflar önde  görülen  ağaçların  ürerinden  aşmış*  buzullar  gerilediğinde*  ağaçlar  yehidpi'kök  satmıştır*  Hd  bitkilerde  yapılan  radyo  kdfKon  yaşlandırmaları «  Güney Yarımküre  deki  bu/udann  hareketinin,  kuzey  Yarımküre  > te  aynı  zamanda  olduğunu  ortaya  çıkarıyor * 


P  n 

Ivf 

FT'I 

Dünyanın  iklim  dengesi  son  bir  milyon  yıl  içerisinde,  kuzey  enlemlerinde  ve  dağlarda,  karların  birikip,  yeniden  erimesine  yol  açacak  şekilde  sekiz  kez  bozulup  yeniden  kuruldu.  Yağan  kar, sıkışarak  buza  dönüştü;  dağlardaki  buzul  dilleri  ve 


buzul  örtülerini  oluşturdu,  Onbinlerce  yıllık  zaman süresince  büyüyerek  birkaç  kilometre  kalınlığa  ula* şan  buzullar,  Avrupa'nın  ve  ABD'nin  ortalarına  dek yayılarak  yeryüzü  üzerinde  çeşitli  aşınım  ve  birikim şekilleri  oluşturdular.  Her  buzul  dönemi  anî  bir  bi* 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çimde  sonlandı.  Buz  Örtüleri,  birkaç  bin  yıl  içinde  hızla  eriyerek  yeniden  bugünkü  sınırlarına  çekildiler. 

Son  30  yılda  yapı  i  an  araştırmalar,  buzul  dönemlerine  astronomik  etkenlerin  yol  açtığını  ortaya  koymaktadır  Dünyanın  yörüngesindeki  uzun  dönemli periyodik  değişimlerle,  dönme  eksenindeki  eğikliğin artıp  azalması  şeklindeki  daha  kısa  devirli  topaç  hareketi,  mevsimlerin  şiddetini  etkileyerek  buzulların genişleyip  daralmasına  yol  açmakladır.  Kısacası^  astronomik  devirselllkler,  tetkik  görevini  yüklenmekte, aradan  buharlaşma  ve  yağış  dengesi  ile  mevsim  şiddeti  değişmekte,  bu  değişiklikler  okyanus-atmosfer ilişkisini  başka  bir  modele  dönüştürmekte,  okyanus dolaşımı  değişmekte,  böylece  ısı  dünya  üzerinde farklı  brr  şekilde  dağılmakta,  atmosferin  özellikleri başkalaşmakta,  iklim  değişmekte  ve  sonuçta  buzul örtüleri  büyümekte  ya  da  küçülmektedir. 

İsviçreli  doğa  bilimcisi  Louis  Agassiz*  1842  yılında,  Alp  Dağlarımdaki  cilâlanmtş  ve  çizilmiş  kayaçlar  ve  moloz  yığıntılarının  eskiden  hüküm  sürmüş buzulların  marifeti  olduğuna  ilk  kez  dikkati  çekti.  Aynı yıl  Fransız  Josoph  A.Aöhemar,  mevsimlerin  şiddetini  yönlendiren  astronomik  kökenli  değişıktiklerin, periyodik  bir  şekilde  buzullaşmaya  da  yol  açmış  olabileceğîni  savundu 

ASTRONOMİK  ETKENLER 

Yugoslav  astronom  Mifutin  Mitankovitch,  bu  varsayımı.  1920  ve  1930larda  formüle  dönüştürdü.  Ona göre  astronomik  nedenin  üç  bileşeni  bulunuyor.  Bunlardan  İkisi,  mevsimlerin  şiddetini  değiştirmekte, üçüncüsü  ise,  iki  bileşen  arasındaki  etkileşimi  sağlamaktadır. 

Mevsimselliğı  kontrol  eden  ilk  etken,  dünyanın dönme  eksenindeki  eğikliktir.  Günümüzde  düşeyle 23,5  derecelik  bir  açı  yapan  bu  eksen,  41 .000  yıfda bir,  21*5  dereceden  24,5  dereceye  devirsel  olarak değişmektedir  Eğiklik  arttıkça  her  İki  yarımkürede mevsimlerin  şiddeti  de  artmaktadır.  Yani,  yazlar  daha sıcak,  kışlar  daha  soğuk  olmaktadır.  Mevsımselliği daha  zayıf  olarak  kontrol  eden  ikinci  etken,  Dünya'- nın  yörüngesiyle  ilgilidir  Her  100.000  yıllık  süre  içerisinde,  Dünya'nın  Güneş  çevresindeki  yörüngesi daha  basık  bir  elips  şeklinden,  daha  dairesel  bîr  elipse  değişip  durmaktadır  Elipslik  arttıkça  yörüngenin en  yakın  ve  en  uzak  noktalarında  Dünya'nın  Güneş'e olan  mesafeleri  arasındaki  fark  artmakta,  bu  durum, bir  yarımkürede  mevsimlerin  şiddetinin  artmasına, diğer  yarımkürede  azalmasına  neden  olmaktadır. 
Günümüzde  Güney  Yanmküre'dekı  kış  mevsimi  döneminde,  Dünya  Güneş'e  göre  en  uzak  mesafede bulunmakta,  bunun  sonucunda  Güney  Kutbu'nun kışları  kuzeyden  biraz  daha  soğuk,  yazları  ise  biraz daha  sıcak  olmaktadır.  Üçüncü  astronomik  etken* dünyanın  ekseni  ile  yörüngesindeki  değişikliklerin karşılıklı  oîarak  birbirini  etkilemesi  olayıdır.  Dünya  her 23.000  yılda,  diğer  yıldızların  arasında  tam  bir  daire çizmektedir.  Bu  olay  sırasında,  dönme  merkezinin eğiklik  derecesinden  kaynaklanan  mevsim  değişik- 


VAZ  GÜMÜŞLENMESİ 

İTDOÛ  r4l  t  cnW(}unj 


Buzu İ  dönemlerine  yolaçan  astronomik  devirsellikler: i 00.000  yılda  tamamlanan  dünyanın  yörüngesine  ilişkin  değişim  ve  4 1.000  yılda  tamamlanan  dönme  eksenine  ilişkin  değişim  (En  üstte).  Astronomik  etkenlerin oluşturduğu,  yaz  güneşlenme  şiddetinin  zaman  içinde  değişimini  gösteren  eğri  (kuzey  enlemlerinde)  ( Solda I,  Dünyanın  buzul  hacmindeki  değişimi  gösteren eğri.  Buzul  hacmi  100.000  yıl  içinde  sürekli  artış  göstermekte *  sonra  aniden  azalmaktadır .  Buzul  dönemkimin  bitişi  yaz  güneşlenmesinin  kuzey  enlemlerinde şiddetlendiği  dönemlere  rastlamaktadır  (Sağda). 

liğıyfe  yörünge  uzaklığından  kaynaklanan  mevsim değişikliğinin  birbirlerini  kuvvetlendirmesi  veya  zayıflatması  durumu  ortaya  çıkmaktadır.  Mevsimselliğin  bu  iki  denetçisi  bir  yarımkürede  birbirini  kuvvetlendirdiğinde,  diğer  yarımkürede  zayıflamaktadır.  Mîlankovjtch'in  hesaplarına  göre  bu  üç  etken* yaz  aylarında  kutba  yakın  enlemlerdeki  güneşlenme derecesini  %  20 H ye  varan  ölçüde  değiştirebilmektedir.  Araştırıcıya  göre  bu  oran,  buzul  örtülerinin  oluşabilmesi  için  yeterlidir.  Buzul  dönemlerine  ilişkin sisitematik  verilerin  eksikliği  nedeniyle,  bu  varsayım uzun  süre  kesinlik  kazanamadı. 

BUZUL  KAYITLARI 
OKYANUS  TABANINDAN  GELİYOR 

1950  yıllan  başlannda*  Şikago  Üniversitesi  ‘nden 
Cesare  Emiliani  son  dönem  buzullaşmasının  eksiksiz  kayıtlarını  çıkarmayı  başardı.  Şaşırtıcı  olan  husus,  bu  kayıtların  deniz  tabanı  çökellerinden  elde edilmiş  olmasıdır  .  Bilindiği  gibi,  denizlerde  yaşayan 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Son  buzul  döneminde  (19  500  yıl  önce )  her  iki  yarım kürede,  buzul  örtülerinin  ve  dağ  buzullarının  yayılışını  gösteren  harita .  Kıta  buzullarının  kırmızı ,  deniz  buzullarının  sarı  renkte  görüldüğü  haritada,  kıta buzullarının  bugünkü  kıyı  çizgisinin  ilerisine  taşması¬ nın  nedeni,  buzul  döneminde  deniz  seviyesinin,  bugünkünden  daha  aşağı  seviyede  bulunmasıdır .  Sağdaki grafik  Amerika  Kıtası  wmn  batısındaki  dağlarda ,  buzu/  dönemindeki  kar  sının  (mavi)  ve  günümüzdeki  kar sının  (kırmızı)  arasındaki  1000  metrelik  farkı  gösteriyor  (kuzeyden  güneye  olan  güzergah  yandaki  haritada  işaretlenmiştir), 

Atlas  Okyanusu'nun  kuzeyinde  oluşarak  diğer  okyanusları  dolaşan  tuzlu  derinlik  akıntısı  bıızul  dönemlerinde  mevcut  değildi  (Akıntının  yüzeye  yakın  bölümleri daha  açık  tonda  gösterilmiştir.  Mavi  oklarla  belirtilen  kuşaklar  ise  sığ  dönüş  akıntılarını  temsil  etmektedir). 


foraminifer  adı  verilen  tek  hücreli  organizmalar,  kalsiyum  karbonattan  oluşan  bir  kabuğa  sahiptir.  Canlı  öldüğünde,  bu  kabuk  dibe  çökerek  deniz  tabam çökellerinî  oluşturur.  İlginç  olanı,  kabuğu  oluşturan kirecin,  canlının  İçinde  yaşadığı  deniz  suyunun  bazı  özelliklerini  taşımasıdır.  Örneğin,  oksijenin  normal izotopu  otan  016'ya  oranı,  foraminifer  kabuğun  oluşturduğu  kireç  içerisinde  aynen  korunur. 

Adı  geçen  bu  oksijen  izotoplarının  birbirine  oranı  ile,  buzul  oîarak  tutulan  suyun,  dünyadaki  toplam su  kütlesine  oranı  arasında  çok  yakın  bir  ilişkin  olduğu  kesin  olarak  ortaya  çıkmıştır.  Bu  ilişkiyi,  bir  çeşit meteorolojik  damıtma  olayı  sağlamaktadır.  Şöyle  ki: Ûıa  İzotopu  fçeren  su  molekülleri,  018  içerenlere  göre  daha  çabuk  yoğun  taşarak  yağışa  dönüşmeye  eğilimlidir  Bu  nedenle  sıcak  okyanuslardan  buharlaşan su  buharı,  kaynağından  uzaklaştığında,  önce  O1* izotopu  yağış  halinde  yeniden  okyanusa  dönecektir.  Kaynaktan  en  uzakta  yer  alan  buzul  örtüleri  ve dağ  buzulları  üzerine  yağan  kar  ise,  göreceli  olarak O1®  yönünden  daha  fakir  olacaktır,  ü19'ce  fakir  olan buzulların  miktarı  arttıkça  okyanuslarda  0IS  yönünde  zenginleşecektir.  Kısacası,  buzul  örtülerinin  genişlediği  dönemlerde  deniz  suyundakı  ve  dolayısıyla deniz  tabanındaki  çökellerde  Otflfin  oranı  artacaktır, 

Emiüani,  deniz  tabanından  sondajla  elde  edilen çöke İleri  incelediğinde,  01EM318  oranının  birbirine  oranının  Miiankovitch'in  öne  sürdüğü  dönemlere  uyumlu 


oîarak  yükselip  alçaldığını  gördü.  Bunun  üzerine  yüzlerce  karotta  aynı  işlem  tekrarlandı.  Sonunda  izotop oranı  değişimine  ilişkin  kayıtların  Dünya'nın  yörüngesiyle  ilgili  değişimlerle  aynr  devirselliklerim  yansıttığı,  1976  yılında  kesin  olarak  arılaşıldı. 

Elde  edilen  verilere  göre,  son  800.000  yıl  içinde,  Dünya'nın  yörüngesindeki  değişikliklere  bağlı olarak  buzulların  her  100.000  yılda  dünya  ölçeğinde  genişlediği  anlaşılmıştır.  Ayrıca,  100.000  yıllık  bu uzun  devreler  içerisinde  gözlenen  23.000  ve  41.000 
yıllık  devreler  halindeki  daha  küçük  çaptaki  buzul  salınımlannın  dünya  eksenindeki  eğikliğin  periyodik  değişimine  denk  geldiği  de  kanıtlanmıştır. 

Şekilde  görüldüğü  gibi,  buzul  hacminin  değişimini  veren  eğri,  testere  dişi  gibi  keskin  sınırlar  gösterdiği  halde,  mevsimseîlîğîn  değişimini  yansıtan eğride,  devreler  arası  daha  az  belirgindir.  Öte  yandan  100.000  yıllık  devirsellik  mevsimlere  göre  güneşlenmenin  değişimini  gösteren  eğride  fazla belirgin  olmadığı  halde,  buzullaşma  eğrisinde,  ana buzullaşmayı  verecek  şekilde  belirgindir.  Bu  sonuçlar,  buzulların  100,000  yıllık  süre  içerisinde  arada  küçük  salınımîar  yapmakla  beraber,  sürekli  bir  biçimde genişlediğim,  daha  sonra  birkaç  bin  yit  içerisinde  aniden  küçülerek  eski  sınırlarına  çekildiğini  gösteriyor. 

Araştırıcılar  buzul  kütlesinin  ağırlığı  altında  çöken  yerkabuğunun  tepkisini  de  açıkladılar,  Toronto Üniversitesi’ nden  VViffiam  ft  Peftier  ve  William  T  Hay* de  geliştirdikleri  kuramsal  modelde,  buzul  örtüsünün yaklaşık  100.000  yılda  kritik  hacime  ulaştığını,  bu noktada,  kabuğun  altındaki  plastik  mantonun  hızla 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akarak  yer  değiştirdiğini  ve  üstte  bulunan  kabuğun çökerek  bu  boşluğu  doldurduğunu  savundular.  Çökme  sonunda,  kayaçlar  üzerinde  yer  alan  buzul  örtüsü.  daha  düşük  seviyelere  indiği  için  ısınmakta  ve şiddetli  kuzey  yazlarıyla  hızla  erimektedir. 

Son  buzul  döneminde,  mevsimselliğin  şiddet)  kuzey  ve  güneyde  çok  farklı  olduğu  halde,  iklimin  her iki  yarımkürede  aynı  zamanda  değiştiğini  ortaya  koyan  pek  çok  kanıt  vardır.  Buzulların  kayaçları  aşındırma,  taşıma  ve  biriktirmesiyle  oluşturduğu  moren denilen  çökellerin  araştırılmasıyla,  dağ  buzullarının son  buzul  döneminde  enlem  farkı  gözetmeksizin  Kuzey  Yarımküre’de  Kafkaslar,  Alpler  ve  Himalayalar; tropik  kuşakta  Yeni  Gine,  Hawai,  Kolombiya  ve  Doğu  Afrika  Güney  Yarımküre’de  Şili,  Tasmanya  ve Yeni  Zelanda'da  aynı  zamanda  geliştiği  ortaya  çıktı. 

Bugüne  dek  çalışılan  tüm  dağlarda,  coğrafik  konumu  ve  yağış  karakterine  bağlı  olmaksızın  son  buzul  döneminde  kar  sınırının  bugünküne  göre  yaklaşık bir  kilometre  daha  alçak,  hava  sıcaklığının  ise,  yaklaşık  beş  derece  daha  düşük  olduğu  belirlenmiştir. 
Moren  depoları  içerisinde  bulunan  organik  maddelerde  yapılan  radyometrik  yaşlandırmalar,  dağ  buzullarının  Kuzey  Yarımkûre’nin  örtü  buzullarıyla  aynı zamanda  büyüyüp  küçüldüğünü  ve  günümüzden  önce  yaklaşık  19.500-14.000  yılları  arasındaki  bir  zaman  aralığında,  en  yaygın  hale  geldiğini  ortaya koyuyor.  14.000  yıl  önce,  örtü  buzullarının  gerileme¬ ye  başlamasıyla  birlikte,  dağ  buzulları  da  kısalma¬ ya  başladı  Ancak,  örtü  buzullarının  bugünkü sınırlarına  çekilmesi,  yaklaşık  7000  yıl  sürdüğü  halde.  dağ  buzulları  daha  kısa  sürede  çekildi.  Grönland ve  Antarktika'daki  buzul  örtülerine  ilişkin  yapılan  çalışmalar,  son  buzul  döneminde,  her  iki  kutbun  da  günümüze  göre  10  derece  daha  soğuk  olduğunu,  daha sonra  yavaş  yavaş  ısındığını  ortaya  koyuyor. 

Nasıl  oluyor  da  mevsim  şiddetliliğini  farklı  yaşayan  iki  yarımkürede,  buzulların  hareketi  eşgüdümlü  bir  özellik  gösteriyor?  Bu  sorunun  cevabını okyanus-atmosfer  sisteminin  değişiminde  aramak gerekiyor, 

OKYANUS-ATMOSFER 
StSTEMİ  DEĞİŞİYOR 

Kutuplardaki  eski  buzulların  içerdiği  hava  kabarcıklarının  incelenmesi  sonucunda,  son  buzul  döneminde  havadaki  C02  oranının  bugünkünün  2/3’si oranında  olduğu  anlaşıldı.  Sadece  okyanus  sirkülasyonundaki  büyük  bir  değişim  atmosfer  bileşimini  bu ölçüde  değiştirebilir.  Çünkü  okyanuslar,  atmosferden  60  kez  daha  çok  CO*  tutmaktadır.  Denizlerin yüzey  sularında  yaşayan  canlılar,  C02’i  yüzeyden derinlere  ileten  biyolojik  bir  pompa  işlevini  sürdürürler.  Bu  olayın  etkinliği,  yüzey  topluluklarının  türleri ve  popülasyonlarıyla,  düşey  yöndeki  karışıma  bağlıdır.  Buzul  dönemlerinde  ekolojik  değişikliklerin,  biyolojik  pompalamayı  daha  etkili  kıldığı  kesindir,  öte yandan  okyanus  sirkülasyonunun,  buzul  dönemlerinde  bugünkünden  daha  farklı  olduğunun  kanıtı,  fo- 


raminiferlerin  içerdiği  kadmiyum  oranının  değişimin¬ den  çıkanlabiimiştir.  Buna  göre  Atlas  Okyanusu'nda bugün  var  olan  su  sirkülasyonu,  son  buzul  döneminde  mevcut  değildi. 

ûte  yandan  kutuplardaki  buzulların  içinde  hapis kalan  havanın  bileşimi  üzerinde  yapılan  araştırmalar,  buzul  dönemlerinde  atmosferdeki  toz  oranının buzlararası  dönemden  30  kat  fazla,  metan  oranının ise  bugünkünün  yansı  kadar  olduğunu  ortaya  çıkardı Bu  sonuç,  atmosferin  buzul  dönemlerinde  çok  daha  tozlu  olduğunu  gösteriyor.  Toz  taneleri,  güneş ışınlarını  yansıtarak,  havanın  soğumasına  bir  ölçüde  yardımcı  oldular.  Düşük  oranda  metan  içeren  çok tozlu  atmosfer,  buzul  dönemlerinde  iklimin  günümüzden  daha  kurak  olduğunu  ele  veriyor.  Toz,  bitki  örtüsünün  yetersiz  olduğu  durumlarda  artar,  metan  ise bataklıklarda  ürer  Bu  kuraklık  koşulları,  ısının  dünya  ölçeğinde  değişimini  de  etkilemiş  olabilir  Örneğin,  kurak  koşullarda,  yüksekliğe  bağlı  ısı  azalmaları daha  da  şiddetlenir.  Bu  kuralın,  buzul  dönemlerinde  dağ  buzullannın  büyümesine  katkı  sağladığı  tahmin  ediliyor. 

Daha  önce  denildiği  gibi,  100.000  yıllık  astronomik  devirsellik  mevsim  şiddeti  değişimini  yansıtan eğri  üzerinde  41  000  ve  23.000  yıllık  devirselliklere göre  daha  fazla  zayıf  korelasyon  gösterdiği  halde, buzul  dönemlerini  yansıtan  eğri  üzerinde  daha  belirleyici  bir  durumdadır.  Belki  de.  buzul  örtülerinin  genişlemesi,  atmosfer  sirkülasyonu  üzerinde  bir  geri beseleme  (feed  back)  etkisi  yapmakta  ve  okyanusatmosfer  sistemi,  buzul  örtülerinin  kritik  büyüklüğe ulaştığı  100.000  yılda  en  hassas  bir  konuma  gelmektedir. 

Özetle  vurgulamak  gerekirse,  buzul  dönemlerin¬ den  buzularası  dönemlerine  geçiş,  birbirinden  tamamen  farklı,  ancak  sabit  iki  ayrı  okyanus-atmosfer işleyiş  modelini  yansıtmaktadır  Son  buzul  dönemi¬ nin  bitimindeki  olaylar  bu  durumu  yeterince  açıklamaktadır:  Kuzey  Atlantik’in  yüzey  suları  ısınmış. 
Kuzey  Yarımküre’deki  örtü  buzullarıyla  Güney  Yarımküre’deki  dağ  buzulları  erimiş.  Avrupa'da  ağaçlar  yeniden  ortaya  çıkmış,  Antarktika  çevresinde  ve Güney  Çin  Denizi’nde  plankton  ekolojisi  değişmiş ve  tüm  bu  olaylar  günümüzden  önceki  14.000-13.000 
yılları  arasındaki  kısa  bir  zaman  içerisinde  gerçekleşmiştir.  Kuzey  Yarımküre,  başlangıçta  astronomik etkilerle  şiddetli  yazların  etkisine  girmiş,  daha  sonra  bu  durum,  dünyamızın  tamamı  için  geçerli  olan yeni  bir  iklim  modeline  yol  açmıştır. 

İklim  bilimciler,  işte  bu  nedenle  dünyamızın  gelecekteki  iklimine  ilişkin  kaygılar  taşıyorlar.  Bilindiği gibi,  insanoğlunun  etkinliği  sonucu,  atmosfere  karışan  karbondioksit  ve  diğer  sera  gazlarının  oranı,  büyük  ölçüde  artmaktadır.  Acaba  bu  olay  tetik  görevi yaparak,  dünyamızı  bugünkünden  çok  farklı  yeni  bir iklim  modeline  sürükleyemez  mi? 

Wallace  S.Broecker  ve 
George  H.Denton'dan  kısaltarak  çev.: 

Dr.F.  Sancar  OZANER 
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Çevreyi  Kurtarmanın  Formülü: 

YEŞİL  BİTKİLER 

Prof. Dr.  Güngör  YAVUZCAN* 

Artık  herkes  biliyor;  sömürülen  doğanın  düzeni hızla  bozuluyor.  Bu  bozulmaya,  elbette  ki,  insanların  bencillikleri  neden  oluyor. 

Bir  bakıma  İnsanlık  ne  yaptığını  bilmiyor.  Teknolojik  gelişmeler  uğruna  adeta  doğayı  feda  ediyor  Öu alanda  büyük  boyutlar  aîmış  sorunların  çözümünde uygulanan  yöntemler,  artık  sonuç  vermiyor. 

Ne  yazık  ki,  doğal  çevrenin  gözle  görülen  ve  görülmeyen  kirlilik  derecesi  hızla  artıyor.  Bu  artışa  rağmen  toprak,  su  ve  havanın  kirlenmesini  önleme alanında  hiçbir  radikal  önlem  alınamıyor  İncelen  ve delinen  ozon  tabakasının  yeniden  eski  durumuna  getirilmesi  yönünde  ileri  teknikler  gellştlrilemiyor.  Aynı  şekilde,  entropi  artışının  önlenmesi  ve  dünyanın atmosferinde  oluşmuş  bulunan  sera  etkisinin  yok edilmesi  yönünde  de  hiçbir  çaba  gösterilemiyor. 

Oysa,  önlemlerin  kısa  sürede  alınması  gerekiyor. 
Çünkü,  beliren  tüm  sorunlar  için  kısa  sürede  önlemler  alınamazsa,  İnsanlık  yönünden  kötü  son,  kaçınılmaz  gibi  görünüyor. 

NASIL  BİR  DÖNGÜ  GEREKİYOR 

Dünya  atmosferine  dengeyi  bozarcaaına  hızla verilen  karbondioksit  gazı  ve  ısı  enerjisi,  öteki  atık ve  arlıklarla  birlikte  doğa  düzenini  altüst  ediyor. 

Bulgulara  göre,  her  yıl  insan,  hayvan  ve  toprak 
mikroorganizmalarının  solunumları  sonucunda  92 
milyar  ton  ve  bitkilerin  solunumları  sırasmda  da  37 
milyar  ton  karbondioksit  atmosfere  karışıyor.  Ayrıca  fabrikalarda,  kaloriferlerde,  sobalarda  vb.  yerlerde yakılan  yakıtlar  ile  taşıt  araçlarında  kullanılan  yakıtlardan  atmosfere  katılan  karbondioksit  miktarı  da  en az  18  milyar  tonu  buluyor.  Buna  göre,  karalardaki karbondioksit  döngüsü  sırasında  atmosfere  bir  yılda  toplam  olarak  147  milyar  ton  karbondioksit  veriliyor.  Bu  değerlerden  de  görüleceği  üzere,  tüm canlıların  yaşam  etkinliklerinde  ve  yakıtların  yakılmaları  sonucunda  doğanın  karbondioksit  içeriği  sürekli  olarak  adıyor. 

Şurası  gerçektir  ki,  atmosferdeki  karbondioksiti assimile  ederek  organik  madde  üretiminde  kullanan ve  karşılığında  oksijen  vererek  doğayı  temizleyen  tek 


*  Ankara  Üniversitesi.  Ziraat  Fakültesi  Tarımsal  Mekaniıasyon Bölümü  -  Tarımda  Enerji  Kullanımı  Bilim  Dalı 


canlı  grubunu,  yeşil  bitkiler  oluşturuyor.  Bu  günkü bilgilere  göre,  bir  yıl  içinde  yeşil  bitkiler  tarafından bu  amaçla  atmosferden  alınan  karbondioksit  miktarı,  129  milyar  tonu  buluyor 

Karalarda  karbondioksiî-oksijen  döngüsünde  görülen  18  milyar  tonluk  açık,  okyanuslarda  görülen farklı  değerlerdeki  karbondioksit-oksijen  döngüsüle bir  ölçüde  azaltılabilmekîedir.  Ne  var  ki,  bu  alandaki  denge,  yine  de  sağlanamamaktadır.  Özellikle  kara  deniz  ve  hava  kirliliğinin  artışıyla  ve  yeşil  örtünün tahribiyle,  bu  dengenin  sağlanması  giderek  imkânsızlaşmaktadır 

Öte  yandan,  taşıt  araçlarının  ve  fabrikaların  çalıştırılmalarında  kullanılan  yakıtlar  ile  tüm  binaların ısıtılmasında  kullanılan  katı,  sıvı  ve  gaz  yakıtlar,  her yıl  trilyarlarca  kilokalorilik  ısı  enerjisinin  doğaya  verilmesine  neden  olmaktadırlar.  Bunun  yanında,  enerjilerin  birbirlerine  dönüşmesi  sırasında  ara enerji-kayıp  enerji  ve  son  enerji  olarak  da  daima  ısı enerjisiyle  karşılaşılmaktadır.  Gerçekten  de  insan, hayvan  ve  bitkiler  tarafından  tüketilen  gıda  enerjisi, aydınlatmada  kullanılan  ışık  enerjisi,  elektrik  motorlarını  çalıştıran  elektrik  enerjisi  ve  diğer  olaylarda  ortaya  çıkan  mekanikT  kinetik,  hidrolik,  kimyasal  vb. 
enerjilerin  tümü,  ara  işlemlerde  veya  son  işlemde  ya esas  ya  da  kayıp  enerji  olarak  »sı  enerjisine  dönüşmektedir.  Bu  ve  benzeri  eksoter  mik  (ısı  veren)  olaylarla  bir  yıl  boyunca  doğrudan  doğruya  ya  da  dolaylı 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olarak  dünya  atmosferine  atılan  ıst  enerjisinin  değeri de  Irilyarlarca  kilokaloriyi  bulmaktadır. 

Atmosfere  sürekli  olarak,  dengeyi  bozarc  asına, tersinmez  şekilde  verilen  bu  ısı  enerjisi,  doğa  olay* larmt,  dolayısıyla  insan  yaşamını  olumsuz  yönde  et* küsmektedir  Enlropinin  artması,  gelen  ve  yansıyan güneş  ışınlarını  emen  karabondioksit  ve  su  buharı¬ nın  da  tesiriyle  sera  etkisinin  ortaya  çıkması,  aimosfer  sıcaklığının  giderek  yükselmesi,  doğal  olaylarda düzensizliklerin  görülmesi,  bu  olumsuz  etkilerin  en önemlileri  arasında  sayılmaktadır. 

Peki,  bu  gidiş,  dünyanın  ve  dolayısıyla  insanlığın  kötü  kaderi  midir?  Hiç  kuşkusuz,  "Hayır!*,*"  Çünkü,  insanların  elinde  kötü  sonu  önleyecek  büyük  bir olanak  vardır:  Yeşil  bitkiler.  Bu  olanak  nedeniyle,  insan  kaderinin  önceden  kötü  çizilmiş  olduğu  asla  söylenemez. 

Yeşil  bitkiler,  karbondioksit-oksijen  dengesini sağlama  kabiliyetine  sahip  olduktan  gibi,  atmosferdeki  ısı  dengesini  de  sağlamaya  muktedirdirler.  Canlılar  içinde  sadece  yeşil  bitkiler,  endotermik karakterde  olup,  doğadan  ısı  enerjisi  alarak  kendileri  için  olduğu  kadar  insanlar,  hayvanlar  ve  öteki  bitkiler  için  de  karbondioksit  assimilasyonuyla  organik madde  üretiminde  bulunmaktadırlar  Gerçekten  de, bu  bitkiler,  ürettikleri  beher  molekülgram  glikoz  için yaklaşık  675  kilokalori  bağlamaktadırlar.  Gene*  olarak  dünyadaki  bitkisel  üretimin  yıllık  değeri,  karalar için  130  milyar  ton  ve  okyanus  için  de  30  milyar  ton olarak  verilmektedir  8u  miktardaki  üretimi  yapabilmek  İçin,  yeşil  bitkiler  her  yıl  doğadan  Irilyarlarca  kilokalorilik  enerji  almaktadırlar. 

Kim  ne  derse  desin,  ısı  enerjisini  depo  ederek, karbondioksıl  assimilasyonuyla  anorganik  maddelerden  organik  maddeler  üreten  tek  ve  büyük  fabri* ka,  yeşil  bitkilerin  bünyesinde  bulunmaktadır.  Bu doğal  fabrika  tarafından  atmosferden  alman  karbondioksit  ve  ısı  enerjisinin  miktarları  doğaya  verilmiş olan  karbondioksit  ve  ısı  enerjisini  dengeleyecek  düzeye  çıkartabilirse,  dünya,  yeniden  yaşanılabilir  duruma  gelmiş  olacaktır.  Bunun  için,  artan  teknolojik etkinliklere  paralel  olarak,  hatta  bugüne  kadar  oluşmuş  mesafeyi  kapatmak  İçin  ondan  da  daha  hızlı  olarak,  dünyadaki  yeşil  örtünün  büyük  ölçüde  artırılması gerekmektedir.  Bu  artış  tezelden  gerçekleştirilirken, yeşil  örtünün  ve  özellikle  bitkilerin  yeşil  yaprakları¬ nın  önemli  Özellikleri  de  gözönünde  tutulmalıdır  Bu özellikler,  yeşil  yaprakların  doğa  İle  ilişki  kuran  galvanık  yapılı  otomatik  ayar  ve  kontrol  mekanizmalarına  sahip  olmalarından  ileri  gelmektedir 

NASIL  BİR  GALVANİK  YAPI? 

Tarafımdan  odaya  konulmuş  olan  bu  yapı,  kuramsal  olarak,  aşağıdaki  gibi  özetlenebilir: 

Yeşil  bit  kilerin  yaprakları,  kendine  özgü  yan  İletken  karakterinde  olup,  zayıf  akım  tekniğinde,  yaklaşık  olarak  biyo-pil  (canlı-diyot)  gibi  işlev  yapabilir. 
Öte  yandan,  yapraklar,  fotopil  karakterini  de  gösterebilir.  Bu  nedenle,  biyo-güneş  pili  olarak  adlandırılabilecek  otan  bu  piller  yardımıyla  güneşin  foton enerjisinden  elde  edilen  zayıf  akım,  suyun  elektroli¬ 


zi  için  kullanılmaktadır,  Böylece,  nazariyesi  bugüne kadar  kanıtlanamamış  olan  fotolizin  yerini  belki  de elektroliz  almış  olacaktır.  Ne  var  ki*  buradaki  elektrolit  ve  elektrotlar,  insan  teknolojisinin  geliştirdiklerinden  farklılık  göstermektedir.  Bu  da,  dlyot  özellikleri ile  canlılık  özelliklerinin  entegre  olmasından  ileri  gelmektedir.  İşte  bu  entegrasyon,  yukarıda  bildirilen Özelliklerin  tüm  boyutlarıyla  net  olarak  ortaya  çıkmasına  bazen  olanak  vermemektedir, 

Güneş  ışınları  etkisiyle  ve  elektroliz  yoluyla  suyun  doğrudan  doğruya  hidrojen  ve  oksijene  ayrılması,  çevreyi  kirletmeden,  yüksek  değerli  enerji taşıyıcılarını  oluşturan  yalın  ve  İdeal  bir  yöntemdir 

Yapraklar,  güneş  enerjisinin  ısı  ve  ışık  enerjilerini  toplayan  ısı  ve  ışık  kollektörleri  gibi  görev  yapmaktadırlar.  Bu  kollektörîerde  toplanan  enerjilerden elde  edilen  elektrik  -elektron-  enerjisi,  suyun  elektrolizinde  kullanılmaktadır.  Işık  ve  ısının  toplanması ve  zayıf  akıma  dönüştürülmesi  suyun  ayrıştırılması ve  ATP  ve  NADPH'ın  indirgenmesi*  hep  bu  çok  düzenli  yapıdaki  koüektörlerde  -  muhtemelen  diyot  karakterini  ortaya  koyan  kloroplastlan  yardımıyla, fotonfarın  klorofilde  elektronları  hareket  ettirmesiyle  *  gerçekleşmektedir  Böylece*  ışık  enerjisi,  önce zayıf  akıma  dönüşmekte*  daha  sonra  da  bu  enerji kademe  kademe  canlı  sisteme  aktarılarak,  kimyasal enerjiye  çevrilmektedir. 

Bu  noktada  akla  bir  soru  gelebilir:  İkincil  enerjilerden  olan  elektrik  enerjisinin  bitkilerden  doğrudan ve  dolaylı  olarak  kazanılma  olasılığı  var  mıdır?  Varsa,  neden  güneş  enerjisinden,  bitkiler  yardımıyla* elektrik  enerjisi  veya  güneş  enerjisiyle  hidrojen,  daha  doğrusu  hidrojen  enerjisi*  elde  edilmeye  çahşıimam aktadır?  Bu  sorulara  verilebilecek  cevap* bulunulan  aşamada  "Hayırdır.  Çünkü,  bitki  hücrelerindeki  kloropl astl arda  bulunan  ve  galvanik  element  (galvanik  pil)  yapısında  olabileceği  anlaşılan  granaların  her  biri.  1/50  ışın  dalga  boyu  kalınlı-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Aspirinin  ve  kan  pıhtılaşmasını  önleyici  hır  ilaç otan  warf arinin  atriaf  fibritasyon  (Kalp  kulakçığı  kasının  düzensiz  ve  anan  bir  şekilde  kasılması)  Jdan etkilenen  hastalara  faydalı  olduğu  Amerika  da  yaptlan  bir  çalışmada  ispatlandı.  Çoğunluğu  60  yaşın 
üzerinde  olan  bu  tip  hastaların  kalbi  normalden  5 
kat  daha  fazla  atıyor  Sonuçta  kalp  verimli  çalışamıyor . 

Denek  olarak  kullanılan  bir  grup  hastanın  1 3.5 
ay  süren  incelenmesi  sonucunda  sadece  plasebo verilen  hastaların  %  8.3fû  ya  ftbhlasyonun  meydana  getirdiği  çarpıntıdan  ya  da  damar  tıkanmasından etkilendi.  Aspirin  veya  W  ar  farın  verilen  hastaların ise  sadece  %  1,6  ' sının  bunlardan  şikayetçi  olduğu gözleniyordu . 

Aspirinin  bu  yöndeki  faydası  çok  dikkate  değer butundu.  Fakat  hâlâ  şüpheli  olan  nokta  çok  daha yaşlı  olan  (75fin  üzeri)  hastalar  üzerinde  nasıl  etkili olabileceği  konusudur. 

Araştırmacılar ,  şu  sıralarda  aspirin  ve  warfarin- den  hangisini  hastalara  önereceklerini  düşünüyorlar. 

GÜNEŞ  SİSTEMİNE 
ONUNCU  ÜYE:  X  GEZEGENİ 

Güneş  Sisteminde  10.  bir  gezegenin  varolduğunu  ispatlamaya  yönelik  Yeni  Zelanda'da  bir çalışma  yürütülüyor.  Ftobert  Hindsfey  adında  bir bilim  adamı ,  X  diye  isimlendirdiği  10.  gezegenin olduğunu  sandığı  Sentauruz  takımyıldızının  kuzey  bölümünden  bir  dizi  fotoğraf  elde  etti. 


Araştırma  bölgesi  kuzey  yarımküreden  görülebilmesi  için  yataya  oldukça  yakın.  10.  gezegenli bir  Güneş  sisteminin  bilgisayar  programlan  da sözü  geçen  bölgeyi  iyice  daraltmış  durumda. 

Hindsfey,  Nisan-Mayts  arasında  30  tane  fotoğrafı  daha  incelemeye  almış  bile .  Eğer  X  gezegeni  varsa (  sabit  yıldızlara  doğru  hareketinden kendim  belli  edecek. 

X  gezegeninin  15  milyar  km  uzaklıkta  olduğu  tahmin  ediliyor.  Dünyamızın  iki  katı  büyüklükte  olduğu t  bir  diğer  tahmin.  Ayrıca  Hindsley gezegenin  buzla  kaplı  olduğu  ve  böylelikle  yansıtıcı  bir  Özelliğe  sahip  bulunduğunu  iddia  edior 

New  Scientist’ten  çevz 
Habibuftah  AKTAŞ 


ğındadır.  Bunların  bulunduğu  ortama  iletim  telleri¬ nin  dışardan  getirilme  olasılığı  yoktur.  Metal  olmayan  ve  canîı  dokularla  uyuşabilen  bir  iletken  söz konusu  olsa  bile  durum  aynıdır.  Sırlan  henüz  tam olarak  çözümlenmemiş  olan  yeşil  bitkilerdeki  enerji dönüşüm  zincirinin,  insan  teknolojisi  yardımıyla  uygulamaya  konulup  konulamayacağını  önümüzdeki yıllarda  yapılacak  araştırmalar  gösterecektir. 

SONUÇ 

Sahip  olduğu  endotermik  özellik  nedeniyle  ısı enerjisini  absorbe  eden  ve  karbondioksit  assimHasyonuyla  üretim  yapan  yeşil  bitkilerin  yaprakları,  ışık enerjisini  önce  zayıf  akıma  daha  sonra  da  kimyasal enerjiye  dönüştüren  bir  sisteme  sahiptirler.  Bu  sistemt  organik  madde  üretimiyle  bütünleşik  olarak  çalışmaktadır. 


Muhtemelen  biyo-diyot  veya  fotopii,  güneş  pili özelliklerini  canlılık  etkinlikleri  île  entegre  ederek  ortaya  koyan  yeşil  bitkiler,  büyük  bir  olasılıkla,  çevre düzenlemesini  sağlayan  otomatik  kontrol  ve  ayar  mekanizmalarım  da  içermektedirler.  Bu  mekanizmaları  nedeniyle,  yeşil  bitkilerin  olağanüstü  sırlara  sahip oldukları  ileri  sürülebilir. 

Dünyayı  yeniden  yaşanır  duruma  getirebilmek için  öncelikle  yeşil  örtü  alanları,  askeri  seferberliğe benzer  şekilde  ağaç  dikme  ve  bakma  seferberliği  ilan edilerek,  hızla  geliştirilmelidir.  Konuya  yeni  bir  ideoloji  ite  yaklaşılmalıdır,  Yirmibirinci  yüzyıl,  doğayı  yeniden  kazanma  çağı  olarak  ilan  edilmelidir.  Ayrıca, yeşil  bitkilerin  bünyelerinde  sakladıkları  tüm  sırları bulgulayıp,  bunları  gerçek  boyutlarıyla  İnsanlığın  emrine  sunabilecek  modern  araştırma  ve  geliştirme merkezleri  tezelden  kurulmalıdır. 


Para  her  şeyi  yapar  diyen  insan,  para  ipin  har  şeyi  9020  alan  adamdır. 

Benjamin  Franklin 


20 


BİLİM  VE  TEKNİK 


GÜRÜLTÜ 
VE  ÇEVRE 

Erol  KURAL* 

Kemlerin  ağır  havasından  ve  gürültüsünden  bı Kan  insanlar,  yaz  mevsiminde,  olanak  bulur  bul* maz  doğaya  koşmayı  planlarlar;  bütün  bir  yılın  "yor* gun  savaşçıları.  Kısa  da  olsa  gürültünün  pençesinden kurtulup  huzur  ıçmde  yaşamak  isterler 

Kentlerde  kalanlar  ıser  çaresiz,  sabah  akşam  yo* ğunlaşan  trafik,  megafonla  satış  yapan  seyyar  satıcı  - far,  yaz  aylarına  kaydırılan  yol  çalışmaları  arasında geçecek  sıcak  bir  mevsime  hazırlanırlar  Kent  yaşa mmda  eziyet  haline  dönüştürülen  "gürültü"  konusunda araştırmalarını  sürdüren  bilim  adamları  da  tatili  unu tup  sorunu  çözme  yollarını  bulmaya  çatışırlar 

Son  olarak,  İtalyan  bilim  adamlarının  Ürdün  çölle* nnde  yaşayan  bedeviler  üzerinde  yaptıkları  çalışma* lardan  elde  edilen  verilere  göre,  "gürültü  insan sağlığını  tehlikeli  boyutlara  varan  bir  ölçüde  etkiliyor Dünyada  gürültüyü  en  az  tanıyan  topluluklardan birî  olan  bedevilerin  yaşlılarının  hiçbir  işitme  sorunu  ite karşılaşmamaları,  yaşlılık  ile  işitme  güçlüğü  arasında bağlantı  kuranların  tezlerini  zayıflatıyor  Endüstri  tara* fından  üretilen  akustik  kirliliğin  işitmemizi  olumsuz  yönde  etkilediğini  söyleyenlerse  bir  adım  öne  geçiyor Gürültünün  insan  organizmasına  ne  biçimde  za rar  verdiği  konusunda  yapılan  araştırmaların  geçmişi çok  eskiye  dayanmıyor  Patlamalı  motorun  keşfinden sonra,  dünyanın  her  yerine  yayılan  akuslık  gürültünün biyolojik  etkilerini,  insanların  pek  önemsemedikleri  göz* 

I eniyor  Oysa,  İster  keskin  ve  kısa,  ister  yumuşak  ve uzun  olsun,  gurultu,  nabız  atışlarındaki  yüksek  tan  si yona,  nefes  almadaki  ritm  bozukluğundan  aşın  terlemeye.  rnıde  salgılarından  dimağ  yorgunluğuna  kadar, birçok  sorun  doğuruyor  İnsan  organizması,  kaçarak veya  savunmasını  artırarak  gürültüye  karşı  geliyor  9u reaksiyon,  İnsan  organizmasının  gürültüyü  zararlı  bir faktör  olarak  değerlendirdiğim  ortaya  çıkarıyor  Ancak vücudun,  sürekti  gürü II üye  karşı  tepki  göstermesi  stres ve  ülser  gibi  önemli  hastalıklara  neden  oluyor  Uzmanlar,  80  dB  (desibell)ryî  aşan  ses  dalgalarının  özellikle kulakta  meydana  getirdiği  zararların  çok  zor  giderilebileceğini  belirtiyorlar 

Trafik,  alt  yapı  çalışmaları ,  elektrikli  ev  âletleri,  ha* yalandırma  sistemleri  gibi  kaynaklar,  "sinsi  gurultu"' üreterek  kronik  akustik  travma  tehlikesini  artırıyor  "İn* san  zamanla  gürültüye  alışır"  gibi  yanlış  bir  düşünce sonucu  önlem  alınmayınca,  yıllar  sonra  İşitme  güçlük* feriyle  karşılaşılıyor 

Araştırmalara  göre,  dünyada  işitme  güçlüğü  çe* kemerin  sayısı  hızla  artıyor  Şehirde  üretilen"  gürui- 


"  Kimya  Müh  Samsun  Gübre  Sanayii  A  Ş.  Gen.Müd. 


lü,  insanlar  arasındaki  iletişimi  de  sürekli  engelliyor İnsanlar,  ses  ve  kelimelerle  iletişim  sağladıkları  için  sorunlar  çıkıyor  Ûmeğın.  normal  bir  sesle  otobüs  içinde  konuşan  ıkı  insan,  ancak  yüzde  50*60  oranında bı  rbı  r  ten  n  t  an  lay  ab  il  iy  or  lar 

AKUSTİK  KİRLENMEYE  KARŞI  ÜNLEMLER 

Uzmanlar,  bu  konuda  etkin  bir  kampanya  yürütülebilmesi  için,  öncelikte  araştırma  tekniklerinin  gelişti* rifmesî  gerektiğini  söylüyorlar.  Çok  sağlıklı  veriler topladıktan  sonra,  aktif  önlemler  (gürültü  kaynağının kurutulması)  ve  pasif  önlemler  (olanaklı  ölçüde  gürültünün  yayılmasını  önlemek)  adı  altında  ıkı  koldan  akustik  kirlilikle  savaşabileceğini  belirtiyorlar  Kısa dönemde  alınabilecek  önlemleri  de  şöyle  sıralıyorlar 

Akustik  kirlenmenin  en  belirgin  nedeni  olan  kent içi  trafiğinin  yeraltına  alınması  (metro),  daha  az  gürültü  çıkaran  ağır  taşıtların  üretilmesi,  gürültü  kaynaklarından  uzak  yerleşim  projelerinin  yapılması,  fabrikalar gibi  gürültü  kaynaklarının  izole  edilmesi,  evlerde  çift cam  kullanılması  (Sürekli  titreşmeyi  önlemek  için  aralanndakı  mesafe  1.5  cmhyı  açmamalıdır),  kara  yollarında  sesi  emen  asfalt  ve  korkulukların  kullanılması (Bitkisel  korkulukların  100  misli  5*5  dB  ses  dalgasını emebiliyor). 

Elektronik  sanayii  de  gürültü  ile  savaşmak  amacıyla  birçok  ilerlemeler  kaydediyor  Gürültünün  kay nağmın  ve  yönünün  çok  belirgin  olduğu  durumlarda, ses  dalgalarını  ters  ses  dalgaları  ile  tahrip  edebilmek amacıyla  gürültülü  korkuluklar  oluşturuluyor  Mesele, gürültüye  karşı  aynı  dozda  ve  aynı  zaman  sürecinde ses  dalgası  üretebilmede  yatıyor. 
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Sesin  yayılma  hızının  saniyede  340  m  olduğu  goz önüne  alındığında,  bu  konuda  elektroniğin  son  derece  hassas  teknikler  üretmesi  gerekiyor.  Elektronik,  ses hızını  yakalamak  için  milisaniyelerle  çalışıyor  Gürültüyü  silme  sistemi,  dizel  motorlar»,  klima  tesisatları  ve havalandırmalarda  başarı  ile  uygulanıyor 

Gürültülü  yerlerde  çalışanlar  için  üretilen,  insan  sesinden  başka  bütün  sesleri  silebilen  kulaklıklar  da  akustik  kirlenmeyle  savaş  yolunda  çok  önemli  bir  adım kabul  ediliyor 

Bir  gürültü  karşılaştırması  Mutfak  ve  savaş.  Sözümüz  ev  kadınlarına,  eğer  mutfağınızda  bol  miktarda  elektrikli  âlet  kullanıyorsanız,  ABD’de  yapılan  bir araştırmaya  kulak  vermenizde  yarar  var  Amerikalı  uzmanlar,  evin  dört  duvarı  arasında  yaşayan  "yorgun annenin  bir  günde  karşı  karşıya  kaldığı  gürültünün,  savaşan  askerle  aynı  oranda  olduğunu  saptamıştır.  Yine  aynı  araştırmaya  göre,  çamaşır  makinesi,  mikser 
ve  elektrik  süpürgesini  aynı  anda  kullanmazsanız,  100 
dB'lik  gürültüden  uzak  kalıyorsunuz.  Gürültülü  işler¬ de  kullanılan  özel  kulaklıklar,  tüm  gürültüleri  yok  ederken,  insan  sesim  süzebiliyor  Ses,  ancak  katı,  sıvı  ve gaz  ortamlarda  yayılan  bir  titreşim  enerjisi  olarak  tanımlanır  İnsanda  gırtlak,  ses  aygıtı,  kulak  ise,  ses  almaya  yarayan  organdır  Sesin  saniyedeki  titreşim sayısına  1  Hz  denir  İnsan  kulağı,  her  titreşimi  ses  olarak  duymaz;  ancak  16-21  000  Hz  arasındaki  tıtıreşımlerı  duyar  işıtılemeyen  yüksek  frekanslı  seslere sınırüstu  veya  ultrasonik  ses  denir  Bu  sınırustu  seslerden  tıpta  teşhis  ve  tedavi  amacıyla  yararlanılmaktadır  Örneğin,  sesin  dokulara  olan  etkisinden  fizik tedavide  yararlanılmaktadır 

Normal  «şıtme.  kulağa  ulaşan  sesleri  anlama  yeteneğidir  Bu  yetenek  seslen  tanıma  ve  değerlendir meden  ibarettir  Bundan  anlaşıldığı  gibi,  bir  sesin duyulabilir  olması,  o  sesin  anlaşılmasını  sağlamaz  Sesin  duyulup  anlaşılması  için,  bilinçli  işitme  gerekir  Seslerin  tanınması  ve  değerlendirilmesi,  çoğu  zaman yaşamın  ilk  yılı  içinde  olur  Üç  yaşından  sonra  yeni  sesleri  öğrenme  yeteneği  azalır 

Polis  köpeklerinin  çağrılmalarında  kullanılan  düdüğün  yüksek  frekanslı  seslerim  insan  kulağı  duymaz, köpek  Kulağı  işitir  Yaraca  da  kulakları  sayesinde  kendisini  düşmanlarından  korur  Tavşanlar  30  000,  yarasalar  60-80.000,  yunus  balıkları  120  000,  kelebekler 
150  000  Hz’e  kadar  seslen  ışıtebılmektedırler 

Genelde  istenmeyen,  rahatsız  edici  seslere  gürültü denir  Gurultu  anlayışı  ve  değerlendirilmesi  kişiden  kişiye  değişir,  yanı  bir  insan  için  müzik  olan  ses,  diğeri için  gürültü  olabilir  Tarihte  gurultu  ile  işkence  yapıldığı  yazılır  Aslında  sağlıksız  kentleşmede  yoğunlaşan gürültü  ile  insanlar  bir  bakıma  cezalandırılmış  olmaktadır  Fizik  açısından  harap  edici  gurultu  de  vardır  Gürültüde  frekans  ve  şiddet  düzensiz  aralıklarla  düşüp yükselir 

Gürültü  biriminde  kullanılan  dB.  norma)  bir  kulağın  duyabileceği  en  kuçuk  ses  basıncıdır  veya  i  dB kulağın  ayırt  edebileceği  ıkı  ses  arasındaki  farktır  Bir başka  deyişle,  bir  oranı  temsil  eden  matematiksel  öl- 


UYGULAMADA  KARARLAŞILAN  TİPİK  6URÛLTÜLER 

Sesler 

% 

Desibeller 

•  Füze . 

180 

Mıtralyöz 

160-170 

Jet  uçağı  (Havada) 

140  150 

Askerî  toplar,  jet  uçağı  (yerde),  tüfek  sesi,  25  metre  mesafede  jet  motoru 

130 

Yol  matkabı  ziller  yarış  otoları.  pnömatık  tabanca 

120 

Şahmerdan  çekiçlen,  keserler 

110-125 

Diskotek,  sirenler 

110-120 

Planya  tezgahları,  özel  çekiçler.  daire  testereleri 

110-115 

Metro,  motorsıklet.  klakson 

sesi 

110 

Motorlu  testere,  rende  makinesi,  metal  zımparalar 

100-110 

Dökümhaneler,  trafiği  yoğun 

olan  yerler,  trenler 

100 

Dışlı  vida  tornası,  zımba  presleri,  perçm  makineleri,  hava 

matkabı,  freze  makineleri,  basınçlı  hava 

90-100 

Daktilografı  büyük  motorlar 

(traktör  v  b ).  öğütme  makineleri,  trafiği  orta  yoğunlukta 

yollar 

90 

Bükme  ve  eğirme  makineleri. 

torna  ve  dokuma  tezgahları 

polis  düdüğü,  otomobil,  yeraltı 

treni,  yüksek  sokak  gürültüsü 

80-95 

-  Otobüs  (kent  içi),  kamyonlar 

(80  km/h  hızda),  lokomotif  içi, 

(dizel  motorlu  tam  güçte  ve 

yükle  çalışırken  hız  80  km/h 

ve  pencereler  kapalı  iken) 

85 

Otobüs  (kent  dışı),  elektrikli 

tren  lokomotiflerinde,  hızlı  kapı 

kapanması 

80 

Otomobil 

75 

Bağırarak  konuşma,  vagonların  çmde.  telefon,  yüksek  sesle  dinlenen  radyo  ve 

televizyon 

70 

Radyo  sesi 

60 

•  İnsan  sesi  (yüksek  tonda) 

50-60 

-Vasat  büro  gürültüsü  gürültülü  ev.  mutedil  konuşma 

40-60 

Normal  sesle  konuşma,  sakın 

yollar 

50 

Alçak  sesle  konuşma 

40 

Konuşma 

30-40 

Saat  tıkırtısı ....  . 

30 

Çok  sessiz  ev  i  -2  metre  mesafeden  fısıltı . 

20-40 

•  Sahıfe  hışırtısı 

20 

-  Ormanda  yaprakların  hışırtısı 

10-20 

-Yaprak  hışırtısı . . 

10 

•  Duyma  eşiği  (işitme  başlangıç 

seviyesi) 

0 

22 


BİUM  VE  TEKNİK 


FOTOĞRAFIN  DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ  Haz. :  Cevdet  ÇAĞAN 


Mercanları  yiyerek  beslenen  bir  deniz  canim, Bu  canlılar  son  yıllarda  aşın  bîr  artış  göstererek.  denizlerin  bu  harika  yaratıklanm  tehdit  etme¬ ye  başlamıştır. 


A 


Bu  sayıda,  üstteki  fotoğrafı  liginize  sunuyoruz. 


çüdüf  Desibel  ile  Ölçülen  büyüklüklere  düzey  adı verilir, 

Uluslararası  kongrelerde  psikolojik  etkili  gürültüler  35-65  dB.  huzur  bozucu  gürültüler  için  65  90  dB, organ,  ruh  ve  kulak  rahatsızlıkları  için  90-120  dB  ve yukarısı  Ölçü  olarak  kabul  edilmiştir  Avrupa  Halk  Safi' lığı  Çalışma  Grubu  nun  raporlarında,  Dünya  Sağlık Teşkilatının  gürültü  ile  ilgili  kriter  yayın  ve  raporlarında,  gürültünün  insan  sağlığı  üzerine  yaptığı  olumsuz etkilen  Özel  olarak  şu  şekilde  açıklamaktadır 

Gurultu  insan  üzerindeki  organik,  sinirsel,  psikolojik  önemli  etkiler  yapar  Gurultu  diğer  çevre  faktörleriyle  birleşerek.  yorgunluk  ve  bitkinliğin müzminleşmesine  yol  açar.  Hastalıktan  oluşturan  özel nedenler  dışında  vücudun  direncini  azaltarak  hastalıkların  oluşmasına  zemin  hazırlar 

Alman  Mühendisler  Birliği' rrden  bir  uzmana  göre, "Gürültüsü  az  makineler  yapmak  esas  ilkemiz  Olursa, alınacak  sonuç  hiçbir  zaman  sükûnet  değil  Öldürücü sessizlik  olacakta  Gürültüsüz  endüstri,  tekniğin  sınır koşulu  olarak  göz  önünde  tutulmalıdır"  Şu  anda  bu ekonomik  bir  koşul  olabilir;  fakat  gelecekte  gürültünün azaltılması  nın  tekniğin  bir  sınır  koşulu  olarak  kalması tarafsız  bir  gözleyıcı  için  büyük  bir  soru  işareti  teşkil eder 

Gürültünün  insanlar  üzerinde  yapmış  olduğu  çeşitli  etkiler,  deneyler  sonucu;  solunum  sıklaşması,  göz bebeklerinin  genişlemesi,  göz  kapağının  kapanması derinin  soluklaşması,  kan  basıncının  yükselmesi,  kırmızı  ve  ak  kan  hücrelerinin  azalması,  psikolojik  etki  (bu kişiden  kişiye  değişmekle  birlikte  aynı  kişide  gürültünün  karakterine  ve  saatten  saate  etkisine  bağlıdır),  cinsel  faaliyet  ve  kan  şekeri  bozuklukları,  iştahsızlık  ve zayıflık  şeklinde  tespit  edilmiştir, 

Gürültüye  bağlı  işitme  kayıplarında  gürültünün  karakteri,  süresi  ve  şiddeti  önemlidir  İnsan  kulağı  165 
dB  şiddetindeki  bir  sese  0  003  saniye,  145  dB  şiddetindeki  bir  sese  ise  0,3  saniye  süreyle  kalıcı  bir  etki  ol¬ 


madan  dayanabilmektedir.  Bu  şiddetteki  seslerin  uzun sürmesi  halinde  kulak  zarı  yırtılmalarına,  özengı  kemiği çıkıklarına,  orta  kulak  kanamaya  ve  ıç  kulakta  tahribe neden  olmaktadır  Sesin  sürekli  olması  kesikli  olmasından  daha  tahrip  edicidir. 

Günlük  8  saat  çalışan  bir  kişinin  bu  süre  içinde  sürekli  olarak  çalışabileceği  gürültü  şiddeti,  en  fazla  90 
dB'dır.  Gürültü  şiddeti  yükseldikçe  bu  ortamda  çalışma  saatleri  daha  kısa  olmalıdır  Şiddeti  93  dB  olursa, günlük  çalışma  4  saat,  96  dB  olursa  en  ta2ta  2  saat olmalıdır,  Bunda  kişinin  yaşı  ve  psikolojik  durumu  İle kulaklarının  sağlığı  da  rol  oynar.  40  yaşın  üstündeki kişilerde  gürültü  daha  etkileyicidir,  kulak  zarları  normal  otan  bir  kişinin  gürültüden  göreceği  zarar,  orta  kulağında  illıbap  olan  bir  kişiye  göre,  daha  az  olacaktır 

Alkol  alan  kişilerin  gürültüye  daha  az  dayandıkları  bir  gerçektir  Alkol,  kulağın  aşın  seslere  karşı  koruyucu  mekanizmasının  çalışmasını  bozmaktadır.  Alkol içilen  yerlerde  işitme  oranının  düşmesi  ve  yüksek  tonlarda  konuşulması  bu  nedenledir.  Gürültünün  yoğun olduğu  yerlerde  çalışanların  alkol  almaları,  gürültünün kulağa  olan  etkisini  artıracak  ve  kalıcı  tipte  işitme  kayıplarını  daha  kısa  sürede  ortaya  çıkaracaktır  Şiddetli basınç  değişimlerine  yol  açan  patlamalarda  birinci  faz, anî  bir  pozitif  basınç  dalgasıdır,  ikinci  faz  ise  bunu  izleyen  ve  gittikçe  artan  bir  negatif  basınç  değişimidir Pozitif  faz  orta  kulağı  negatif  faz  ise  iç  kulağı  etkiler ve  buna  bağlı  olarak  da  maruz  kalan  kişide  mıks  tipte işitme  kaybı  oluşur  Uzmanlar,  sürekli  gürültünün  beyindeki  yumurta  akı  maddesini  katılaştırdığını,  böy lece  hafıza  kaybının  oluştuğunu  ve  gençlerin  dün  ne yediklerini  neredeyse  unutur  hale  geldiklerim  söylüyorlar.  Bugün  kentleri  gürültülü  kılan  nedenler  arasında hoparlörlü  hoparlörsüz  satıcıların  bağırtılarını,  egzozu pallak  araçların  gürültüsünü,  kent  içme  sokulan  ağır vasıtaların  havalı  ktâksonlannı,  diğer  araçların  olur  olmaz  çaldıkları  kornaları ,  sorumsuzca  açılan  radyoyu, televizyon,  cadde  ve  sokaklardaki  plâk,  kaset  satıcılarının  taşan  müzik  seslerim  ve  gürültülü  çalışan  kent içindeki  fabrikaları  saymak  mümkün.  □ 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GERÇEKTEN 
CÜRÜY^BİLEN  İLK 
PLASTİK 

■ 

İtalya’da  bir  kimya  şirketi  olan  Ferruzzi,  dünyanın gerçekten  çürüyebilen  ilk  plastiğini  icat  ettiğini  iddia  etti.  Firma  geçen  ay  söz  konusu  plastikten  yapılmış  750  bin  tane  "Miki  Maus”  saati  piyasaya  sürerek,  keşfini  ilân  etti.  Ürünün  patenti  ve  bir  yıllık  üretim  hakkı  için  müracaatta  bulundu. 

Projenin  yöneticisi  bilim  adamı  Amilcare  Collina. 
Ferruzzi  şirketinin  ürettiği  plastiğin  şu  anda  kullanılan  mevcut  ‘•çürüyebilir’’  plastikten  farklı  olduğunu söylemektedir.  Genellikle  taşıma  torbaları  gibi  bir  kez kullanılıp  atılabilen  malların  yapımında  kullanılan mevcut  "çürüyebilir"  plastik,  gözeneklerinde  nişasta bulunan  polietilen  dokularından  yapılmaktadır.  Oysa  topraktaki  mikroplar  nişastayı  çözebildikleri  halde  polietileni  çözemezler  Bu  nedenle  bu  torbalar  ancak  kısmen  *‘çürüyebilir”dir. 

Ferruzzi’nin  ürettiği  yeni  plastik  de  mısır  nişastasını  içerir.  Fakat  bundaki  nişasta  oranı,  diğerlerinden  daha  yüksektir  Mevcut  •'çürüyebilir"  plastikler, yüzde  10  oranına  kadar  nişasta  içerdikleri  halde  Ferruzzi'nin  ürettiği  plastikler,  yüzde  10  ilâ  50  arasında  nişasta  içermektedir.  Mikroplar,  plastiğin  bu  bölümünü  karbondioksit  ve  suya  dönüştürür.  Plastiğin geri  kalan  kısmı,  "plastikleştiriciler"  denen  kolayca kırılmayı  önleyen  bileşikler  ve  hidrokarbon  molekülü  düz  zincirleri  veya  petrolden  elde  edilmiş  polimerlerden  oluşmaktadır. 

Ferruzzi’nin  ürettiği  plastiğin  yem  bir  özelliği,  petrolden  elde  edilmiş  polimerin  suda  eriyen,  nispeten kısa  bağlı  bir  molekül  olmasından  ileri  gelmektedir Bu  durum  onu.  topraktaki  mikroplar  tarafından  çürütülme  ve  sindirim  bakımından  polietilen  gibi  suya karşı  dayanıklı  olan  uzun  bağlı  bir  molekülden  daha etki  edilebilir  yapmaktadır.  Çürüme  hızı,  plastikteki nişasta  miktarının  artışı  ölçüsünde  artar  Fakat  hâlâ petrolden  elde  edilmiş  alelâde  plastikten  ancak  birkaç  kat  daha  hızlı  çürümektedir. 

Plastiğin  değişik  çevre  koşullarında  çürümeye başlama  zamanını  ölçmek  ve  petrol  kökenli  bileşim maddesinde  bakteri  etkisiyle  ortaya  çıkan  çözülme sonuçlarını  tespit  etmek  için  deneyler  henüz  yetersizdir. 

Collina’nın  açıklamasına  göre.  Ferruzzı'nin  ürettiği  plastiğin  diğer  benzersiz  değişikliği,  bir  alaşıma dönüşmüş  gerçek  bir  polimerler  birleşimi  olmasıdır. 
Bu,  nişasta  polimeri  zincirleri  ile  petrolden  elde  edilmiş  polimerin  yem  özelliklere  sahip  bir  madde  oluşturmak  için  birleştirilmesi  demektir.  Oysa  mevcut "çürüyebilir"  plastikler  bir  alaşım  değil,  sadece  basit  madde  karışımlarıdır. 

Bu  yeni  usul.  Ferruzzi’ye  esas  itibarıyla  plastikteki  nişasta  miktarını  artırmaya  olanak  verdi.  Eğer mevcut  "çürüyebilir"  plastiklerdeki  nişasta  yükü  yüzde  10’dan  fazla  olursa,  nişastayı  tutan  polietilen 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Zaman  Miki  Maus  için  sona  eriyor  :  Bu  saatler  sonuçta çürüyecek. 

"desteği"  çok  zayıflar  Bu  da  alışveriş  torbaları  için bir  materyal  olarak  bu  tür  plastiklerin  kullanışsız  olmasına  yol  açar.  Ferruzzi’nln  ürettiği  plastikler  yüzde  20’lik  bir  nişasta  yüküyle  bile  alış-veriş  torbaları için  yeterince  dayanıklı  olabilmektedir. 

Plastiğin  geliştirilmesi,  Ferruzzi’nin  ocak  ayında başlattığı  ve  maliyeti  20  milyar  liret  (10  milyon  pound)  olarak  hesaplanan  "yeşil  kimya"  programındaki projelerden  biridir.  İtalyan  hükümeti  bu  yıl,  alış-veriş torbaları  dahil  çürümeyen  ambalaj  maddelerinin  tümünün  önümüzdeki  on  yıl  sonunda  kullanımdan  kaldırılmış  olması  gerektiğine  dair  karar  aldı.  Birkaç  hafta  önce  de  İsveç,  çürümeyen  "polyvinyl  chloride" den  yapılmış  ambalaj  maddesini  yasakladı. 

Collina.  "hükümetlerin  denetleyici  baskısının, mevcut  teknolojiye  alternatifler  geliştirebilmemizde zaman  içerisinde  etkisi  görülen  önemli  bir  faktör"  olduğu  görüşünde. 

"Yeşil  kimya"  ürünlerinin  gelişmesinde  bir  diğer etken,  Avrupa  Topluluğu’dur.  Topluluk,  Ferruzzi  gibi  firmaların  araştırmalarına  yardım  etmek  ve  çiftçileri  ihtiyaç  fazlası  yiyecekler  yerine  endüstri  için  hammadde  üretmeye  teşvik  etmek  amacıyla  ödenek  ayırmaktadır.  Topluluğun  toplam  araştırmalar  bütçesi¬ nin  küçük  bir  oranım  oluşturmasına  rağmen,  bu  tür araştırmalara  yardımcı  olmak  amacıyla  "Flair"  olarak  adlandırılan  bir  programı  da  vardır. 

Ferruzzi’nın  ürettiği  yeni  çürüyebilir  plastik,  mevcut  plastikten  daha  pahalıdır.  Collina’nın  dediğine göre,  yine  de  fiyatı  diğerinin  iki  katından  azdır.  Plastiği,  Ferruzzi’nin  araştırma  kuruluşu  Fertech’teki  bilim  adamları  icat  ettiler. 

Cleveland’da  bulunan  "ICI  Biyolojik  Ürünler"  kuruluşu  da,  mühendislerin  doğrudan  tüketim  mallan imal  edebilecekleri  bir  gerçekten  çürüyebilir  plastik geliştiriyor.  Şirketin  araştırma  ve  teknoloji  müdürü John  Stageman’m  açıklamasına  göre,  şu  anda  şirket,  glikozdaki  alkalijen  bakterisinin  fermantasyonu suretiyle  meydana  gelmiş  bir  ürün  olan  plastiği  üretmek  için  bir  bitki  türü  üzerinde  deneyler  yapıyor.  Ancak  "po!yhydroxybutyrate"  denilen  ürünü  imal  etmek,  şu  anda  plastik  eşyadan  daha  pahalı  olmaktadır.  Bu  nedenle  geniş  ölçekli  bir  ticarî  işletme,  şimdilik  mümkün  değil. 

New  Scientist'ten  çev.:  Metin  OT  AK 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SAMANYOLU 

Aysız,  karanlık  yaz  gecelerinde  gökyüzünde  dik* kati  çeken  silik  ışıklı  bir  kuşak.  Bizim  Samanyolu,  batılarınsa  sütyolu  anlamında  "Milkyvvay"  dedikleri  bu kuşak,  gaz  toz  ve  bunların  arasında  yer  alan  milyarlarca  yıldızdan  oluşmuştur.  Bize  uzaklığı  nedeniyle bu  yıldızları,  çaplan  birkaç  milyon  km  olduğu  halde» dürbün  ve  teleskop  gibi  bir  âlet  kullanmaksam  ayrı ayrı  göremeyiz.  Ancak  bu  yıldızların  toplam  olarak oluşturduğu  ışınım,  karanlık  gökyüzünde  Samanyolu kuşağı  olarak  görünür.  Görünen  kuşak,  aslında  içinde  yaşadığımız  Samanyolu  gökadasının  bir  koludur. 
Samanyoîu'nun  çok  sayıda  yıldızdan  oluştuğu,  daha  16t0  yılında  teleskobun  keşfinden  hemen  sonra,  Galileo  tarafından  terkedilmiştir.  Sarmal  kollar halindeki  birkaç  Samanyolu  kuşağı,  Samanyolu  gökadasını  oluşturur.  Bu  gökadanın  üstten  görünüşü sarmalkollu  bir  burgaç,  yandan  görünüşü  ise  üst  üste kapatılmış  iki  tabak  biçimindedir.  Samanyolu  gökadası  birkaç  yüz  milyar  kadar  yıldız  içerir,  Güneş  bu yıldızlardan  bir  tanesidir.  Gökadada  yıldız  yoğunluğu,  gökada  merkezine  gidildikçe  artar.  Tahminen 
1 000  ışık  yılı  çaplı  merkez  bölgede  yoğunluk  çok  fazladır.  Bu  bölge  etrafında  hareketli  bir  halka  oluşturan  hidrojen  gazı,  sarmal  kollar  oluşturarak  saniyede 100-200  km’lik  hızla  genişler.  Genişleyen  gaz  bölgesinin  kütlesi,  Güneş  kütlesinin  iki  milyon  katı  tahmin  edilmektedir.  Tam  merkezde  de  beş  milyon Güneş  kütleli  dev  bir  kara  delik  bulunduğu  sanılmaktadır.  Güneş  bu  merkezden  30  bin  ışık  yılı  uzakta  ve sarmal  kollardan  birinin  içindedir.  Gaz  toz  ve  yıldızlardan  oluşan  sarmal  kollar  merkezden  55-60  bin  ışık yılı  uzağa  kadar  yayılarak,  ortalama  3300  ışık  yılı  kalınlığında  bir  disk  oluşturur,  Samanyolu  gökadasının merkezi,  gökyüzünde  yay  burcu  yıldızlan  bölgesindedir.  O  bölgede  Samanyolu  daha  bir  görkemli  görünür.  Güneş  sistemi»  Samanyolu  gökadasının merkezi  etrafında  saniyede  250  km'lik  hızla  dolanmaktadır  .  Güneş  yakınındaki  yıldızlar,  Güneş'le  beraber  gökyüzünde  kuğu  takımyıldızına  doğru  bu dolanma  hareketini  sürdürmektedir.  Güneş’in  gökada  merkezî  etrafındaki  bir  tam  dolanma  hareketi  200 
milyon  yıl  sürmektedir.  Bu  süreye  galaktik  yıl  denir.  Gökadanın  oluşumundan  bu  yana  tüm  yaşı  50 
galaktik  yıl  kadardır.  Yıldızların  gökada  merkezi  etrafında  dolanma  hızlan,  merkezden  uzaklıklarına bağlıdır.  Yıldızlar  merkez  etrafındaki  hareketlen  sırasında  bir  sarmal  koldan  başka  kola  geçerler.  Ör¬ 


neğin  bugün  Orlon  kolunda  bulunan  Güneş’in  50 
mifyon  yıl  sonra  bu  koldan  çıkması,  50  milyon  yıl  daha  az  yoğun  bölgede  hareket  ettikten  sonra  başka bir  sarmal  kolun  içine  girmesi  beklenmektedir. 

Bazı  gaz  bulutlarının  uzay  hızlarından  ve  uzak küresel  kümeler  üzerine  yapılan  çalışmalardan,  Samanyolu  gökadasının  kütlesi  600  milyar  Güneş  kütlesi  bulunmuştur.  Kütlenin  bir  kısmı  ışık  yaymayan gaz  ve  toz  bulutları  halinde  gökadayı  sarmaktadır. 
Yeni  gözlemsel  verilere  göre  gökadanın  koronası  da dikkate  alınırsa,  çapı  600.000  ışık  yılı  kadardır, 

KOZMİK  IŞINLAR 

Aktif  yıldız  atmosferlerinden,  nova  ve  süpernova  patlamalarından,  süpernova  kalıntısı  olan  pulsarlardan  ve  aktif  galaksi  çekirdekleri  olan  kuasarlar- dan  ışık  hızına  yakın  hızlarla  uzaya  yayılan  atom  çekirdekleridir. Kozmik  ışınların  %90’ını  hidrojen  atomu  çekirdekleri,  %  9' unu  helyum  atomu  çekirdekferi»  kalan  %  Tini  de  diğer  ağır  element  atomlarının çekirdekleri  oluşturur.  Uzayda  yüksek  hızlarla  yayılan  elektron  sayısı  azdır  ve  bunlar  da  kozmik  ışınların  içinde  sayılırlar.  Çok  yüksek  enerjili  kozmik  ışınlar  vardır  Bu  yüksek  enerjili  parçacıkların  diğer  maddelerle  çarpışması  sonucu,  laboratuvarlarda  elde  edilemeyecek  etkileşmeler  oluşur  Uzaydan  gelen  kozmik  ışınlar,  Dünya  atmosferinin  üst  katmanlarında¬ ki  molekülleri  parçalayarak,  hatta  atomları  iyonlaştırıp  çekirdekleri  ve  elektronlarını  hızlandırarak  ikincil  kozmik  ışınları  oluştururlar.  Kozmik  ışın  parçacıkları,  elektriksel  olarak  yüklü  parçacıklar  olduğundan, Dünya’ nın  manyetik  alanı  tarafından  yönlendirilirler ve  böylece  kutup  ışınımlarını  ve  van  Ailen  kuşaklarını  oluştururlar  Manyetik  alanlar  tarafından  yönlendirildikleri  için,  orijinal  geliş  doğrultularım  bulmak  oldukça  zordur.  Manyetik  alan  çizgileri  etrafında  spiral  çizerek  ilerleyen  kozmik  ışın  parçacıkları, "Synchrotron  ışınımı”  denen  biri  ışınım  yayar.  Dünya  yüzeyine  inebilen  ikincil  kozmik  ışınlar»  insan  vücuduna  girip  zamanla  DNA  yapışım  etkileyebilecek güçtedir.  Daha  genel  olarak  canlı  evriminde  etkin olan  mutasyonların  büyük  kısmı,  yine  büyük  olasılıkla  kozmik  ışınlar  tarafından  oluşturulmaktadır  Güneş'ten  birkaç  yüz  ışık  yılı  uzakta,  her  birkaç  yüz  milyon  ytlda  bir  süpernova  patlaması  olasılığı  olduğuna  göre,  bu  tür  olaylar  sırasında  mutasyonlann  hızla  arttığı  ve  canh  evriminin  hızlandığı  söylenebilir. 
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ATEŞTEN  GEÇMEK  Mİ? 

Uygun  Elbise  Giyildiğinde 
Neden  Olmasın... 

Günümüzdeki  spor  müsabakalar) ,  artık  korku gösterilerine  dönüştü.  Milyonlarca  televizyon  izleyicisi,  ekranları  başında  bu  tür  gösterilere  tanık  oluyorlar  İşte  bunlardan  biri:  Tirollu  Gerhard  BERGER* büyük  ödüllü  “San  Marino  Formel  I"  yarışının  4’ncü turunda,  saatte  270  km’lik  bir  süratle  gideken,  kırmızı  Ferrari  arabasının  kontrolünü  kaybetti  ve  pist kenarındaki  beton  duvara  çarptı.  Araba,  100  metre sürüklenerek  yanmaya  başladı.  Gerhard  Berger, alevler  içindeki  arabada,  direksiyon  tarafından  sıkıştırılmış  bir  durumda  oturuyordu.  23  saniye  sonra  yangın  söndürüldü.  Görgü  tanıklarının  ifadelerine  göre, arabanın  içinden  sağ  çıkmak,  tam  anlamıyla  imkânsızdı.  Ancak,  ilginç  bîr  olay  yaşandı:  Sürücü  kazayı ve  ateş  cehennemini  hiç  zarar  görmeden  atlatmıştı. 
Berger,  kazada  bayılmamış  olsaydı,  hurda  yığının¬ dan  tek  başına  çıkıp  istasyona  gidebilirdi. 

Bu  olayın  gerçek  yanı,  sürücünün  elbisesinin  ve koltuk  kılıflarının  hammadesinin  "Yüksek  Teknoloji lifleri"  olması  idi.  Berger'in  bacak  kası  yırtılmasının yanında  sadece  ellerinde  yanık  vardı.  Bunun  da  nedeni,  eldivenlerin  deriden  yapılmış  olmaları  ve  ateşe  dayanıksız  oluşlarıydı.  Yarışçı  Berger,  bu  olaydan birkaç  hafta  sonra,  MeKico'dakî  “Grand  Prix"  yarışına  katıldı.  Fakat,  elbise  ve  eldivenlerini  harika  kumaştan  üst  üste  5  kat  halinde  diktirerek  kendini  daha  fazla  emniyet  altına  almıştı. 

Bütün  dikkatler,  bu  liflerden  dokunan  yanmaz  kumaşa  çevrilmişti.  Bilim  adamları  bu  kumaşın,  Taş* Bronz,  Demir  ve  Çelik  devirlerinden  sonra,  belki  de 2Q’nci  yüzyıla  "Yanmaz  Kumaş  Devri"  olarak  geçeceğini  ifade  ediyorlar. 

Önceleri  kumaşların  özelliklerinden  dolayı  elbiseler.  ya  çok  kalın  veya  ince  idi.  Tabiî  bunlar.iş  adamlarına  pahalıya  maîoluyordu.Bir  zamanlar  da  ipek  revaçtaydı.  Geçen  yüzyılın  ortasında  ipeğe  bir  rakip  çıktı:  Tekstil  endüstrisine  kimyasal  maddeler  giriyordu. 
1940'ların  sonunda  kimyasal  maddelerden  oluşan tekstil  ürünleri  üretimi  hızla  arttı. 

Naylon  iplikten  dokunan  çoraplar,  kadınlan  rahata  kavuşturdu  ve  bozulmaması,  esnek  oluşu  İle büyük  ilgi  gördü.  Teknoloji,  buluşlara  doymuyor,  yeniliklerin  arkasından  adeta  koşuyordu.  Her  kumaş, doğal  veya  sunî  milyonlarca  mikroskobik  küçük  moleküllerden  oluşur.  Bu,  istenilen  ölçüde  ayarlanabi* lir.  Bir  örnek:  Sunî  ipliğin  hammaddesi,  petrolden  elde  edilen  hidrokarbonlardır.  En  basitlerinden  bîri  de etilendir.  Bunlar,  ısıtma  suretiyle  katılma  reaksiyonu  vererek  polimerleşirler,  yani  uzun  lifler  verirler. 


Cankurtaran  sıcaklık  kalk  ant:  “Aramid”  yanmaz  iplikten  imal  edilen  Nome*  kumaşından  yapılan  elbiseyi  giyinmiş  durumda  olan  denek  f ' Thermoman  ”  üzerinde,,  insan  vücudunun  ne  kadar  sıcağa  maruz  kaldığı  gösteriliyor.  Nomex'den,  Formckl pilotları  için  elbise  ve  kasklar,  itfaiyeciler  ve  astronotlar  İçin  koruyucu  elbiseler  yapılıyor. 


Yüksek  teknoloji  liflerinden  dokunan kumaştan  ısmarlama  elbise  bile  diktirileblllr 

Bütün  lifler,  pratikte  doğal  ve  sunî  maddelerden oluşur.  Kimyacılar,  şimdi  tekstil  pazarında  yeni  bir alan  buldular:  “Islanmayan  elbise"!  Hava  geçirmiyor,  bundan  dolayı  da  su  tutmuyor.  Esas  yapısı,  6 
karbon  atomundan  oluşan  benzen  halkalarıdır.  Bunlardan*  çeşitli  işlemler  sonucu  çok  daha  sağlam  lifler  elde  ediliyor.  Bir  kimyacı*  moleküllerin  yapısını daha  iyi  anlatmak  için,  elleri,  ayakları  ve  kuyrukları birbirine  bağlı  altı  maymundan  oluşan  benzen  hal- 


Betonarme  maddesi  "dolanit”:  Sentetik  iplikler,  ka~ nalizasyonîardaki  aşınıp  bozulmayı  ortadan  kaldın  yor. 
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kasını  çizdi.  Böylece,  halka  d  aratarak  maymunların oluşturduğu  birlik  gittikçe  güçleniyor  ve  bağlantılar 
2  x  lO^mm  mesafede  daha  karmaşık  bîr  hale  geliyor.  Bu  yaklaşım,  polyesterin  deformasyonu  düzgün,  fakat  buruşmaz  olduğunu  gösteren  bir açıklamadır. 

Madde,  molekül  yapısı  itibarıyla  ince  iplik  haline  getirilebilir.  Öyle  ki,  sadece  2  kg  madde  kullanılarak,  Dünyamın  çevresini  sarmaya  kâfi  gelebilecek lif  yumağı  elde  edilebilir  Belirli  bir  duyarlılığı  olan  bir makine  ile  dokunan  kumaş,  oldukça  ince  olur.  İşte bu,  “su  geçirmez  elbisenin"  imal  şeklidir. 

Bir  diğeri  de,  tencerelerde  yapışmayı  önleyen  teflonun  hammaddesidir.  Teflon,  platine  nazaran  ısı  ve asite  daha  çok  dayanır.  Bunun  da  sebebi  yapıda  bulunan  florun,  karbon  ile  oluşturduğu  bağların  sağlamlığıdır.  Bu  süper  madde,  0,002  mm  kalınlığında ince  bir  film  haline  dönüştürülür,  Ve  bu  film,  ısı  ve oksitlenmeye  karşı  çelikten  bıie  dayanıklıdır. 

Bunun  gibi  süper  ince  yapı,  giyim  endüstrisinin yanında  tıpta  da  kullanım  alanı  buldu.  Sunî  böbrekler  tekstil  süzgeç,  zararlı  maddeleri  kandan  dışarı  atıyor.  Doktorlar,  ameliyat  sonrasında  kalp  duvarlarını, eklemler  ve  damarları,  teflondan  yapılan  ipliklerle  dikiyorlar.  Vücut,  kısa  zamanda  teflonla  uyum  sağlıyor  ve  onu  normal  bir  organ  gibi  kabul  ediyor. 

Soğuk  ve  ateşe  karşı  yüksek  teknoloji liflerinden  dokunan  yanmaz  kumaş 

Geçen  yazın  modası,  meşhur  modacıların  atölyelerinden  değil,  bilakis  ABD  Tarım  Bakanlığıma 


Su  ve  rüzgâra  karşı , ince  madeni  veya plastik  Örtü:  Sönmüş bir  voIkant  PVC  sürülmüş  polyesterle  Örtülüyor  ve  üstünde  su biriktiriyor  (yukarıda).  Brisbane'deki 
(A  vusturalya)  dünya - n/n  en  büyük  44 tekstil  kuruluşu **  için 
Trevira-ray  sistemleri 
(sağda). 


bağlı  kimya  İaboratuvarlarından  çıktı.  Bİîim  adamları,  orada  polietilenglikol  maddesinden  yapılan  tişörtü  tetkik  ettiler.  Bu  maddenin,  hava  sıcaklığı  20°C,ın üzerine  çıktığında,  sıcaklığı  emmesi  ve  düştüğünde tekrar  ısıyı  bırakması  özelliğin  in  olduğunu  tespit  el* tiler.  Böylece  yazın  bunaltıcı  günleri,  bir  azap  olmaktan  çıktı.  Bu  ısıya  duyarlı  tekstil  polimerleri,  endüstri için  büyük  gelecek  vaat  ediyor.  Söz  konusu  kimyasal  lifler,  sadece  kumaşlarda  değil,  başka  alanlarda  da  kullanılır,  örneğin,  bu  tür  liflerle,  arazi  ve dağlardaki  erozyon  tehlikelerini  ortadan  kaldırma  çalışmaları  devam  ediyor.  Hatta,  Fransız  spor  sahalarında,  bu  sistemden  faydalanılarak  daha  güzel  sunî çimlendirme  yapılmaktadır.  Artık  yağmurlu  günlerde  stadlar,  çamur  deryası  olmaktan  kurtulacaklar. 

Demiryolları,  tramvay  ve  banliyö  trenlerinde  de bu  fitlerden  yapılmış  ipler  kullanılıyor.  Bunlar  sesi 


Harika  madde  KFK;  Karbon  ipliklerle  kuvvetlendirilmiş  sunî  maddeler.  Â3 1 0-300  Airbus  ve  yeni  A320rlerin yan  istikamet  dümenlerinin  yapımında  kullanılıyor. 
1989  yılının  başlarına  kadar,  60  uçak  dümen  tertibatı 
imal  edilerek  teslim  edildi . 
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Treyita  iplik  fen  j tapılan  "reetdach”:  Kumaş  parçası (fotoğrafta),  yağmur  damlalarım  geri  çevirdiği  halde, su  buharım  geçiriyor  (çizimler). 


Mucize  madde  GFK;  Camla  kuvvetlendirilmiş  sum maddet  yarış  arabalarının  ön  kaportaları  için  kulla* m  İt  yor.  Burada,  betona  bindirme  ( çarpma )  testi apılıyor* 


azaltıyor,  kaymayı  önlüyor  ve  rahatlık  sağlıyor.  Ispanya'nın  Atlantik'te  bulunan  Teneriffa  adasındaki  vol* kan  kraterinin  sıkı  bir  şekilde  örtülmesi  deneniyor. 
Kratere  giydirilen  harika  iplerden  oluşan  elbise,  yağ* mur  sularını  depo  ediyor  ve  volkanın  harekete  geç* meşinde  caydırıcılık  görevini  üstleniyor. 

Yüksek  teknoloji  liflerinin  üçüncü  ve  en  önemli kullanım  alanı,  bitişik  inşa  edilen  binalardadır.  Eski Mezopotamya'da,  tuğla  yapısına  saman  katılarak  daha  dayanıklı  olması  sağlanırdı.  Önceden  olduğu  gbi, hiçbir  maddesi  değişikliğe  uğramayan  yapı  şeklinin, 
18.  yüzyılın  ortalarında,  çelik  betonun  icadı  ile,  değişik  bir  hüviyet  kazandı.  Çelik  yapılar,  daha  sonra oksitlenme  dolayısıyla  gözden  düştü.  Bu  yüzden  beton  yapılarda,  çelik  yerine  daha  çok  lifler  kullanılmaya başlandı.  Artık  "lif-beton",  gelecekteki  inşaat  sektörünün  vazgeçilmez  bir  unsuru  olacak. 

Sıkı  bir  şekilde  birbirine  bağlı  olan  ve  inşaatlar¬ da  kullanılan  karbon  lifîert,  yüksek  teknolojiler  sayesinde  hava  ve  uzay  araştırmalarında  da  kullan  ılıyor. 
Madde,  burada  daha  iyi  araştırılarak  endüstriyel  kullanılır  hale  getiriliyor.  Karbon  liflerin  üç  önemli  özelliğinden  biri,  hafif  olmalanydı.  Fırlatılan  bir  Afiane roketinin,  hafif  olması  nedeniyle  30.000  dolarlık  bir tasarruf  sağlandığı  söyleniyor.  İkinci  özelliği  ise,  sıcaklığa  dayanıklı  olması.  Geçen  yaz  Paris'teki "Aerosalon"  da  bir  t,M^rage,1  uçağının  havalanışın- da  endişeler  vardı.  Motor  takımı,  seramik  ve  üç  boyutlu  karbon  liflerinden  oluşan  bir  sistemle sabitleştirildi.  Bu  karışımın  yanacağı  endişesi  vardı. 
Sonunda  hiçbir  şey  olmadı;  3û00eC  sıcaklığa  karşı dayanıklı  olduğu  ortaya  çıktı. 


Bu  liflerin  üçüncü  özelliği  de,  çok  dayanıklı  oluşlarıdır.  Bu  nedenle  arabalarda  kullanım  alanı  buldu. 
İçinde  bulunan  yolcuları,  kaza  esnasında  tehlikeye sokabilecek,  kısa  zamanda  aşınan  araba  parçalan yerine,  artık  bu  yeni  hammadde  kullanılmakladır.  Bu alanda  kullanım  öncülüğünü  yanş  arabaları  yaptı. 
Hepimiz  bîr  Ferrari' nin  karoserinin  nasıl  olduğunu görmüşüzdür,  Büyük  baskı  ve  sıcaklık  altında,  karbon  liflerden  oluşan  karoser,  birlikte  fırınlanır.  Her arıza,  sağlamlığı  etkilemektedir.  Mühendisler,  denemede  işin  kalitesini  sürekli  kontrol  ediyorlar;  tonlarca  ağırlıktaki  bir  levha,  karbon  liflerinden  yapılan karoserin  ön  kısmına  doğru  fırlatılıyor.  Bu  deneme¬ de,  karoserin  şeklinin  bozulup  bozutmadığı  gözlen- 


H arık  a  iplik  FBI:  Çok  zor  ateş  alabiien  koltuklar,  bu uçak  kazasında  90  kişinin  hayatının  kurtulmasına  sebep  olmuştu , 
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KİRLİ  HAVA  OZON 
TABAKASINI  KURTARIYOR  MU? 

Atmosferin  üst  tabakalarındaki  ozon,  insan  yapı ■ mı  kimyasal  maddeler  yüzünden  zarara  uğrarken,  atmosferin  daha  alt  katmanlarında,  hava  kirliliği  yapan maddelerin  ve  ozonun  artışı  bu  etkiyi  neredeyse  dengelemektedir  Batı  Almanya  ‘da  yapılan  bazı  araştır matara  göre  rse  bu  maddeler,  insanları  ve  diğer  canlıları  Guneş'm  ultravıyole  ışınlarından  korumaktadır Bu  sayede ,  daha  az  zararlı  ışın  yeryüzüne  ulaşmaktadır 

Ozon ,  atmosferin  üst  tabakalarında  kbroflorokar bon  (CFC)  olarak  bilmen  kimyasal  maddelerin  hızlan dırdiğı  reaksiyonlar  sonucu  parçalanmaktadır  Bilim adamları.  son  W ■  15  yılda  atmosferin  üst  tabakaların dakı  ozon  seviyesinde  hissedilir  bir  düşüş  olduğunu söylüyorlar  Fakat  her  nasılsa ,  daha  çok  Kuzey  yanmkürede  yapılan  ölçümler,  atmosferden  daha  az  uftmvıyole  ışınının  geçtiğim  doğrulamaktadır 

Kuzey  yarımkürede,  atmosferin  alt  tabakalarındaki ozon  konsantrasyonu  her  sene  %  1  oranında  artma 


ya  devam  etmektedir  Fakal  bilim  adamları ,  öu  ota¬ nın  l/st  tabakalardaki  ozon  kaybını  karşı layamayaca ğmı  söylüyorlar  Çünkü ,  ozon  artışı  çok  düşük  bir  se-  ‘ viyadan  başlamaktadır  Su  konuda  araştırma  yapan bir  ekip ,  y/ne  da  ultravıyole  ışınlarının,  atmosferin  alt seviyelerindeki  hava  moleküllerinin  ve  kirk  havanın  etkisiyle  dağılabildiğim  söylemektedirler  Bu  sebeple ozonun  bu  ışınlan  tutma  imkânı  artmaktadır 

Kısa  dalgaboylu  ışınlar,  uzun  dalgaboylu  ışınlara  göre  daha  fazla  dağılmaktadır  Biz  bu  sebeple  göğü mavi  ve  Güneş  'in  batışını  kırmızı  görürüz.  Mavi  ışık gökte  her  yöne  dağıtarak  gelir  oysa  kırmızı  ışık  doğrudan  Güneş  ten  bize  gelir  Bu  yüzden  yazın  ve  aynı zamanda  ekvatora  yakın ,  sisti  ve  kuw  havalı  bölgelerde  uttraviyofe  ışınlarının  zararlı  etkisi  iyice  azalmaktadır  Bu  açıdan,  Kuzey  yarımküre  daha  şanslıdır 

Güney  yarımkürede  ise ,  hem  ust  atmosfer  tabakalarında  daha  az  ozon  bulunmaktadır ,  hem  öe  dağıtıcı  özellikte  bulunan  hava  kirliliği  daha  azdır  Bu  mo defle  Güney  yarımkürede  ultravıyole  ışınlarının  daha yüksek  seviyede  olduğu  ortaya  çıkmaktadır. 

New  Scıenhst  ten  çev  Ersin  ÜNLÜ 


mek  isteniyor.  Sonunda*  inanılmaz  ama  gerçek  bir durumla  karşılaşılıyor.  Yapılan  hesaplamalarda,  sadece  35  kg  ağırlığındaki  karbon-lif  maddesinin  çelikten  300  defa  daha  sağlam  olduğu  ortaya  çıkıyor 

Yüksek  teknoloji  lifleri  hakkındaki  ortak görüş:  Hafit  ve  daha  sağlam 

Şimdi,  Gerhard  Berger‘fn  saatte  270  km  hızla yaptığı  kazadan,  sadece  eklemlerinden  hafif  yara  ala- 


Karbon  ipliklerle  kuvvetlendirilmiş  sunî  maddeler  çok hafif ,  buna  rağmen  sağlam  ve  dayanıklı.  Bu  madde¬ den  yapılan  planör  (Üstte  solda).  Karbon  İplik  terk ktıvvetlendiriUmiş  sunî  madde,  asma  köprü  askılarında kullanılıyor.  (Üstte  sağda).  Mikroskobik  askı  (altta). 


rak  nasıl  kurtulduğu  aydınlanmış  oluyor.  Fakat,  yanan  benzine  karşı  yarışçılar  kendilerini  nasıl  koruyorlar?  Arabanın  ön  tarafı nm  kaplandığı  ve sürücünün  giydiği  elbisenin  Özelliği  nedir? 

Kimyacılar,  çok  yüksek  sıcaklık  derecelerine  karşı,  yeni,  yüksek  dayanma  kabiliyeti  olan  PBJ'yi  (Polibenzimidazol)  geliştirdiler.  Bu  yeni  asbest  maddesi, yanan  PSl'yi  de  söndürebilen,  söndürücü  özelliği olan  azotu  daha  çok  içerir. 

Yeni  bir  buluş  da  fosfor  içeren  polimerdir.  Fosfor*  bir  nevi  kalkan  görevi  yapar.  Oksijeni  emip,  fosforoksit  oluşturmak  suretiyle  yanmayı  önler. 
Yangında,  çıkış  yolunu  örtebilecek  hiçbir  duman  ve zehirli  gaz  oluşturmaz.  Yangına  dayanıklı  bu  liflerden  sadece  yarışçılar  değil,  bilakis  biz  de  yararlanıyoruz-  Bunlar,  tekstil  sanayiinde  İşlenerek  okul,  otel ve  bürolarda  kullanım  alanı  buluyorlar.  Fakat  bu  buluş,  yangın  tehlikesi  daima  çok  yüksek  olarak  değerlendirilen  yolcu  uçağı  için  çok  daha  önemlidir  .  Yeni tekstil  harikası  ile  bu  tehlikeler,  sonunda  zararsız  hale  getirildi. 

Bir  örnek:  Geçen  ytlt  Delta  şirketine  ait  bir  yolcu uçağı,  Dallas  üzerine  düştü.  Motordan  geriye  sadece  kömür  haline  gelen  bir  yığın  kalmasına  rağmen» yolcuların  hememhepsi  bu  faciadan  kurtuldu.  Nasıl?.. 
Yeni  tekstil  ürünü  île  kaplı  bütün  koltuklar,  yanma olayını  yavaşlattıklarından  bütün  yolcular,  yangın  ve duman  oluşana  kadarki  önemli  dakikaları  kazanarak,  bu  arada  kaçmayı  başardılar 

Bu  olay  yanmaz  iplikten  dokunan  kumaşların  Kul* tanımınım  ne  kadar  olumlu  sonuçlar  verebileceğine güzel  bir  örnek  değil  mi? 

P.M  * den  çev.:  İdris  ÖZYILDIRIM 
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ZDN  YILININ 
HELİKOPTERİ 


Yarınların  havaalanlarının  yerleşimi.  Denizlere  yakın  inşa  edilecek  olan  havaalanları ,  trafiği rahatlatacak  ve  yeni  bir  çığır açacak. 


I  gor  Stkorsky’ın  dikey  olarak  inip  kaikabilen  hava I  araçlarını  keşfetmesinden  bu  yana  50  yıl  geçti.  Gelecek  50  yıl  ise,  helikopter  teknolojisinde  çok  büyük gelişmelere  şahit  olacak. 

Ne  w  York  2020-  Eski  günlerde,  Amerika'daki eyaletlerarası  uçuşların  birçoğu,  şehirlerarası  hava trafiği  hızlanmadan  önce,  örneğin  VVashington'dan Manhattaria  arası  3  saati  alıyordu.  Yaklaşık  olarak bunun  45  dakikası  gerçek  uçuş  zamanı  idi,  Geri  kalan  zaman  ise  havaalanına  gidiş  ve  dönüşle  geçiyordu.  Çok  kalabalık  karayolu  trafiği  ve  trafik  ağı  İnsanların  zamanının  kaybına  sebep  oluyordu.  Fakat  bugün  bu  2aman  1  saate  indi.  Sikorsky'ın  "Çok  Büyük Sivil  Ulaşım  Helikopteri  (VLVT  hekcopter)"  sayesinde,  siz  ve  diğer  99  yolcu  normalden  çok  daha  kısa bir  zamanda  istediğiniz  yere  vararak,  modern  hava teknolojisinin  yeni  boyutlarını  görebilirsiniz. 

Bu  mükemmel  hava  yolculuğunu,  I990'lı  yılların  şehir  planlamacılarının  gayretlerine  borçluyuz. 
Onlar,  şehirler  arasındaki  ulaşımın  en  iyi,  dikey  olarak  inip  kaikabilen  helikopter  teknolojisi  ite  olabileceğine  karar  vermişlerdi.  VLCT,  geniş  alanlar  kaplayan  kalkış  pistlerine  olan  ihtiyacı  ortadan  kaldırdı. 

1988  yılının  Ocak  ayında  VLCT,  helikopter  teknoloji  fuarında  tanıtıldığı  zaman,  bu  projeye  pek  olur 


gözüyle  bakılmıyordu;  ancak  uzak  bir  gelecekte mümkün  olabileceği  söyleniyordu.  Öte  yandan  Japonlar  da  çok  geniş  kapsamlı  bir  helikopter  çalışması Içerislndûlerdi. 

VLCTnin  yapımındaki  gaye,  çok  sayıda  yolcu  taşıyabilen  ve  mevcut  ticarî  uçaklarla  rekabet  edebilecek  birhelikopter  geliştirmekti.  İçinde  10ü  yolcu  bulunan  bîr  helikopteri  havalandırmak  ve  saatte  150  mil veya  daha  fazla  bir  hızla  taşımak,  bugünkü  teknoloji  ile  mümkün  gözüküyor.  Askerî  amaçlı  helikopterler  daha  ağır  yükleri  yıllardan  beri  taşıyorlar.  VLCT, askeriyede  kullanılan  benzerleri  gibi  3  motorla  güçlendirilecek,  toplam  13.000  beygir  kuvvetine  sahip olacak. 

’VLCTTnin  ticarî  olarak  faaliyete  geçebilmesi  için bazı  şartlar  gerekli.  Birinci  olarak  VLCT'nin  inip  kalkabilmesi  için  heliportlann  (helikopter  havaalanları) yapılması,  ayrıca,  tamamen  diğer  hava  araçlarından ayrı  bir  hava  trafiği  sisteminin  kurulması  gerekiyor. 

Bugünkü  havayolu  sistemleri,  özellikle  New York,  Chicago,  Los  Angeles  gibi  büyük  şehirlerde yetersiz  olmaya  başladı.  Havaalanları  hemen  hemen kapasitelerini  aşmış  gibiler.  Yeni  hava  hatları  kurulamıyor,  mevcut  olanlar  da  yeterli  değik 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HAZİRAN  AYININ  İLGİNÇ  GÖK  OLAYLARI 

ASART 

Astronomi  Ar  aştırma  Topluluğu 

Haziran  ayının  en  önemli  olaylarından  birincisi, 
24  Haziran  'm  en  uzun  gündüz  olmasıdır  Gündüz 
uzunluğu  4QQ  enlemlerinde  75*®  1dk’dtf.  21  Haziran' dan  sonra  Güneş  yaz  dönencesinde  buluna  * çaktır.  Bu  tarihten  itibaren  Güneş'in  meridyende ufuk  yüksekliği  artmağa  başlayacaktır. 

Uranüs ı  28  Haziran  gece  yansı  opozisyon  durumunda  olacaktır  Merkür  ise  29  Haziran  a  kadar sabaha  karşı  3.30  civarında  Ay'ın  batı  tarafında ve  Ay'a  yakın  durumda  olacaktır.  5  Haziranda Ay'ın  dolunay  evresinde  olması  nedeniyle  Haziran' m  ilk  iki  haftası  Merkür'ün,  Güneş  doğmadan görülmesi  çok  zordur.  Son  iki  haftada  da  Merkür , Güneş  e  yakın  olduğu  için  gözienemeyecektir 

Haziran  ayı  için  Ay'ın  safhalarını  incelemek  gerekirse ,  5  Haziran  da  Ay  dolunay  sa  fhasında  olup. 
Ounya'ya  en  uzak  noktada  (apoge)  bulunun  Bu tarihten  bir  hafta  sonra  Ay  son  dördün  evresinde olacaktır  Ay  20  Haziranda  Dünya  ya  en  yakın noktada  (p&rige)  bulunacaktır.  21  Haziranda  Ay yeni  Ay  safhasında  olacaktır  Bu  tarihten  bir  hafta sonra  ilk  dördün  safhasına  gelir.  Bundan  bir  hafta  sonra  da  tekrar  dolunay  safhasına  gelir. 


GANYMEDE 

Bir  buz  devi  olan  Ganymede,  Jüpiter'in  en  büyük  uydusudur.  Callisto  dun  birçok  özelliğini  taşımakla  beraber,  bu  uydu  üzerinde  şimdiye  kadar yersel  gezegenlerde  tespit  edilmiş  birçok  şekil vardır 

1910  da  Galifeo  tarafından  keşfedilmiş  ve  Si - 
mon  Manus  tarafından  adlandırılmıştır.  Yarıçapı 
2138  km  din  Jüpiterden  ortalama  1070000  km 
uzaklıktadır.  Krater  yoğunluğunun  çok  oluşu ,  uydu  yüzeyinin  çok  yaşlı  olduğunu  gösteriyor.  Büyütmesi  fazla  olmayan  bir  dürbünle  incelendiğinde Ganymede  nispeten  parlak  bir  zemin  üzerinde  bulunan  düzensiz  koyu  renkteki  bölgeleriyle  Ay'a benzer.  Ganymede  dm  yansıtma  gücü  Ayin  dört beş  kat  fazlasıdır  Karanlık  bölgeler,  aydınlık  hatlarla  aynfmtş  yaygın  çokgenler  biçimindedir.  Her iki  bölgede  de,  goktaşfannca  açılan  krater  çukurlan  bulunmaktadır  Kraterlerin  çoğunda  çok  parlak  buz  çökefleri  vardır 

Bu  uydunun  iç  katmanları,  muhtemelen  geçmiş  zamanlarda  erimiş  su  idi.  Zamanla  uydu  soğuyarak  kabuk  kalınlaştı  ve  bu  su  dondu < 


Hava  hatlarının  birçoğu  helikopterler  için  ideal olan  kısa  mesafe  uçuşlar  için  kullanılıyor. 

Bilinen  klâsik  uçaklar,  artık  en  üst  kapasiteleri¬ ne  de  ulaştılar  Bu  da  5Û0  kadar  yolcu.  Japonlar  İçin helikopter  alternatifi  çok  daha  büyük  bir  önem  taşıyor.  Çünkü  Japon  hava  ağı  çok  daha  meşgul.  Bu yüzden  Japonlar  bu  olaya  çok  daha  sıcak  bakıyorlar.  Şimdiden  600  helikopter  havaalanını  planladılar. 
İleride  de  bunu  2700'e  kadar  artırmayı  düşünüyorlar 

Bugün  bütün  dünyada  şimdiye  kadar  hiç  uçakta  yolculuk  etmemiş  onbinlerce  kişi,  uçakla  yolculuk  yapabilmek  için  havayolu  şirketlerine  geliyorlar. 
Bu  yüzden,  uçabilmek  için  geniş  ve  uzun  pistlere  gerek  duymayan,  dikey  olarak  inip  kal  kabilen  helikopterler  2000 "I i  yılların  ulaşımı  için  en  iyi  alternatif gözüküyorlar.  Aslında  VLOT'nin  düşünülmesinin  arkasındaki  gerçek  bu. 

Helikopterler  üzerinde  yoğun  olarak  çalışan  Ray Lobosko, planlanan  helikopterlerin  mevcut  uçakların çalışmalarına,  seyirlerine  hiçbir  zarar  vermeden  işlev  göreceklerini  belirtiyor, 

4 

Bazıları  geleceğin  VLCTsinfn  hayâl  olup  olmadığını  tartışırken,  bu  helikopterlerin  bazı  temel  sistemleri  kesinleşti  bile.  Askerî  VtCT  programlan,  sivil VLCT  programlan  için  kaynak  teşkil  ediyor,  örneğin  bugün  yeni  bir  askerî  helikopter  olan  LHX’tekl gelişmeler  VLCT  helikopteri  için  de  bir  ilerleme  oluşturuyor,  Amerika'da  2  grup  araştırmacı  Ödül  olarak verilecek  otan  38  milyon  doları  kazanabilmek  için, 


LHX  askerî  helikopterinin  yeni  planlarını  çizmekle  uğraşıyorlar.  1990  yılının  Aralık  ayında  sahiplerine  verilecek  bu  ödül  sayesinde  gelecek  20  yılın  helikopter teknolojisi,  plan  olarak  zenginleşip  rahatlayacak; çünkü  LHX  helikopterlerinde  kaydedilen  her  gelişmenin  tamamına  yakım  sivil  helikopterlere  uyarlanabiliyor 

Örneğin,  askeriyenın  yük  taşıma  gereksinimi  oldukça  fazla  olduğundan,  askerî  helikopterler  hem  savaşabilecek  ve  hem  de  yük  taşıyabilecek  nitelikte planlanıyor.  Planın  ikinci  kısmı  ticarî  ve  sivil  helikopterlerin  gelişmesi  için  de  kullanılıyor 

Helikopter  teknolojisinin  en  büyük  uğraşlarından biri  de,  helikopterin  havada  sabit  kalabilmesi.  Bütün helikopterler  hava  da  tamamen  sabit  kalamazlar.  İleride,  bu  konuda  daha  iyi  gelişmeler  olması  bekleniyor 

Popular  Mechanıcs  ‘den  çevz  Yüksel  ÖZDEMİR 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DENİZİN 

DİBİNDEKİ 

CANAVARLAR 

Dr.  Johannes  KlNZER 
Alfred  SCHÜRMANN 

FilipinlerHn  doğu  kıyısındaki  Marıanen  çukuru, 11022  metre  ile  dünyanın  en  derin  yeridir  Bu  derinliklerde  sonsuz  bir  karanlık  hakimdir  Sıcaklık  1-2°C civarında  ve  metre  kare  başına  düşen  basınç  1  tonun üzerindedir.  Diğer  bir  ifadeyle  burası,  okyanusların  hayat  şartlan  bakımından  en  elverişsiz  ortamı  olmasına rağmen,  hâlâ  buralarda  yaşamlarını  sürdüren  canlılar  mevcuttur. 


İsviçreli  deniz  araştırmacısı  Jacques  Piccard, 1960‘ta,  Trieste  adlı  denizaltı  siy  la,  Marianen  çukurunun  10916  metre  derinliklerinde  yaşadıklarını  şöyle  anlatıyor:  1  İnişte  son  mesafeyi  gende  bıraktığımızda,  gözüme  ilginç  bir  şey  ilişti.  Tam  altımızda,  30  cm  uzunluğunda  15  cm  genişliğinde  yüzme  şekli  kalkan  balığı nt  andıran  yassı  bir  balık(flatfish)  bulunuyordu.  Biyologların  yıllarca  cevap  aradığı  sorunun  yanıtım  bir  anda  almıştık  sanki.  Bu  soru,  gelişmiş  yapılı  canlıların  okyanusların  derinliklerinde  yaşayıp  yaşamayacağı  sorusuydu.  Aldığımız  cevap  ise,  "evet11  olmuştu  Gördüğümüz  bu  balık  gelişmiş  yapılı  bir  omurgalıydı.  Bazı  biyologlar,  Piccard  ve  arkadaşı  Don  VValsh'un.  gerçekten  bir  yassı  balık  gördüklerinden  şüphe etmektelerse  de,  bu,  denizlerin  derinliklerindeki  faunanın.  şeritler,  yengeç  tipi  hayvanlar,  yumuşakçalar ve  derisi  dikenliler  tarafından  oluşturulduğu  gerçeğini  değiştirmez. 


Nitekim.  Bassogıgas  profundissimus  cinsinden  bir kemik  balığı  (bone  fish),  gün  ışığına,  8300  metre  derinlikten  çıkarılmıştı.  Bu  balık,  1970  Nisanı  nda  Atlantik  Porto  Riko  çukurunda  araştırma  yapan  bir  Amerikan  araştırma  gemisinin  ağına  takılmıştı. 


BALIKLARIN  YAYDIĞI  IŞIK 
KİMYASAL  KAYNAKLI 


Günün  ağarması  esnasında,  canlıların  2/3rü  ışık 
yayan  organlara  sahiptirler  Bunların  arasında  1000 
tane  balık  türü  yer  alır  Çok  yaygın  bir  balık  ailesi  olan fener  balıkları,  adlarını  bu  özelliklerinden  almışlardır 60‘a  yakın  olan  türlerim  ancak  ışıma  yapan  organlarının  dağılımına  bakarak,  ayırt  etmemiz  mümkün  olmaktadır. 

Işık  yayma  yeteneğine  sahip  balıklar,  avlarını  kendilerine  çekmek  için,  bu  yeteneklerini  iki  değişik  şekilde  kullanırlar.  Birincisi  yak-söndür  metodudur.  Bu  me¬ 


todu  kullanan  balıklar,  avlarının  üzerlerine  gelmesini beklerler  Devamlı  yanan  far  tipi  ışık  kullanan  balıklar ise.  avlarını  tespit  ettikleri  anda  harekete  geçerler. 

Işık  yayan  organlar,  boyut  ve  şekil  bakımından farklılık  gösterirlerse  def  genellikle  bardak  şeklinde olup,  uzun  sıralar  halinde  dizilmiş  bir  durumda  bulunurlar.  Balıklardaki  ışımanın  sırrını,  en  basit  şekliyle, parlak  bez  hücrelerinin  bulunmasıyla  açıklayabiliriz Daha  karmaşık  bir  yapıya  sahip  olan  organlar  ise,  vücut  içine  ışık  geçirmeyen  reflektörlü  (yansınalı)  yapı-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Denizin  dibinde  yaşayan tüyler  ürpertici  görünüme sahip  canlılar*  çoğumuzun hayalında  hiç  görmediği türden  yaratıklardır.  Deniz  dibinin  karanlık  uçurumlarında  yaşayan  bu haliklar*  önlerinde  taşıdıkları  fenerleri  İle  avlarını kendine  çekebilen,  kendilerinden  büyük  avlarım yutan  adeta  birer  deniz  canavarlarıdır.  İngiliz  Deniz 
Biyologu  Peter  Dav  id*  bu balıkları  görüntüledi .  Kierdeki  Deniz  Bilimleri 
Enstitüsünden  Dr.  Johannes  Kinzer  ise ,  birlere, bunlardan  bazılarını  tanıt * 
maya  çalıştı. 


lardır.  Kimyasal  yollarla  elde  edilen  ışık,  merceğe  ben' zer  bir  cisim  tarafından  toplanır  ve  kullanılmadan  önce.  çeşitli  renkteki  hücrelerin  etkisiyle  renklendirilir  (satır balığında  olduğu  gibi).  Balıkların  yaydığı  ışık  karma şık  kimyasal  yollarla  elde  edilir  demiştik  Fosfor  tutucu  lüsifenn,  oksijen  kullanarak,  iusiferazı  okside  eder ve  oksilusrferin  oluşumunu  sağlar.  Bu  olayda  açığa  çıkan  enerji.  ışık  enerjisi  olarak  ortama  verilir.  Demek  ki, balıkların  yaydığı  ışığın  sırrı  burada  yatıyor,  Fakat,  bazı balıklar  vardır  kiH  ışık  yayma  yeteneklerini,  organların¬ 


da  bulundurdukları  ışık  bakterileri  sayesinde  kazan yorlar. 

IŞIKLA  KAMUFLAJ 

Balıkların  yaydığı  ışığın,  düşmandan  gizlenmek amacıyla  da  kullanılabileceği  inanılmaz  gibi  görünüyor,  Bu  konuda  teknolojiden  vereceğimiz  bir  örneğin, bu  prensibi  daha  anlaşılır  kılacağına  inanıyoruz.  İngilizler  II.  Dünya  Savaşı' nda.  uçaklarının  gövde  ve  kanatlarının  alt  kısımlarım  ışık  kaynaklarıyla  donatmışlardı 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Ban  tür  balıklar,  örneğin  Chîasmodon,  kendilerinden daha  büyük  olan  avlarım  dahi  yutabiliyorlar.  Bunu  da, süper  esnek  olan  ağır  ve  mideleri  sayesinde  gerçekleştiriyorlar.  Fakat  bu  avantajın  birde  dezavantajı  var: Yuttukları  balıklan  sindirene  kadar  ağır  yükleri  ile  çaresiz  bir  şekilde  dolaşıyorlar ,  Bu  dat  düşmanlan  için kolay  bir  lokma  olmaları  demektir  (Üstte), 


Engerek  yılanının  diş  yapısına  sahip  olan  bu  balıklar (black  dragon  fish)  I979rda  Atlantik  Ekvatoru'nda, Meteor  Araştırma  Gemisindeki  bilim  adamlarının  ağlarına  takılmıştı  ( Altta h 


PİLİN  İÇERİSİNDEKİ  PİL 

Avustralya'da,  Pacific  Dunlop  Ltd,  şirketi,  içe* risine  küçük  yedek  bir  pil  monte  edilmiş  pili  piyasaya  sunuyor. 

Ana  pil  tükendiğinde,  yedek  pil  tekrar  onu  yük* ler  ve  bu  20  kez  gerçekleşir.  "Champion  Switchrf adlı  pil.  emsallerine  göre  daha  küçük  ve  %  25  da* ha  hafif.  Bu  pilin  geliştirilmesi  yaklaşık  10  yıl  sür* muş  ve  de  50  milyon  dolara  mal  olmuştur. 

Hobby’den  çev,:  Abdullah  YILMAZ 


Böylelikle,  uçaklarını  kamuflaj  etmiş,  gün  ışığında  net olarak  görülebilen  cisimler  olmaktan  kurtarmışlardı.  Gümüşümsü  vinguerrafar,  satır  balıkları  ve  fener  balıkları  da  kann  bölgelerinden  ve  alt  kısımlarından  yaydıkları ışıkla,  düşmana  karşı  gizlenmeyi,  amaçlıyorlar, 


FENERLE  EŞ  ARAYIŞI 

Denizin  dibine  hakim  olan  karanlığa  rağmen,  balıklar,  eşlerim  acaba  nasıl  buluyorlar?  Evet,  yine  ışıkları  sayesinde.  Çok  sayıda  balık  türü  mevcut  olduğu halde,  her  türün  ışığı  yayma  şekli,  ışıma  yapan  organları,  yaydıkları  ışığın  şiddeti  ve  rengi  farklıdır.  Üstelik, erkeklerin  yanaklarında,  dişilere  göre,  daha  fazla  ışık yayılır.  Konuyla  ilgili  olarak,  ünlü  Amerikan  Deniz  Biyologu  WİIIiam  Beebe  (1877-1962)  yaşadığı  bir  olayı daha  doğrusu  yaptığı  bir  gözlemi  şöyle  anlatıyor:  "Akvaryumun  yanında  duran  saatimi  alıyordum  ki,  kuyruk  bölümünden  ışık  saçan  bir  fener  balığı  harekete geçti.  Saati  akvaryuma  tekrar  yanaştırdığımda,  balık yine  aynı  tepkiyi  gösterdi.  Bu  olay  8  kez  tekrarlandı. 
Bir  de,  güçlü  bir  ışık  kaynağı  olan  el  lambasıyla  bunu 
denediğimde,  hiçbir  tepkiyle  karşılaşmadım.  Sonra,  5 
dakika  boyunca  bu  iki  ışık  kaynağını  sırasıyla  kullan* dığımda,  her  defasında  aynı  sonucu  elde  ettim:  Fener  balığı,  saatten  yayılan  ışığa  reaksiyon  gösteriyor, el  lambasına  karşı  ise  duyarsız  kalıyordu". 

Kosmos'tan  kısaltarak  çev,:  Abdullah  YILMAZ 


SIZ  OLSAYDINIZ! 


(Satranç  Dünyasjmn  çözümleri) 

Çözüm  1 : 1.Kcc4î  Fxc4  2,dxc4  Ac3  3,Kb7  kazanır (Miralles  *  VVİnants,  Lüttieh  1966). 

Çözüm  II  :  1.  Fb4!  2xxb4  (2,Şe3  Axd4!  3.Şxd4  Fc5 mat)  2„Axd4!  &Vd3  Va2  +  4.$e3  Ab5!  5,Ab3  Kc3 6>Ad2  Vc2  7.Vxc3  Axc3  kazanır  (Moret  - Johansen,  Martigny  1986). 

Çözüm  lim.Vbö  h62.Kg6  Vf8  (2..K8d7  3.Kxh6  + gxh6  4+Ve0+  Şh7  5.Vg6  +  ŞH8  6.Kxh6+  Kh7 7,Ve6  +  ve  Kg6  mat)  3.e5!  fxe5  4J6  bxa4  5.fxg7  + Kxg7  6.Vxh6+  kazanır  {Pigosov  *  Kojder, Kopenhagen  1986). 
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Hologram  3 


YENİ  BİR  FİZİK  ANLAYIŞINA 

DOĞRU 


Bizim .  dünyayı  nesneler  ve  görüntüler  olarak  algılamamız,  gerçeğin  bir  tek  böyle  olduğu  anlamına gelmez  Bakınca  dünyayı  düzmüş  gibi  görüyoruz.  Ama  onun,  aslında  yuvarlak  olduğunu  da  biliyoruz.  Algılanan  ile  bilinen  arasındaki  farklılık .  insanın  üç  boyutlu  madde  ile  kısıtlı  oluşundandır.  Algı organlan  ve  beynimiz  böyle  düzenlenmiş  olduktan  için,  dünyayı  ve  evreni  nesneler  ve  görüntüler  biçiminde  algılarız.  Oysa  gerçeğin  bir  başka  yüzü  daha  vardır. 

Aydın  ARITAN 


Bundan  önceki  yazılarımızda,  önce  hologramın ne  olduğunu  ve  nasıl  işlediğini  ele  almış;  sonra  da  hologramın.  İnsan  beyninin  işleyişini  anlamamıza  yardımcı  oluşunu  incelemiştik.  Hologram  kavramının  boyutları,  giderek  insandan  evrene  doğru uzanıyor.  Evreni  anlamak  ve  onun  nasıl  kurulup,  işlediğini  araştırmak  konusunda  holografi  kavramı,  bize  yeni  ufuklar  açmaktadır.  Fizikten  tasavvufa  dek uzanan  bir  yelpaze  içinde  bize  yol  gösteren  bu  kavramı  ve  bizi  nasıl  yeni  bir  fizik  anlayışına  götürdüğünü  de  bu  yazımızda  incelemek  istiyoruz. 

KLÂSİK  FİZİKTEN,  KUANTUM  FİZİĞİNE 

Davranışçılık  (Behaviorizm)  akımının  beyin  ile  ilgili  yaklaşımına  "siyah  kutu  (biack  box)"  adı  verilir. 
Bu  akıma  göre,  beyni  bilmek  ve  anlamaya  çalışmak 


Hologram  konusunu  beyin  teorisine  uygulamasıyla  tanınan  ünlü  bilim  adamı .  Amerika  Stanford Üniversitesi  profesörlerinden  Kari  Pribram. 


yerine,  doğrudan  doğruya  davranışları  incelemek  daha  doğru  olur.  Davranışçı  düşüncenin  tanınmış  isimlerinden  VVotfgang  Köhler.  "Izomorfoloji"  denen  bir teori  geliştirmiştir  Bu  teoriye  göre,  çevremizdeki dünyanın  biçimi  ile  bunun  beynimizde  yansıyan  biçimi  arasında  doğrudan  bir  ilişki  vardır  Yani  bir  dikdörtgene  bakan  kişinin  beyninde,  dikdörtgene  benzeyen  elektriksel  bir  oluşum  beklenmelidir.  Oysa  hologram  kavramının  gündeme  gelmesinden  sonra,  bu olayın  böyle  olmadığı  anlaşılmıştır.  Çeşitli  minik  hologramların  oluşturduğu  dalga  desenlerinin  birleşmesiyle  ortaya  çıkan  beyin  hologramı  aracılığı  ile olayları  şimdi  farklı  bir  gözle  görmekteyiz. 

Ama  İzomorfoloji  Teorisi’nin  bize  kazandırdığı  bir şey  vardır.  Köhler’in  teorisi  doğrudur  Çevremizdeki  dünya  ile  beynimizin  etkinliği  arasında  doğrudan bir  ilişki  vardır.  Ama  bu  görüşü  tersine  çevirmek  gerekecektir.  Beyin,  dış  çevreden  alındığı  sanılan  nesneler  dünyasının  aynen  yansıması  ile  işlemez.  Çünkü dış  çevrede  gördüklerimiz  de,  aslında  holografik esaslara  göre  oluşmuşlardır.  Yani  dış  dünyanın  dalgaboyu  modelleri  ile  beyindeki  dalgaboyu  modelleri  "izomorfturlar  (benzeşirler).  Burada  akla  hemen şu  soru  geliyor:  "Peki  evren  holografik  biçimde  düzenlenmişse.  biz  onu  neden  resimler,  görüntüler  ve nesneler  olarak  algılıyoruz?" 

İşte  bu  noktada,  düşüncenin  gelişimini,  klâsik  fizikten  günümüze  dek  kısaca  izlemek  doğru  olur. 

Nevvton  Fiziği,  evreni,  neden  -  sonuç  sürekliliği içinde  işleyen  mekanik  bir  düzen  olarak  açıklıyordu. 
Eınstein.  "Rölativite  Teorisi"  ile.  dördüncü  boyutu ele  almış  ve  evreni  rölatif  (göreli)  bir  kavram  olarak açıklamıştı.  Niels  Bohr’un  başlattığı  Kuantum  Mekaniği  ise,  fiziğin  en  son  aşamasıydı.  Bu  düşünce  akımına  göre,  atom  içindeki  parçacıkların  hareketlerini  gözlemlemek  ve  onların  neden  böyle  davrandıklarını  bilmek  mümkün  olmuyordu.  Çünkü  parçacığın hareketi  incelemek  istenirken,  onun  davranışı  bozuluyordu.  Evren,  dalga  desenlerinden  oluşuyordu  ve çeşitli  düzeylerdeki  enerji  salınımlarının  birleşmeleri  sonucunda  parçacıklar  ve  nesneler  ortaya  çıkıyorlardı, 
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OAVİD  BOHM  VE  “KAPALI  DÜZEN'1 
TANIMI 

Kuantum  Fiziği'ni  en  çok  eleştirenlerden  biri, Londra  Üniversitesi  profesörlerinden  David  Bohm*- dür.  Bohm,  fiziksel  evren  ite  beynimizin  yapılarının Dırbınyle  aynı  olduğunu  ve  bunun  da  hologramın  işleyiş  ilkeleri  He  benzeştiğini  ilen  sürmektedir.  Bohm'e göre,  teleskop  ve  mikroskop  bulunduğundan  ben, mikro  ve  makro  kozmosa  hep  mercekler  aracılığı  İle bakılmıştır  Bundan  da  önemlisi,  evreni  kavrayışımız, fizik  ve  biyoloji  anlayışlarımız  da  hep  bu  açıdan  gelişmiştir.  Mercek,  olayı  objektifleştirir  Nitekim  bilim adamları  da  *  her  zaman  objektif  olmaya  gayret  eder ve  nesneleri,  parçacıkları  ve  ele  aldıkları  her  şeyi  objektif  olarak  incelemeye  çalışırlar  Ama  Kuantum  Fiziği  parçacıkların  bazen  parçacık  gibi,  bazen  de  dalga  gibi  davrandıklarım  ortaya  koymuştur,  David Bohm,  dalga  desenlerinin  holograma  benzer  organizasyon  biçimleri  kurduklarını  ileri  sürer  ve  bu  organizasyon  biçimine  “kapaîı  (impîizit)  düzen"  adını  verir.  Bu,  mercekler  aracılığı  ile  bakılan  ve  objektif  olarak  algılanan  dünya  anlayışından  bambaşka  bir kavrayıştır.  Bohm,  insanların*  hayvanların,  galaksilerin  dünyasını  ise  ''açık  (expti2it)  düzen"  adıyla  nitelendirir  Bu  düzende  nesneler  kendilerini  bilinen uzay-zaman  boyutu  içinde  gösterirler.  Bohm'e  göre*  atomun  içindeki  parçacık  ve  kuvvetlerin  Kuantum  Fiziği'nce  bilinemeyen  davranışlarını,  nedensellik  teorisi  ile  anlaşılabilir  kılmak  mümkündür. 

Fizik,  300  yıldan  ben  uzay  ve  zamanı  objektif  gerçeğin  temel  kategorileri  olarak  ele  almış,  fiziksel  olayları  uzay  ve  zaman  içinde  değerlendirmiştir.  Oysa fiziksel  olayları  açıklamanın  başka  bir  yolu  daha  vardır.  "Kapalı  diizen"  adı  verilen  ve  objektif  gerçekliğin  derinlerine  inen  bu  yaklaşıma  göre,  evren  holografik  biçimde  düzenlenmiştir  ve  her  şey  birbirine  bağlıdır.  Böyfece  her  bir  öğenin  hareketi,  bir  başkasını da  etkileyebilmekte  ve  geçmiş  -şimdi-  gelecek,  zaman  dışındaki  holografik  evrende  birarada  bulunmaktadır. 

Bohm,  Niels  Bohr,  Werner  Heısenberg  ve  Albert Einstein  gibi  çağın  önemli  fizikçilerinden  biridir.  Einstein’la  "Birleştirilmiş  Alan  Teorisi"  üzerinde  çalışmıştır.  Einstein*  evrenin  çeşitli  parçacıkların  düzensiz biçimde  biraraya  gelişlerinden  oluştuğunu  bir  türlü kabul  edememişti.  Bir  keresinde  "Tanrı,  evrenle  zar atmış  olamaz"  diyerek,  bu  inancını  dile  getirmiştir. 
Bohm,  atomun  içindeki  kuvvetlerin  bazen  parçacıklar  (nesneler)*  bazen  de  dalgalar  olarak  hareket  etmeleri  çelişkisine  alternatif  bir  çözüm  getirmiştir. 
Onun  iddiası  şöyfedir;  Ftastantılara  göre  oluşan  görüntülerin  gerisinde,  nedensellik  ilkesi  (neden  -  sonuç  ilişkisi)  uyarınca  işleyen  bir  düzen  vardır  Bu  düzenin  farkına  varılacak  olursa,  daha  sonraki  düzensiz  hareketler  ve  parçacıkların  nasıl  davrandıkları  konusunun  bir  açıklaması  yapılabilir.  Böylelikle  bilinemezllk  sının  aşılmış  ve  görüntüdeki  düzensizliğin,  temelde  var  otan  bir  düzenin  ilkelerine  bağlı  olarak  davrandığı  belirlenmiş  olacaktır. 

Ünlü  nörolog  ve  hologram  teorisini  beyinle  bağ-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Eşzrunanlama  adım  verdiği  yaklaşımıyla,  CarlGustav Jung *  olaylar  arasında  gözlemlediği  bağlantıları  açıklamaya  çalışmıştır. 


daştıran  en  önemli  İsım  olan  Stanford  Üniversitesi profesörlerinden  Kari  Pribram’m  bu  noktada  David Bohm’e  çok  yaklaştığını  vurgulanmalıyız.  Prîbram* beynin,  çevresi  hakkındaki  bilgileri*  sınıflandırılmamış  bir  "kapalı  düzen"  biçiminde  aldığını  söyler.  Alınan  bu  bilgiler  holografik  biçimde  kaydedilir.  Sonra dıştan  gelen  frekanslara  göre,  bunları  üç  boyutlu uzay  -  zaman  biçiminde  düzenleyerek,  bilinen  algı dünyasını  oluşturur. 

"Gördüğümüz  ve  anladığımız  biçimiyle  evren", "açık  düzen"e  göre  işlemektedir.  Oysa  bir  de,  holografik  of  arak  ve  dalga  desenlerine  göre  çalışan  "kapalı  düzen"  var.  "Acaba  yaşadığımız  dünya*  neden dalga  desenlerinden  değil  de,  nesnelerden  oluşuyor?”  sorusunun  cevabını,  Kari  Pribram  şu  biçimde  veriyor:  "Çünkü  tüm  duyu  organlarımız,  şu  yada bu  şekilde  mercekler  sistemine  göre  ayarlanmıştır. 
Gözdeki  mercek  sistemi  daha  gelişmiştir;  ama  kulaktaki  helezon  ve  hatta  derideki  algılama  kanalları da  hep  mercek  sistemine  göre  çalışırlar.  Bökösy'- nin  çalışmaları,  tüm  sensorik  yüzeylerin  basit  birer mercek  gibi  çalıştığını  ortaya  koymuştur" 


GERÇEĞİN  ÖBÜR  YÜZÜ 

Olayı  yanlış  anlamamak  gerek.  Görünen  dünya ve  evren,  gerçektir.  Ama  bu,  gerçeğin  tek  yüzü  değildir.  Evren  başka  biçimlerde  de  düzenlenmiştir.  Ancak  biz,  üç  boyutlu  madde  ve  mercekler  sistemi  ile kısıtlı  olduğumuz  için,  gerçeğin  yalnızca  bir  türünü algılayabilmekteyiz.  Ama  insan,  aklını  kullanıp,  elindeki  verileri  değeri  and  irerek,  gerçeğin  öbür  yüzünün de  farkına  varabilir.  Görüntü  olarak  dünya  bize  düzmüş  gibi  gelir;  ancak  onun*  yuvarlak  olduğunu  da biliyoruz.  Görüntünün  düz  olması,  dünyanın  gerçekte yuvarlak  olduğu  bilgisiyle  çelişmez.  "Görüntüler  dünyası  yanlıştır,  hayaldir"  demek  de  doğru  olmaz.  Ya da  "gerçeğin  daha  üst  derecelerinde,  nesneler  dünyası  yok  olur"  iddasını  ileri  süremeyiz.  Yapılacak  şey, gerçeği  bir  başka  yönden  kavramak,  evreni  mercekler  sistemi  dışında  algılamak  ve  bu  deneyi  yaşamaktır,  Hologram  bize,  bugüne  dek  bilimsel  olarak açıklanamayan  şeyleri  anlama  ve  kanıtlama  imkânı vermiştir. 


UZAY  VE  ZAMANIN  AŞJLMASI 

Bitinci  anlayış  biçimiyle,  Holografi  Teorisi,  mistik  düşünürler  ile  Doğu  filozoflarına  çok  yaklaşmaktadır.  Az  Önce  değindiğimiz,  görüntüler  dünyasının başka  biçimde  kavranması  olayını,  mistik  düşünür ve  yazarlar  uzun  yıllardır  söyleyegeim  işlerdir.  Ama bilim,  ancak  yeni  yeni  onları  anlamaya  ve  doğrulamaya  başlamıştır,  Mistik  düşünürler*  görünen  dünyanın  ardındaki  ayrı  bir  gerçekliğe  “kapalı  düzene” geçmenin  mümkün  olduğunu  belirtmişlerdir.  Bilinci aşan  bu  düzene  geçmek,  onu  şahsen  "‘yaşamak’1 ile,  yanı  bireysel  bir  tecrübe  ile  mümkündür.  Buna ulaşabilmenin  yolu  da,  birtakım  dikkati  toplama  teknikleri  ve  bilincin  disipline  edilmesi  ile  gerçekleşebilir. 

Dikkati  toplama  yolu  ile  bilincin  diğer  aşamalarına  geçişin,  beyindeki  hangi  merkez  tarafından  yönlendirildiği  sorusuna  bitim  adamları  şu  cevabı vermektedirler:  "Bunu  tam  olarak  açıklamak  mümkün  değildir.  Ama  söz  konusu  olabilecek  bölgeleri, ön  loblar  ile  llmbık  sistemin  birleştiği  bölge  ve  altlarda  yer  alan  beyin  maddesi  ile  daha  üstte  yer  alan korteksln  birleştiği  bölge  olarak  sıralayabiliriz.  8u ikinci  bölge  dikkat  etmeyi  ve  dikkati  toplamayı  önemli Ölçüde  yönlendiren  bir  fonksiyon  görür'1, 

Bilimin  vardığı  bu  sonuçlar,  hologram  ve  Fourier  Analizi  gibi  konular  baş  döndürücü  niteliktedir.  Nitekim  Kari  Pribram,  bu  konuda  şunları  söylemektedir: "Frekanslar  alanında,  uzay  ve  zaman  aşılmıştır  Her şey,  olayiann  yoğunluğu  ile  ilişkilidir.  Görüntüler  ve nesneler  alanında  dönüşüme  uğrayan  uzay  ve  zamanın  sınırlan  yok  olmuştur.  Böylece  birçok  bilimsel  görüşün  temel  aldığı  nedensellik  (kausalite)  de, uzay-zaman  koordinatlarının  yokluğu  nedeniyle  ortadan  kalkmıştır  Olayların  yoğunluğu  derken,  yoğunluğun  da,  uzayın  bir  özelliği  olduğu  sorusu  akla gelebilir.  Ama  eğer  uzay  yoksa,  onun  özellikleri  de oîmaz. 

Bir  kalp  elektrosunun  frekans  analizini  yaptığımızda,  koordinatlardan  hiçbiri  uzay  ya  da  zamanı göstermez.  Dik  açıda  frekanslar,  yatay  açıda  ise  bu frekansların  birer  sinyal  olarak  kaydedilmesini  sağlayan  enerji  yer  alır.  Böylelikle  uzay-zaman  bağlantılı  olayları  dönüşüme  uğratarak,  başka  alanlara aktarmak  mümkündür.  Başka  alanlar  kavramı,  gerçeğin  öbür  yüzü  olarak  da  adlandırabileceğimiz  ve bilgilerin  uzay  ve  zamana  göre  değil  de,  daha  değişik  bir  biçimde  düzenlendiklerini  anlatır 

Frekanslar  alanında  her  şey  uzay  ve  zaman  ötesi biçimde,  hemen  ve  aynı  anda  gerçekleşir.  Ama  istersek  bunu*  koordinatlara  dökerek,  alışılmış  görüntüler  alanı  için,  "anlaşılır  kılabiliriz", 


İnsan  beyni  aslında,  sürekli  olarak  uzay  ve  zamandan  yoksun  olan  bu  alana  gldip-galmektedir.  Bir sohbet  sırasında  ya  da  bir  ders  anlatırken,  konuşulan  şeyler  daha  önceden  zamansal  ya  da  uzaysal bir  biçimde  düzenlenmez.  Hafızada  her  şey  holografik  olarak  kaydedilmiştir.  Her  ne  kadar  uzaysal özellikler  taşısa  da,  hafızanın  düzenleniş  biçimi,  uzay ve  zaman  ötesidir* 

Bu  açıklamalar  bizi,  paranormai  özelliklerin  varlığını  anlamaya  ulaştırıyor  Genelde  "hokkabazlık" veya  "gözbağcılık"  olarak  bilinen  (ve  çoğu  kez  de böyle  olan)  olağandışı  yeteneklerin  varlığını  bilimsel olarak  anlamak,  bu  yolla  mümkün  hale  gelmektedir. 
Belki  "holografik  ve  Kapalı  Düzencin  işleyiş  kurallarını  daha  iyi  tanıdıkça,  neyin  normal  ve  neyin  normatötesi  (paranormal)  olduğu  konusundaki anlayışımız  da  değişecektir.  Bu  yolla  evrenin  "Kapalı  (Implizit)  Düzencini  kavrayışımız  derinleşecek ve  belki  her  insan  bilinçli  olarak,  bu  uzay  ve  zamandan  bağımsız  olan  alana  geçiş  yapabilecektir.  Böylece  birçok  anlaşılamayan  ya  da  raslantı  olarak değerlendirilen  olay,  bir  anlama  kavuşacaktır.  Mistisizme  uzak  bir  düşünür  olan  Cari  Gustav  Jung, anlaşılamayan  olaylar  olarak  nitelediği,  "Eşzamaniamalar  (Senkronizasyonlar)"  tanımıyla,  bazı olayların  anlamsız  bir  biçimde  birbiriyle  bağlı  olduğunu  anlatmıştır.  Örneğin,  uzun  süredir  göremediğiniz  bir  arkadaşınıza  mektup  yazmak  istediğiniz anda,  ondan  bir  mektup  almanız  vb.  birçok  olay,  genellikle  "raslantı"  olarak  adlandırılır.  Nitekim  Jung da  bunlara  anlamlı  bir  açıklama  bulamamış*  ama  yine  de  böyle  garip  "raslantıların"  varlığına  dikkat  çekerek*  buna  düşüncesinde  "Eşzamanlardalar (Senkronizasyonlar)"  adını  vermiştir.  Ama  artık  bunları  bilimsel  yöntemlerle  anlayabilme  çizgisine  ula* Silmiştir. 

Biraz  daha  ileri  giderek*  holografinin  bilim dünyasına  sunduğu  "uzay  ve  zamandan  bağımsız alan"  kavramının,  bitim  ve  tasavvuf  arasında  da  bir köprü  kurabileceğini  bekleyebiliriz.  Çünkü  holografinin  sağladığı  "uzay  ve  zamandan  bağımsız  bir bütünlük"  özelliği  tasavvuf  düşüncesinde  de  vardır. 
Bu  anlamdaki  bütünlüğü,  filozof  Leibniz  (1646* 1716)  de  sezmiş  ve  felsefesindeki  "Monad”tar  kavramı  ila  tanımlamıştır,  Aynı  zamanda  iyi  bir  matematikçi  de  olan  Leibniz*  "matematiksel  hesap" kavramını  cfa  İlk  bulan  ve  geliştiren  bilim  adamıdır Deniş  Gabor  da*  hologramı  bulurken,  "matematiksel  hesap"  tekniğini  kullanmıştır.  Öyleyse,  tasavvuf ile  hologram  tekniği  arasındaki  yakınlık*  pek  de  rastlantı  değildir  □ 


Çok  konuşmak,  insanın  gözden  düşmesi  için en  kısa  ve  en  emin  yoldur* 

La  Bruyere 


HAZİRAN  i  990 
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TRON  PROJESİ 

Katkıda  Bulunanlar  ; 

Ferhat  BİYLKKÖKIKN,  Oğuz  IŞIKLI, 
Uzay  TOGAY 

Bilgisayarlar,  artık  otomobillerden  hesap  makinelerine  kadar  her  yerde  kullanılan,  hayatımızın  her yönüne  kolaylıklar  getirebilen  bir  sistem  oluşturdu* lar  Buna  rağmen,  bu  sistem  parçalarının  birbfrlerîy* le  rahat  İletişim  kurabilmesi  için  henüz  gerekli  standartların  oluşturulmamış  olması,  bilgisayarlarda  bir* İlkte  çalıştıklarında  elde  edebileceğimiz  verimi  dü* şûrüyor. 

Şu  anda  Japonya'da  geliştirilmekte  olan  yeni  bir proje,  bu  soruna  bir  çözüm  getirme  amacını  taşıyor. 
TRON  (The  ReaJ-Time  Operatmg  System  Nucleus) adı  verilen  bu  projef  ortak  veri  alışverişi  standardla- n  oluşturarak,  bütün  bilgisayarların  gerçek-zamsn bazında  iletişim  kurmasını  sağlayacak.  Projenin  temel  felsefesi,  bilgısayarlann  zamanla  gelişerek  be* tirii  sistemlerin  parçalar  halinde  çalışacağı  ve  farklı birimlerin  farklı  görevleri  yerine  getirerek,  ortaya  ko* nan  problemi  daha  modüler  bir  yapı  çerçevesinde çözecekleri  üzerine  kurulu.  Böyle  sistemlerde  en önemli  konu,  modüller  arasındaki  veri  akışının  sorunsuz  ve  uyumsuzluk  yaratmadan  sağlanabilmesi. 

Bu  konuda  oldukça  iddialı  olan  TRON,  şu  anda büyük  Japon  bilgisayar  ve  elektronik  üreticilerinin desteğini  sağlamış  durumda.  TRON  adı  ise  özel  bir üründen  öte  artık  yeni  bir  bilgisayar  mimarisi,  bir VLSI  chip  ailesi  ve  sistem  yazılımlarından  oluşan  bir bütünü  temsil  ediyorSistemin  mimarî  yöne  herhangi  bir  gizlilik  ve  güvenlik  sınırı  olmadan  tanıtılıyor.  Proje  yetkilileri  standardlaşmanın  gerçekleşmesi  için, bunun  hayati  önemi  olduğunu  söylüyorlar.  TRON projesi  kâr  amacı  gütmeyen  bir  kuruluş  ile  Tokyo  Üniversitesi'  nin  işbirliğinde  koordine  ediliyor. 

TENİ  BİR  MİMARI... 

Yerel  iletişim  ağları  yaygınlaşmadan  önce  PC  ler birbirlerinden  oldukça  bağımsızdılar.  Ancak  bir  bil* gisayardan  öbürüne  disket  taşıyarak  gerçekleştirilebilen  iletişim,  günümüzde  de  tam  olarak  Standard* larına  kavuşmuş  değil,  Farklı  amaçlara  yönelik  değişik  işlemciler,  ancak  kısıtlı  koşutlar  dahilinde  veri alışverişi  yapabiliyorlar. 

TRON 'un  en  büyük  amacı,  iletişim  teknoloji  sın  i bilgisayarın  kullanıldığı  her  alandaki  özel  uygulama amaçlı  sistemlere  yerleştirebilmek.  Gerektiğinde  kendi  başına  çalışabilen  bu  sistemler,  biraraya  gelince kaynaklarını  rahatlıkla  birbirlerine  sunabilmek  üzere  tasarlanıyor. 


Emrehan  HALICI  | 


TRON  sistemi  figürde  görüldüğü  gibi  şu  bölümlerden oluşur:  ITRON  endüstriyel  bilgisayarlarıyla  CTRON server  üzerinden  haberleşen  ve  veri  paylaşan  BTRON iş  istasyonları ,  Sistemdeki  tüm  birimler  ise  MTRON adı  akında  network  bağlantısında. 

BU  MOD0UER  4  ANA  KATEGORİDE  TOPLANABİLİR: 

1*  Endüstriyel  sistemler  İçin  ITRON. 

Endüstri  alanında  bilgisayarlar  pek  çok  soruna anında  cevap  oluşturabilmek  zorundadırlar.  Şu  ana kadar  bu  tip  yazılımlarda  UNIXTn  kurduğu  standarda,  TRON  rakip  olmaya  çalışıyor. 

ITRON  sistemi,  makineden  bağımsız  bir  mantık arabirimi  ile  hızlı  bir  mikroişlemcinin  uyumlu  çalış* ması  sayesinde  performansını  maxfmum  düzeye  ge* tirjyor.  Bir  başka  özellik  ise  sistemin  hız  kazanmak üzere  kendini  küçültebilmesi. 

2-  Genel  amaçlı  iş  İstasyonları  için  BTRON. 

TRON  ailesinin  en  önemli  parçası  olan  BTRON, 

özellikle  iş  dünyasında  ve  evlerde  kullanılan  PC  ve iş  istasyonlarının  büyük  bir  sisteme  entegrasyonu için  tasarlanmış.  Bu  entegrasyonun  önemi,  sistemin son  derece  titiz  bir  çalışmaya  dayanan  bfr  kullanıcı arabirimi  geliştirilmesini  gerektiriyor  Macintosh  ve Microsoft  Windows  gibi  sistemlerin  dünyaya  tanıttı* ğı  standardların  yanı  sıra  BTRON  karakter  setlerini sınırlamayarak  dinamik  uygulamalar  geliştirebillyor. 
Japon  alfabesini  bile  temsil  edebilen  sistem  her  di* fe  ait  özel  grafik,  yazım,  veri  girişi  ve  metin  düzen* leme  algoritmalarının  tanımlanmasını  mümkün  kılabilecek  durumda, 

Grafik-tabanîı  çalışan  sistem,  hypertext  özellikleri  İle  de  dokümanlar  arası  mantık  bağlarını  işleme koyabiliyor. 

3-  İletişim  ağlarındaki  veri  depolama  uygulamaları  İçin  CTRON. 

CTRON  modülü,  ITRON  ve  BTRON  modüllerin¬ den  oluşan  işletim  ağlarında,  çok-kullanıcıh  bir  işle- 


38 


BİLİM  VE  TEKNİK 


]  BİLGİSAYAR  KULÜBÜ 


tim  sistemi  olarak  tasarlanmış.  Büyük  veritabanları nr  ve  depolama  ünitelerini  yüksek  hızda  işleyerek  kaliteli  basım  gerektiren  işlerden,  grafik  ve  ses  teknolojisi  uygulamalarına  kadar  her  alanda  hizmet verebiliyor. 

4-  Sisteme  bağlı  işlemciler,  kişisel  bilgisayarlar ve  iş  istasyonlarının  ara-iletişiml  için  MTRON. 

Yakm  bir  gelecekte,  her  alanda  kullanılan  mikroişlemcilerin  dış  dünya  ve  diğer  İşlemciler  ile  iletişimlerinin  sağlanması  MTRON  tarafından gerçekleştirilecek.  Kendi  özel  dili  ile  her  türlü  komünikasyon  ağım  kontrol  edebilen  MTRON,  modüller arasındaki  standardların  ve  protokollerin  tanımlanmasını  sağlayabiliyor. 

Sistemin  en  büyük  amacı,  tabiî  ki  sınırsız  sayıda  işlemciyi  biraraya  getirerek,  sistemin  vehmini  mağmuma  çıkartabilmek. 


ödüllü  Soru  No  :  12’nln  cevabı  :  124 

(t)  START  -8-14-8  -  18  -  19-14-19-16-18- 15*17-  F1NISH  (166) 

(2)  START -  2-  2-  3-  3-  7-11  -  2-  2-1  *1  -  8  - FINİSH  (42) 

166  -  42  -  124 

Kurada  kazanan  okurlarımız ; 

*  Aliye  Ünlü,  İstanbul 

*  Selim  Esentepe,  Eskişehir 

*  Fikri  Baykın,  Ankara 
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ZEKÂSAYAR 

(Geçen  sayıda  yayınlanan  somların  cevaplan! 

FİYAT  AYARLAMASI  ;  Fiyatları  düşmüştür  Başlangıçta 
100  Tiye  satış  yaptığını  varsayalım 

Başlangıç  %  10  zam  %  tQ  ucuzluk 
100  110  99 

100  İZMARİT  ;  33  sigara  100  izmaritten  25  adet  sigara  alınır  Bu  25  sigaranın  izmaritlerinden  6  lam  sigara  alınır 
ve  bir  ızmarrt  elde  kalır  6  sigara  içildikten  sonra  elde  7 
adet  Ezmam  kalmış  oiur.  o  unların  dördüyle  1  adet  tam sigara  alınır  ve  elde  üç  adet  izmarit  kalır  Son  sigara  da içilince  izmarit  sayısı  dörde  çıkar  ve  bir  adet  daha  sigara  alınır 


25+6+1+1-33 


BASAMAK  :  4  harekette  çıkmış  olursunuz  (Çıktıktan  hemen  sonra  3  basamak  inmeniz  gerektiği  halde,,), 


Harekat 

Çıkılan  basamak 

hilen  basamak 

1 

5 

2 

2 

7 

4 

3 

9 

6 

4 

11 

(8) 

RÜZGÂR  VE  UÇAK  :  Süre  artar  (Rüzgârın  yönü  ne  olursa  olsun,  sürenin  artacağını  örnekleme  yaparak  gösteriniz) 


Kitapları  seviyor  muşunu;;  öyleyse,  bütün  hayatınız  buyunca  mutlu  olacaksınız  damaktır, 

Jules  Ch  ar  ette 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elektronik  kulak 


1  İŞİTME  PROTEZİ: 

1  f.  Bamda,  yüksek  frekans  verici * 
'  4  gelen  ses  (dil)  sinyallerini  abaya  aktarmaktadır. 

2 .  Deri  altında  bulunan  Implan* 
tat  \  bir  çip  Ut  bir  adet  yüksek frekans  atıcı  devresi  oluştur* 
maktadır : 

3*4.  Çipe  gelen  uyarıcılar,  elektrotlar  aracılığıyla  i  kırmızı  kablo) 
ic  kulağa  ulaştırılmaktadır. 

S .  Üzerinde  toplam  16  elektrot  bulunan  plastik  levha  ise  iç  kulağın  (salyangozun)  üzerine yerleştirilmiştin 


Yeni  geliştirilen  bir  İç  kulak  protezi  suyeiKn- de,  tamamen  sağır  olan  kişiler,  işkine  imkânı  rı  n  kavuşabilecekler.  Özel  İmalât  olan  bu protezin  en  önemli  kısmım,  FiauenhoJferfinstitüsü  tarafından  gelini  iri  ten  bir  eMMfOnik  çip 

oluşturmaktadır. 


Kompresör  ve  araba  gürültüsü  olan  bir  yerde  tatil yapmaktan  hooştanır  mısınız?  Hayır  mı  dediniz? 
21  yaşındaki  Andreas  için  bu  gürültüler,  dünyadaki 
en  güzel  olaylardan  biri;  zira  Andreas  sağır.  17  yıl  sessizlikte  yaşayan  Andreas'ın  imdadına  Federal  Almanya'  nm  Düren-Birkesdorf  kentinde  bulunan, Marienhospital'ın  Kulak-Boğaz-Öurun  Bölümü'nd© görevli  Prof. Dr.  Paul  Benfai  yetişti.  Prof. Dr.  Benfai, 


başarılı  bir  ameliyatla  bu  yeni  geliştirilen  protezi  Andreas' ın  kulağına  taktı.  Protezin  teknik  kısmını,  Duisburg'ta  bulunan  ve  mikroelektronik  devre  ve sistemler  üzerinde  çalışan  Frauenhofer  Enstitüsü  geliştirdi. 

Bu  protezin  can  alıcı  noktasını,  büyüklüğü  sadece 
36  mm2  olan,  bir  efektronik  çip  oluşturuyor,  Bu  çip, 
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BİLİM  VE  TEKNİK 


işitme  hücrelerim  sunî  elektronik  uyarıcılarla  besliyor  Sağlıklı  bir  insanda  bu  görevi,  iç  kulaktaki  bir membramn  üzerinde  bulunan  kılçıklar  üstleniyor, 

Cochiea  olarak  adlandırılan  içkuiak,  İşitme  yolunun  sonunda  bulunuyor,  Çapı  yaklaşık  7mm  olan iç  kulak,  şekil  olarak  salyangoza  benzediği  için*  salyangoz  olarak  da  adlandırılıyor.  Salyangozun  içerisinde,  ses  dalgalarının  etkisi  İle  hareketlenen  bir  sıvı bulunuyor.  Sıvının  hareket  etmesiyle  sıvı  içerisinde bulunan  kılçıklar  da  hareketlenerek,  bu  hareketleri elektrik  sinyallere  dönüştürüyor. 

Andreas'ın  kulağına  yerleştirilen  elektronik  çîp. 
yukarıda  anlatılan  karmaşık  işlevi  üstleniyor.  Elektronik  kulağın  geliştirilmesinde  büyük  bir  payı  olan mühendis  Dr,  Michael  Bollerott,  çipin  nasıl  çalıştığı- m  şu  şekilde  açıklıyor:  'içerdiği  çok  sayıda  enerji  kaynaklarının  yardımı  ite  *plus'  olarak  adlandırılan sinyalleri  oluşturur  Bireyin  ses  duyarlılığı,  doğrudan mevcut  elektrik  miktarına  bağlıdır.  Sinyaller  birbirlerini  ne  denli  sık  takip  ederse,  ses  de  o  denli  yüksek  olur**.  Deri  altına,  bir  kutu  içerisinde  çiple  birlikte bir  adet  yüksek  frekans  alıcı  devresi  yerleştirilir.  Alıcı,  gelen  sesleri  adeta  'dinlemekte'  ve  bunları  bilgi olarak  çipe  aktarmaktadır. 

Marîenhospitardaki  ekip,  Avustralya,  ABD,  Fransa,  Avusturya  ve  Federal  Almanya'da  iç  kulak  protezi  alanında  çalışan  toplam  30  araştırma  ekibinden biridir 

İç  kulak-işitme  protezinin  tarihçesi,  ABD1I  Dr.VVillam  House'in  Los  Angeles'te,  yaklaşık  20  yıl  önce Teknik  açıdan  bugünkü  kadar  gelişmemiş  olan  ‘sunî  kulağı*  geliştirmesiyle  başlar. 

Dr.  Benfai,  Federal  Almanya *da  yaşayan  sağırların  sayısını  yaklaşık  60  bin  olarak  tahmin  ediyor Bunların  yanısıra,  yem  geliştirdiği  protez  sayesinde yardımcı  olabileceğine  inanıyor. 

Günümüzde,  dünya  çapında  yaklaşık  bin  sağır, çeşitli  elektronik  sistemlerle  donatılmış  protezler  sayesinde  **ebedi  sessizlikten**  kurtulmuş  bulunuyor. 
Söz  konuşu  kişilerin  beş  yüzü  Federal  Almanya'da yaşıyor,  Prof,  Benfai'in  yeni  geliştirdiği  protezle  işiten  sağırların  sayısı  ise  iki;  bunlardan  biri  de Andreas. 

Ameliyattan  önce  bir  dizi  test  yapılır.  Zira,  iç  kulak  protezi  taktırmak  isleyen  kişilerin,  tamamen  sağır  olmaları  gerekmektedir.  Tamamen  sağır  olmayan kişiler  için  bu  protez  uygun  olmadığından ,  onlar  için daha  farklı  İşitme  araçları  geliştirilmiştir. 

Ameliyatta,  ilk  önce  kulağın  arka  kısmında  yarım  daire  şeklinde  bir  yer  açılır.  Daha  sonra  İç  kulak kısmındaki  salyangozun  üzerine,  çok  ince  metal  tellerden  oluşan  on  altı  elektrot  içeren  bir  levha  yerleştirilir  Söz  konusu  elektrotlar,  işitme  sinirleri  ile  çip arasındaki  iletişimi  sağlarlar.  Çıp  ve  yüksek  frekans alıcı  devresinin  bulunduğu  kutucu  k  ise,  doğrudan  kulağın  altına  (arkasına)  yerleştirilir,  Prof,  Benfai,  bilinçli  olarak,  elektrotların  bulunduğu  levhayı  iç kulağın  üzerine  yerleştiriyor.  Ameliyat  esnasında  İç 


IMPLANTAT:  Impîantaı'ın  ortasında  16  alıcılı  bir özel  çip  bulunmak  sadır.  Etrafım  ise,  yüksek  frekans alıcı  devresinin  bobini  sarmaktadır,  İmpîantal,  bîr  kutu içerisinde*  kulağın  arkasına  (altına)  yerleştirilmektedir, 

kulağın  tahrip  olabileceğini  ileri  süren  Dr.  Benfai,  levhanın»  iç  kulağın  İçine  yerleştirilmesini  riskli  bir  girişim  olarak  nitelendiriyor. 

Sağır  kişinin  işitebilmesi  İçin,  sadece  kulak  içine  yerleştirilen  parçalar  yeterli  gelmiyor.  İyi  bir  sesin  elde  edilebilmesi  için,  ayrıca  1  Mega-Herzt*llk yüksek  frekans  vericisi  ile  bir  di)  işlemcisine  ihtiyaç vardır.  Verici,  hastanın  kulağının  arkasında  bulunan ameliyat  yara  İzinin  üzerine  yerleştirilir.  Sigara  paketi  büyüklüğünde  olan  ses  işlemcisiyle,  rahatça  her göğüs  cebinde  taşınabilir.  Verici  İle  ses  işlemcisi  arasındaki  veri  aktarımı,  görünmeyecek  kadar  ince  olan bir  plastik  kablo  aracılığıyla  gerçekleştirilir 

Dil  işlemcisi  ilk  önce,  konuşulanları  veri  paketlerine  dönüştürür  ve  sonra  bunları  bir  elektronik  filtreden  geçirerek,  gereksiz  bilgilerin  süzülmesini sağlar  Sesli  harflerin  hepsinin  ve  sessizlerin  çoğunun,  belirli  bir  frekans  özelliği  vardır.  Kulaktaki  işitme  sinir  hücreleri,  harflerin  ses  özelliklerini  tespit etme  imkânına  sahiptirler. 

Bu  yeni  tıp  dil  İşlemcisinin  sağladığı  en  büyük üstünlük»  bütün  bilgilerin»  çok  az  sayıda  elektrot  aracılığıyla  işitme  sinirlerine  aktan  lab  İlmesidir,  Sağlıklı bir  kulağa  sahip  olan  insanların  kulağında,  yaklaşık otuz  bin  işitme  sinir  hücresi  bulunduğu  düşünülürse,  bu  sayı  (elektrotların  sayısı)  çok  azdır. ' 4 Arzu  edilen  durum,  her  işitme  sinir  hücresi  için  bir  elektrodun yerleştirilmesidir.  Ne  yazık  ki,  henüz  bu  durumu  sağlayabilecek  teknik  imkânlara  sahip  d  eğ  il  iz**  diyerek mühendis  Dr,  Bollerott,  düşüncelerini  dile  getiriyor. 
Günümüzdeki  protezlerde  ise,  16  elektrot  yerteştirilebîlinlyor,  İç  kulak  protezi  kullananlar  bundan  dolayı,  sesleri  sağlıklı  insanlardan  daha  farklı algılıyorlar. 
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SİGARADAN  BİR  DARBE  DAHA: 
SERVİ  KS  KANSERİ 

Doktorlar  uzun  zamandır  sigara  için  kadınlarda  serviks  kanseri  riskinin  yüksek  olduğunu biliyorlardı.  Fakat  etki  mekanizması  belirsizdi. 
Şimdilerde  bir  grup  araştırmacı  bu  mekanizmayı  açığa  kavuşturdu.  Sigara,  rahim  boynu  olan serviks  hücrelerinin  DNA  ’sını  tahrip  ediyor : 

Londra  'daki  bir  tıp  enstitüsünden  Dr.  Ward ve  öğrencileri  bir  grup  kadının  bu  bölgesinden aldıktan  dokutan  incelediler.  Sonuçta  sigara  içen kadınların  serviks  hücreleri  genetik  materyali üzerinde  ekstra  DNA  buldular.  Bu  bileşikler  sigaradaki  aromatik  hidrokarbon  ürünleriydi.  Aynı  bileşiklere  tiryakilerin  akciğerinde  ve  piasenial dokularında  rastlanmıştı.  Dr.  Ward  ’ın  incelediği sigara  içmeyen  kadınlarda  bu  bileşikler  görülmedi. 


Dr.  Wardr  şimdi  şu  soruya  cevap  bulmaya çalışıyor:  Acaba  sigara  zâten  serviks  kanseri  olmaya  aday  kadınlarda,  hızlandırıcı  bir  etken  mİ yahut  baş! tbaşma  bir  neden  mi? 

New  Scientis'ten  çev.: 

Habibullah  AKTA Şm 


Eski  tip  iç  kulak  protezi  kullanan  bir  sağır,  deneyimlerini  şu  şekilde  dile  getiriyor:  "Sesleri  metalik  olarak  algılıyorum.  Sanki  benimle  konuşan herkeste  ses  kısıklığı  var”.  T  ve  'g*  gibi  sessizlerin ayırt  edilememesi,  hâlâ  büyük  bir  sorun  oluştur* maktadır. 

İç  kulak  protezi  kullanan  sağırlarla  iletişim  kuranların  sesi,  bir  mikrofon  sayesinde  yükseltilir.  Dil  işlemcisiyse,  sesteki  gereksiz  frekansları  filtre! edikten sonra,  bunları  verici  aracılığıyla  kulağın  içinde  bulunan  alıcı  devresine  aktarır.  Dil  işlemcisine  takılabilen  bir  parça  sayesinde,  protez  ayarlanabilmekte  ve böylece  sağırın  en  iyi  şekilde  işitebilmesi  sağlanabilmektedir  Diğer  bir  ek  parça  ile  protez  kullanıcı, işitme  ses  ayarını  kendisi  kontrol  edebilir.  Doktor,  çipteki  bütün  verileri  tek  bir  komutla  çağırabildiği  için her  an  gelişmeleri  izleyebiliyor 

Bütün  bu  teknik  İmkânlara  rağmen  sağır  kişinin bol  bol  egzersiz  yapması  gerekiyor.  Zira  ancak,  egzersiz  yapmak  yoluyla  konuşulanları  net  olarak  anlayabiliyor.  Bu  egzersizler,  genelde  amaçlı  olarak hazırlanan  test  dizileri  ile  gerçekleştirilir,  Bir  örnek verecek  olursak,  test  kâğıdına  on  kelime  yazılır  ve sağıra  bu  kelimelerin  geçtiği  bir  kaset  dinletilir.  Sağırdan,  kasette  geçen  kelimeleri  test  kâğıdında  bulup  işaretlemesi  istenir.  Bu  alıştırmayı  hatasız  olarak yapmaya  başladığında,  cümle  aşamasındaki  alıştırmalara  geçilir. 


D/L  İŞLEMCİSİ:  Sağ  taraftaki  resimde t  dil  işlemcisi kapaksız  olarak  görülüyor.  İşlemcinin  sağ  kısmında ; iç  kulak  protezinin  tüm  enerji  ihtiyacını  karşılayan  bir akü  bulunuyor.  İşlemcinin  orta  kısmında,  dilin  anla - şılabilir  olması  için  gerekli  olan  frekans  verilerini  fi  İt * releyen  çok  küçük  bir  bilgisayar  bulunuyor t  işlemcinin sol  kısmına  ise,  cihazın  bütün  ayar  üniteleri  yerleştirilmiştir. 

Frankfurt  Üniversitesi  öğretim  üyelerinden  Prof, Dr.  Rainer  Klinke  ise,  geliştirilen  protezi  teknik  açıdan  güzel,  fakat  araştırma  grubunun  hareket  noktasını  ‘tamamıyla  yanlış1  olarak  nitelendiriyor. 
"Günümüzde  ıç  kulak  ameliyatlarının  hiçbir  riski  yoktur.  İç  kulağın  içine  yerleştirilecek  elektrotlar,  elektronik  sinyalleri  çok  daha  iyi  i leteb ilecektir”  diyerek görüşlerini  ifade  ediyor. 


Bütün  bu  gelişmelerle  birlikte,  uzmanlar  arasında  çeşitli  görüşler  hakim.  Görüş  belirtenlerden  biri, Ingeborg  Hochmair-Desoyer’dir.  Kendi,  iç  kulak  protezinin  çok  kullanışlı  ve  teknolojik  yönden  İyi  olduğunu  savunuyor  ve  hemen  arkasından  bu  alanda yakında  yeni  bir  gelişme  olacağım  söylüyor.  "Ana-İog  ve  dijital  sistemleri  bir  bütün  haline  getirme çabasındayız”  diyerek,  hedeflerini  açıklıyor. 


Uzmanlar  arasında  tartışmalar  sürerken,  Andreas  işitebîlmenin  mutluluğunu  yaşıyor.  Sadece  bir  şi* kâyeti  var,  o  da  günde  ancak  on  iki  saat iletebilmesidir.  Zira  işlemcisi  içerisinde  bulunan  ve sistemin  bütün  enerji  ihtiyacını  karşılayan  akü  sistemi  ‘sadece'  on  iki  saat  süreyle  besleyebilmektedir. 

Hobby  den  çav.:  Recep  ÖZTOP 
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KANSER 
GENETİK  BİR 
HASTALIK  MI? 


Londra'daki  Kanser  Araştırma  Enstitüsünde  Bruce P önder  ve  arkadaşları,  bazı  hastalar  ve  anababaları  üzerinde  araştırma  yapılar  Yıllar  önce  20 
yaşındaki  bir  erkekte  medülter  tiroit  kanserine  rastlanmıştı  (Modüller  tiroit  kanseri  calcitonm  salgılayan Özel  bir  tiroit  kanseridir).  Bu  hastanın  tek  erkek  kardeşi  aynı  hastalıktan  ölmüştü.  Kız  kardeşi  ise,  doktorların  kontrolünden  geçti,  aynı  kansere  rastlandı. 
Operatörler  kızı  ameliyat  ettiler.  10  yıl  sonra  kız  yaşıyordu  ve  sağlıklıydı  Başka  bir  kuaför  kız  da  aynı kansere  yakalanmıştı.  Sl.Thomas's  Hastanesinde ameliyat  edilerek,  tiroit  bezi  çıkarıldı  ve  başarılı  şekilde  tedavi  edildi.  Burada  dikkati  çeken  taraf,  kanserin  Şerlok  Holmes  teknikleri  ile  ortaya  çıkarılmasıdır.  Burada  yapılan  20.  yüzyılın  en  son  genetik  teknikleri  ve  genetik  bilimcilerin  kanserin  kalıtımla  geçtiği  hakkındaki  görüşlerinden  yararlanarak  kanserin ortaya  çıkarılmasıdır. 

Bruce  Ponder*  yaptığı  taramalarda  yukardaki  3 
tiroii  kanserlinin  babasına  Soulhpori  Sağlık  Servisi kayıtlarında  rastladı.  72  yaşındaydı  ve  kanser  olmamasına  rağmen,  risk  grubunda  idi.  Bu  babanın  ikinci  eşinden  olma  dört  çocuğu  da  potansiyel  olarak  risk grubundaydı.  İlk  üçünde  kansere  rastlanmamasına rağmen  dördüncüsü,  yani  kuaför  kız  alkol  testine  pozitif  cevap  verdi  ve  tiroidinde  6  mm  çapında  kanser görüldü.  Radyoaktif  maddelerle  yapılan  testler,  çok faydalı  sonuçlar  vermişti. 

Medüller  tiroit  kanseri  nadir  bir  hastalıktır  ve  bu hikâyeler  onun  kalıtım  yoluyla  geçliğini  göstermektedir.  Peki  bu  bilgi  bize  yaygın  ve  genellikle  öldürücü  kanserler  hakkında  ne  söyleyebilir?  Çok  şey  değil.  Çünkü  öldürücü  kanserlerin  çoğu,  kalırımla  geçmeyen  sonradan  kazanılmış  kanserlerdir.  Bunlar  hayat  tarzı  ve  çevre  koşulları  sonucu  ortaya  çıkarlar. 
Hayat  tarzı  ve  çevre  koşullan  kendi  başlarına  çok  az kanser  sebebidir.  Hidrokarbonlar  gibi  çevre  kirleticilerinin.  birçok  kansere  sebep  olduğu  da  bir  gerçektir. 

Percivaî  Potts*  skrotum  (erbezlerini  örten  deri) kanseri  ile  baca  temizleyiciler  arasındaki  ilişkiyi  ortaya  çıkaran  İlk  kişidir.  Kanseri  önleme  açısından  düşündüğümüzde,  sigaranın  akciğer  kanserine  yol  açtığını  düşünebiliriz.  İnsanlar  sigara  içmezlerse,  kanser  riski  çok  aza  düşmesine  rağmen,  hâlâ  birkaç  kansere  rastlayabiliriz.  Yani  sigara  içmek  kansere  yol açar;  ama  tek  sebep  değildir. 

Kimyasal  karsinojenlerin  DNA  yapışım  bozduğunun  anlaşılması,  kanser  sebebinin  DNA'da  gizlen- 


Radyasyon ,  toksik  maddeler,  virüsler  hücredeki DNA  "ya  zarar  vererek  kanser  yaparlar.  Sonuç  genellikle  faaliyete  geçmiş  **onkögçnttdir  ve  hücrenin  çoğalmasın*  kontrol  eden  büyüme  faktörlerinin  cevabim değiştirebilir. 

diğınin  ılk  delillenndendir.  Meselâ,  deri  kanserini  inceleyelim;  Deri  kanseri  güneşte  fazla  kalan  açık  renkli  deriye  sahip  insanlarda  görülen  bir  hastalıktır,  Ak¬ deniz  kıyılarında  güneşlenen  kuzey  AvrupalIlarda  ve beyaz  AvusturyalIlarda  sık  görülür.  Fakat  siyah  ırktan  AvustralyalI  ile  Güney  Afrikalılarda  ya  çok  az  görülür  ya  da  görülmez.  ÜKraviyole  ışınları*  deri  kanserine  sebep  otur.  Fakat  bunda  siyahlardan  çok,  açık renklilerin  sahip  olduğu  genetik  eğilim  rol  oynar. 

Kanserin  2GQTe  yakın  çeşidi  vardır  Kanser,  tümör*  ur  adını  verdiğimiz  yem  oluşum  (neopiasm)  şöyle  oluşur:  Vücuttaki  milyonlarca  hücre  arasında,  hasar  gören  bir  hücre,  anormal  şekilde  çoğalıp  diğer dokulara  girer.  Çok  sayıda  benzer  hücre  üretmek  için hızla  bölünür  ve  o  oranda  enerji  tüketir.  Bu  hücrelerin  davranışları,  çoğalmaları  da  dahil  olmak  üzere, genler  tarafından  kontrol  edilir.  Bu  genlerde  hasar* anormal  hücre  faaliyetlerin©  ve  kontrol  edilemeyen büyümeye  sebep  olur 

Kanserin*  hücrelerin  genlerinden  ortaya  çıktığı fikri  yeni  değildir,  1914‘ten  önce  Alman  Theodor Boveri  ve  Londra'daki  Kanser  Araştırma  Kuruman¬ dan  James  Murray,  kanserin  kromozomlarla  ilişkisine  işaret  ettiler.  IBOt'de  Operatör  John  Hunter*in öğrencileri,  kanserin  kalıtım  yönünün  incelenmeye değer  olduğunu  belirtmişlerdi. 

Mutasyona  uğramış  genler  kansere  yol  açabilir; fakat  bu.  gerçek  kanserin  mutlaka  kalıtsal  olduğu  anlamına  gelmez.  1920-30  arasında  St.Mark  Hastanesi  ’nde  kalın  bağırsaktaki  kalıtsal  bir  hastalık  olan  Familial  Pofyposis  Coli  (kalıtsal  kaim  bağırsak  polipleri)  üzerinde  çalışan  Cuthbert  Dukes*  bu  gerçeği  gözden  kaçırmadı.  Kalın  bağırsak  kanserinin  kendisinin 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Adü  olmayan  alışveriş:  Lösemiye  sebep  olan  önemli  bir  gençlik  olay,  t  ki  kromozomun  genetik  minide  alışverişi  translok asyondur.  Sonuç:  Anormal  büyüklükle  kromozom  9  (Philadelplüa  kromozomu }  ve  kansere  yolaçan  yem  bir  gen  birleşimi. 


değil,  daha  sonra  kansere  yol  açan  poliplerin  kalıtsal  olduğunu  ileri  sürdü. 

Kanser  çeşitli  genetik  olayları  içerir  Bir  genetik etki,  başlangıç  (fmtîatıon)  olarak  bilinen  devreyi  başlatır.  Kanserin  görülmesi  için  daha  sonra  görülecek ikinci  bir  etkiye  ihtiyaç  vardır.  Isaac  Berenblum'un \i.  Dünya  Savaşı  öncesi  yaptığı  deneyler,  bu  gerçeği  ortaya  koydu.  O,  ',benzpyrene,Hnin  kimyasal  toksik  bir  madde  olduğunu,  kendisinin  deri  kanserine yol  açmadığını,  fakat  daha  önceden  deriye  crotonic asit  uygulanırsa  deri  kanserine  yol  açacağını  keşfetti. 
Bu  yolla  multi-hit  (çok  adımlı  etki)  teorisi  olarak  bilinen  kanserin  temellerini  kurdu. 

Kronik  Myelogenöz  Lösemi  (CML),  bu  teoriyi  netleştirdi.  1960ların  ilk  zamanlarında  bu  hastalığa  tutulmuş  insanların  kemik  iliği  hücrelerinde  sürekli  kromozoma!  anormallik  görülmüştü.  Bu  net  ve  özgün bir  bulguydu.  Bu  iyi  bilinen  translokasyon  (kromozomun  bir  parçasının*  diğer  bir  parçası  ile  yer  değiştirmesi)  şeklînde  bir  genetik  değişiklikti,  öu  translokasyon*  löseminin  oluşumundan  sorumluydu. 

Araştırmaya  başlarken  bilim  adamları,  hangi  kromozomların  bununla  ilgili  olduğunda  kararsızdılar. 
Fakat  zamanla  kromozom  9  ilâ  22  arasında  gen  alışverişi  olduğunu  keşfettiler.  Yeni  oluşan  22  nolu  kromozom.  Phîladelphia  kromozomu  olarak  bilinir.  Şimdi  şu  soru  ortaya  çıkıyor:  Translokasyon,  lösemiye nasıl  yol  açıyor?  Sırkesineği  Drosophila  ile  uğraşan bilim  adamları,  bir  gerçeği  açığa  çıkardılar.  Bir  genin  kendini  göstermesinin,  kromozom  içinde  diğer komşu  genlerin  yerleşimine  bağlı  olduğu  anlaşıldı Eğer  translokasyon  bu  İlişkiyi  değiştirirse,  önemli genlerin  kendini  göstermesi  mümkün  olabilir  ve  o hücrenin  davranışını  etkiler, 

P  h  i  İadelp  b  ia  k  r  o  mozom  u  n  daki  t  r  a  n  s  lo  kasy  on , daha  acıklı  bur  durumu  ortaya  koyar:  Yeni  bir  gen ortaya  çıkar.  22.  kromozom  büyük  bir  parçasını  9. 
kromozoma  verip*  karşılığında  küçük  bir  parça  kazanır.  Yeni  gen,  kromozom  22'nin  bir  geninin  bor fbreakpoint  cluster  region)  DNA  parçası  ile  kromo¬ 


zom  9'dan  bir  gen  olan  abl  translokasyonu  (eklenmesi)  sonucu  oluşur,  Şaşırtıcı  bir  gerçek  şudur  ki, abl  ve  bcr  genlerinden  oluşan  yeni  gen,  yeni  bir  protein  üretir.  Ne  yazık  ki,  yeni  oluşturulan  gen,  CML (Kronik  Myelogenöz  Lösemi)  ye  set|ep  olur. 

CML  yıllarca  sürer.  Fakat  er  ya  da  geç  CML  akut lösemiye  dönüşür.  Bu  ise  hemen  her  durumda  ölüme  sebep  otur  Kanser  genetiği  ile  uğraşan  bilim adamları,  bu  dönüşüme  yeni  bir  genetik  olayın  sebep  olduğunu  düşünüyorlar.  Gerçekten  CML'nin  lösemi  öncesi  bir  durum  olduğunu  düşünmek  daha  iyi olacaktır.  Halen  Ingiltere'de  her  yıl  1200  yeni  CML olgusu  görülür.  Fakat  CML  kalıtsal  değildir,  Phila* delphia  kromozomu  doğumdan  sonra  kazanılır,  genetik  bir  hasardır;  kalıtsal  değildir. 

2.  genitik  olayın  karakterini  hiç  kimse  bilmemektedir,  Fakat  George  Birnie,  Elaîne  Mackenzie  ve  Ken Mills,  Beatson  Kanser  Araştırma  Enstitüsünde  yeni  bir  gelişme  kaydetti.  Böylece  dönüşümün  ne  zaman  olacağını  tahmin  etmek  mümkün  olabilecek. 
Kromozom  22,  daima  aynı  yerden  kırılmaz;  fakat  kırılma  bcr  denilen  bölgede  daha  sıktır.  Sözü  edilen bilim  adamları  akut  lösemi  ortaya  çıkması  için  geçen  zamanın*  kırılmanın  olduğu  bcr  bölgesine  bağlı olduğunu  keşfettiler.  Bir  DNA  parçasının  bcr' dan  kopup  abl  genine  eklenmesinde,  bu  DNA  parçasının uzunluğu  CML'nin  akut  safhasının  ne  zaman  başlayacağını  belirlemektedir.  Fakat  nasıl  oluyor  da  ab! 
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genine  eklenen  DNA  parçası  kontrolsüz  hücre  çoğalmasına  sebep  oluyor?  Bazı  lösemi  ve  kanser  çeşitlerinde  hastalık,  translokasyon  (bir  kromozomdan diğerine  gen  nakli)  İle  başlar.  Lenf  bezi  kanseri  olan Burkİtt  lenfe  m  asında,  translokasyon  kromozom  8  İlâ 
14  arasındadır,  bu  olayda  IgH  immunoglobulin  zincirini  kodlayan  gen  ile  myegeni  bir  araya  gelir,  böylece  myc  geni  uyarılır. 

Peki,  3bl  ile  myc  genlerinin  ortak  yanı  nedir? 

Her  ikisi  de  proto-onkogen  (kanser  öncülü gen)dir,  yani  hayvanlarda  kanserin  yayılmasını  sağlayan  virüslere  benzeyen  genlerdir. 

Yüzyılın  başında  Peyion  Rous,  tavuklar  arasında  kanseri  yayan  virüsü  keşfetti.  Bu  araştırma,  protoonkogen  fikrine  başlangıç  oldu.  Virüsler  insanlarda da  birçok  kansere  sebep  olurlar;  fakat  proioonkogen taşıyıcısı  değildirler.  İnsanlarda  kanser  bulaşıcı  değildir,  bazı  hayvan  kanserleriyle  bulaşıcıdır 

Hücreler  çoğalmalarım,  büyüme  faktörleri  ve hücrelerdeki  reseptör  (alıcı)  proteinlere  bağlanan  hormon  benzeri  moiekülîer  üreterek  düzenlerler.  Onkogenler,  bu  yolları  düzenleyen  proteinleri  kodlar, c-myc,  nükleuslakl  DNA'ya  bağlanan  bir  proteini,  Abi bir  enzim  olan  tirosln  kınazhı  kodlar. 

Proto-onkogenler,  kendi  başlarına  kansere  yol açamazlar,  ancak  mutasyona  maruz  kalırlarsa,  kodladıkları  proteindeki  aminoasitlerden  biri  başka  bir aminoaside  dönüşür  ve  böylece  bu  genlerin  etkinlikleri  değişebilir.  Burada  mutasyonun  anlamı,  bu genlerin  etkinliklerinin  durduramamasıdır,  sonuç kanser  olabilir. 

Bazı  tümörler  onkogenterin  mutasyonuna  bağlıdır.  İlginç  bir  nokta  şudur:  Birçok  değişik  kanser, aynı  onkogenler  tarafından  meydana  getirilir.  Örneğin  Chris  Marshall,  3  adet  ras  gem  üzerinde  çalıştı. 
Bu  genler,  bütün  pankreas  kanserleri  ve  kalın  bağırsak  kanserlerinin  yarısı  ile  İlgilidir.  Normal  hücrede  bu  üç  gen  birlikte  etki  yapar  ve  proto-onkogen olarak  bilinir.  Kanser  hücrelerinde  ise  bu  genlerin sadece  biri  bazen  ikisi  etkili  hale  gelir  ve  onkogen (kanser  yapıcı  gen)  halini  alır.  Kanser  hücrelerinde ras  genleri  normalden  daha  büyük  bir  glisin  (en  küçük  aminoasit)  kodlar. 

Kanseri  açıklamada  mutasyon  ve  protoonkogenlerin  değişmesi  yanında  üçüncü  bir  mekanizma  olan  antfonkogenlerm  varlığı  önemlidir.  Birçok  hücre  kromozomda  belli  bir  gen  etkisiz  hale geldiğinde  veya  gen  kaybında  kanserleşir.  Çünkü kanser,  bu  genin  fonksiyonunu  kaybetmesine  bağlıdır.  Böyle  genler  hücrede  bölünmeyi  bastırmakta rol  oynarlar  ve  onkogenlere  karşı  çalışırlar.  Bu  genler,  antionkogen  olarak  bilinir.  Bilim  adamları  bu  tip genleri,  ilk  defa,  nadir  bir  kanser  olarak  bilinen  retinoblastomadan  (ağ  tabaka  tümörü)  ayırdılar  Bu  yılın  başlarında  Ed  Marlow  ve  arkadaşları, retinoblastomada  onkogen  tarafından  üretilen  proteine  bağlanan  ve  onu  etkisiz  hale  getiren  anti  onkogen  proteinini  keşfettiler.  Antionkogenlerin 


Normal  hücre 


Birleşik  teori:  Virüs  saldırısından  hücre  faaliyetlerindeki  fonksiyon  bozukluğuna  kadar  her  şey  2  çeşit  genetik  değişikliğe  yol  açar.  Birçok  kanserler proto-onkogeni  onkogenc  çeviren  mutasyon  sebebiyle  meydana  getir.  Diğer  kanserler  fonksiyon  kaybı  ve anti-onkogen  diye  bilinen  genlerin  kaybı  sonucu oluşur , 

hücrenin  gelişip  çoğalmasını  engelleyici  bir  rolü  vardtr  ve  onkogenler  onları  etkisiz  hale  getirerek  kanser  yapar. 

Kanserlerde  hücreler  yerinden  ayrılarak,  yeni kanser  oluşturmak  İçin  vücudun  diğer  bir  bölümünde  yerleşir.  Bu  olay  metastaz  Olarak  bilinir.  Yeni  kanser,  nerede  olursa  oluşsun,  ilk  kanserin  hücresel karakterini  alır. 

Kalıtımla  geçen  kanserlerin  bir  Özelliği,  iki  veya daha  çok  kanserin  bir  arada  oluşmasıdır.  Bağırsak* tâki  polipler  (iyi  huylu  epitaJ  tümörleri)  ve  burundaki yassı  hücre  kanserleri  birlikte  Torres  sendromu  olarak  bilinir.  Daha  önce  sözü  edilen  Medullar  tiroit  kanseri  mültipl  endokrin  neopiasi  tip  11  sendromunun  bir kanseridir.  Retinoblastoma,  osteosarkoma  (bir  çeşit  kemik  kanseri)  ile  beraber  daha  sıktır.  Bu  sandromlann  nasıl  oluştuğu  açıklanamamaktadır. 

Artık  kanserlere  çevre  faktörlerinin  neden  olduğu  fikri  değişti  Şimdi  kanserin  kalıtım  ve  çevre  faktörlerinin  etkileşimi  sonucu  oluştuğu  fikri  kabul edilmektedir  Bunların  kısmî  katkılarını  ayırmak  çok önemli  ve  çalışmalar  bu  konuda  yoğunlaşmaktadır. 
Utah  Üniversitesi  nde  yapılan  araştırmalar,  yakında malignant  malanoma  (habis  ben  kanseri)  için  çevre ve  kalıtımın  kısmî  katkılarını  ayırmayı  mümkün  kılacaktı  r! 

Kanser  genetiği  çalışmaları,  çevresel  tehlikeleri ortaya  çıkarıp  bizi  uyarmada  faydalı  olacaktır. 

Kanserlerin  çoğunun  iyiîeştirilmemesinin  nedeni  kanserin  nasıl  meydana  geldiğinin  ve  genlerde  ne gibi  değişiklikler  olduğunun  yeteri  kadar  bilinememestndendir. 

Kanser  hakkında  daha  fazla  şey  bilseydik  bile, çoğu  kanserlerin  iyileştirilebileceği  kesin  değildir. 
Ama  kanser  genleri  üzerinde  çalışmalar,  hâlâ  en umut  verici  gelişmeler  sağlayabilecek  çalışmalardır, 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inanılması  güç  gerçek t leoparların  geyiğe, geyiklerin  de  leoparlara ihtiyaçlarının  olduğudur. 
Uzun  çırpınışları  önleyen anî  ölümler*  Leopar t im  palanın  boynuna yönelttiği  tek  hamle  ile işini  bitiriyor.  Ancak  geyik türünün  leporların varlığından  ne  gibi  bir avantajı  olabilir? 


Kurt  sürüsü,  kısa  bir  takipten  sonra  genç  ve  tecrübesiz  bir  hayvanı  yakalar,  İki  kurt,  hayvanın arka  ayaklarına  dişlerini  geçirir.  Sürünün  üçüncü takipçisi  ise,  güçlü  dişlerini  kurbanın  ağız  kısmına gömer.  Sonra  buzağının  yumuşacık  karnı  yırtılıp, bağırsakları  dışarı  çekilip  çıkarttır. 

Buzağı  korunmasız  ve  korkudan  kocaman açılmış  gözlerle,  dizüslü  çöküp  canlı  canlı  parçalanıp yululana  kadar,  böğürür  durur. 

Kanada'nın  kuzeyinde  de  aslanlar,  kaplanlar, sırtlanlar,  çakallar  tilkiler  kanlı  ölüm  sanatlarını,  aynı kurtiarınkine  benzer  şekilde  bazen  toplu  halde, genellikle  yalnız,  ama  her  zaman  çabuk,  bilinçli, acımasız  ve  vahşice  sürdürmektedirler.  Kendisiyle ve  kendi  türüne  olan  uyum  özlemiyle  insan,  çoğu zaman  neden  birbırleriyle,  kurtlar  kuzularla,  ayılar geyiklerle,  kaplanlar  zebralarla  barış  içinde yaşayamazlar?  sorusunu  sormaktadır.  Bugün biliyoruz  ki,  bu  cennete  mahsus  durum  hiç  olmadı ve  hiçbir  zaman  da  olmayacak.  Bütün  hayvanlar ömürleri  boyunca  ya  avcı  ya  da  avlanan  olmak zorundalar 


Daha  ilk  hayvan  türlerinde  bile,  avcı  ve  avların arasında  bu  ikiye  bölünmenin  var  olduğu sanılmaktadır.  Devon'dan  (350  milyon  yıl  önce), birkaç  metre  uzunluğu  olan  Drnichthys  batığının, küçük  balıklara  tuzak  kurduğu  ve  fare  başlı iskorpitlerin  zırh  balığı  avladığı  bilinmektedir. 

İlk  bakışta  kâr  zarar  hesabı,  yırtıcıların  lehine gelişir  gibi  görünmektedir.  Otobur  hayvanların  ayırt edici  özellikleri,  kendi  vücut  proteinlerini  bitkisel besinlerin  yapı  taşlarından  oluşturmalarından kaynaklanmaktadır.  Buna  karşın  etobur  yırtıcı hayvanlar,  daha  basit  ve  az  enerji  gerektiren metotlarla  hareket  ederler.  Onlar  önceden  otobur hayvanlarca,  sindirimi  kolay  aminoasif  bileşiklere dönüştürülen  proteini  harcarlar.  Ancak,  artık  yapı taşlarından  çok,  bir  nevi  hazır  parçalan  yutar  hale gelmişlerdir.  Bu,  hazır  lokma  psikolojisini,  bir  sakınca olarak  beraberinde  getirmektedir  Bu  hayvanlar  artık, doğrudan  bitki  ile  beslenme  kabiliyetlerini kaybetmişlerdir.  Artık  bir  omnivor  olmayan  et  uzman» aslan,  bitkisel  besinlerle  vücudunu  gehştiremez  ve beslenemez;  yani  et  yemek  zorundadır. 
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Peki  ama  bunların  tek  tek  ekolojik  sistem  ile  bağlantısı  nedir?  Aslan,  hayatını  devam  ettirmek  için  gereken  miktarda  zebra  antilop,  yaban  domuzu yemesine,  diğerlerinden  de  kaçınmasına  rağmen,  öldürme  olayım  biz  vahşice  bir  dürtü  olarak  değerlendirmekteyiz.  Oysa  her  şeye  rağmen,  avcı  ve  avlanan arasında  gizli  bir  uyum  var  gibi  Zoologlar  bu  hususta yırtıcı  ile  kurban  arasında  gayet  dengeli,  aynı  zamanda  da  çok  karışık  bir  ilişki  olduğunu  ifade  etmektedirler. 

Evet  avcının  ava  olan  ihtiyacından  fazla,  avın  avcıya  olan  ihtiyacı  söz  konusudur.  Fakat  bugün,  insanın  doğanın  kurulu  düzenine  müdahalesinin yoğunlaştığı  ve  örnek  olarak,  Avrupa’da,  nerdeyse kendisine  sorun  olan  bütün  yırtıcı  hayvanlan  yok  ettiği,  böylece  avcının  rolünü  üstlendiği  için*  günümüzde  av-avcı  arasındaki  sırrı  çözmek,  her  zaman olduğundan  daha  fazla  önem  kazanmıştır. 

Zoologlar  temel  kuralların  bilincine  ulaşmış  dürümdalar:  Bir  hayvan  türü*  rahatsız  edilmeden  çoğalabildiği  takdirde,  er  ya  da  geç  yırtıcı  hayvanlarca fark  edilecek,  bunun  sonucunda  onlar  da  çoğalacaktır.  Yırtıcıların  çoğalmasıyla  da*  kurbanın  çoğalması duracak  ve  gerileyecektir. 

Bunun  üzerine  yırtıcının  sayısı  da  eksilecektir, Böylece  kurban  yeniden  çoğalabilecek  ve  bunu  az bir  gecikme  ile  yırtıcı  takip  edecektir  Bu  ilk  bakışta soyut  görünen  formülün  uygulamada  nasıl  işlediğini  zoologlar  "İsla  Krallığında11  gözleme  imkânı  bulmuşlardır.  ABD’nİn  kuzeyindeki  Lake  Sperior  adası, bu  araştırma  için  biçilmiş  kaftandır. 

Bu  yüzyılın  başlarında  bu  cennet  beldeye,  şimal geyikleri  yerleşmişlerdir.  Burada  diğer  otobur  hayvanlar  yok  denecek  kadar  azT  yırtıcı  hayvan  ise  hiç yoktu.  Sonuç  itibarıyla*  bu  büyük  etoburlar,  bitki  örtüsünü  tamamen  harap  edip  açlıktan  ölene  kadar* kaygısızca  çoğalabilmişlerdir  Binlerce  hayvandan- 


M  afiyet- fayda  hesabı  t  Bir  tavşanı  avlamak *  fazla  bir enerji  gerektirmektedir.  Bu  y'üzden  kanat  genişliği  t ,20 cm  olan  bu  yırtıcı  kuş *  kurbağa  *  fare  ve  haşere  t  terle yetinmektedir . 


sadece  birkaç  yüz  tane  kalmıştı.  Bunu  takiben  yeniden  otlakların,  gürgenglMerin,  kavakların yetişmesiyle,  geyiklerin  sayısı  tekrar  hızla  artmış. 
Bunlar  ise  bitki  örtüsünü  kısa  sürede  yeniden  tüketmişler  ve  tekrar  bir  açlık  felaketiyle  karşı  karşıya  kalmışlardı. 

Bu  durum  ancak  19401ı  yıllarda,  kurtların  oraya göç  etmesiyle  değişti,  önceleri  yaban  biyologları,  yırtıcının  avın  çoğalmasını  dizginlediği,  görüşünü  taşıyorlardı.  Ancak*  kurtların  varlığına  rağmen,  şimal geyiklerinin  sayısının,  bu  sefer  doğanın  ekolojik  dengesini  bozmayacak  şekilde  arttığı  görüldü. 

Yılda  yüze  yakın  geyiğin  kurban  gitmesine  rağmen,  populasyonlarrnın  zarar  görmemesinin  özel  bir sebebi*  avın  1/4’  ünü  buzağılar*  2/3’ ünü  ihtiyar  hayvanlar  oluştururken,  ancak  %  t  Oluk  bir  bölümünü en  dirençli  yaş  grubu  olan  1-5  yaşlarındaki  hayvanların  teşkil  etmesidir, 

Bu  durum,  kurdun  oldukça  ekonomik  avlandığını  ve  ancak  kolayca  yakalanabilen,  tecrübesiz,  hasta ve  zayıf  hayvanlara  saldırdığını  göstermektedir.  Çü» 


Kolkktif  avlanma:  Antarktika  kurtlan t  camızları  hedef  a İdik lan  zaman,  beraber  olmak  zorundadırlar,  Çünktl  büyük  av  bav yanlan  kendilerini  şiddetle  savunurlar , 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Kurban  teklifi:  Çoğu  zaman  kimin  öldürüleceğini  yırtıcı  değil  de  kurbanın kendisi  belir  i  emektedir.  Gençler,  yaştılar  ve  hastalar.  Üstte  solda ,  iki  dişi  astan,  yavrusu  olan  bir  Gnu’yu  takip ederken r  sürü  rahatsız  bile  olmuyor. 
Üstte  sağda ,  Gnu ,  iki  dişi  aslan  tarafından  ölümcül  yaralar  alarak  yere  yığılır. 
Sağda ,  çakallar,  bufoloyu  yola  getirdiler  ve  onu  canlı  canlı  yemeye  başlıyorlar.  Burada  da  olduğu  gibi  çoğu  zaman kurbanın  takati  kesilene  kadar  ko va  tanır. 


kii  bu  iri  yapılı,  dirençli  şimal  geyikleri,  saldırana  ön ayaklarıyla  öldürücü  darbeler  indirebilmektedirler,  Kısa  bacakt  kurdun  işini  zorlaştıran  diğer  bir  unsur  daT avın  uzun  bacaklarıyla  rahatça  ilerleyebileceği,  derin  karlara  doğru  kaçmasıdır.  Dolayısıyla  saldırıların ancak  %  51nin  başarıyla  sonuçlanması,  pek  de  şaşılacak  bir  durum  değildir. 

Bundan  çıkarılacak  ilk  önemli  sonuç:  Yırtıcı,  sadece  av  hayvanlarının  populasyonunun  devamı  için önemsiz  olan  hayvanları  öldürmekte,  ancak  kuvvetli ve  dinç  olan  hayvanların  ürüyebilmelerîne  engel  olmaktadır.  Bir  nevi  sağlık  görevlisi  gibi  zayıfları  ayıklayarak,  sürünün  kuvvetlilerine  şans  tanımaktadır ; 

Garip  ama  gerçek  olan,  avcının  bu  karışık  ilişkiler  zincirinde  çoğu  zaman  pasif  kalması,  kimin  ölüp kimin  kalacağını  ise  avın  tayin  etmesidir.  Bu  durumun  çarpıcı  örneğini  misk  farelerinde  görmekteyiz: Nehir  kenariannda  yaşayan  bu  kemirgenler,  bol  miktarda  çoğaldıklarında,  yenilenin  ısırıklarla  yaralandığı ve  bölge  sınırlarının  dışına  itildiği,  şiddetli  bölge  kavgaları  başgösterir.  Burada,  yuvalarının  rahatlığından ve  diğer  saklanma  imkânlarından  yoksun  kalırlar.  Üstelik  çevrelerini  de  tanımadıkları  için,  vizonlara  kolay  bir  yem  olurlar. 

Araştırmacılar,  çoğu  zaman  yıllarca  devam  eden incelemelerinde,  saldırganların  isteseler  dahi  kurbanlarının  kökünü  kurulamayacaklarını,  onların  daha  çok karşı  tarafın  kendiliğinden  verdikleriyle  yetinmek  zorunda  olduklarını  tespit  etmişlerdir 


Seylan  adalarındaki  aksis  ceylanlarının  Özel  alan organizasyonları,  bilhassa  korunmaya  değer  inek  ve danaların,  kalabalık  sürünün  merkezinde  kalmalarını,  diğer  yanda  yetişkin  erkeklerin,  genç  ve  güçsüzlerin  sürünün  kenarında  bulunmalarını  öngörür, Böyiece.  arada  ayrıcalıklı  hayvanları  koruyan,  aşılması  imkânsız  bir  duvar  oluşmaktadır.  Kenardaki  dışlanmışlar,  sürünün  merkezine  yaklaşmaya kalkıştıkları  an,  güçtüler  tarafından  kovalanırlar.  Sonuç  olarak:  Leoparlara  aksis  geyik  türünün,  varlığının  devamı  için  kıymet  ifade  etmeyen  yaştı  erkekler kalmaktadır.  Bu  alışverişin  mükemmel  bir  şekilde  işleyebilmesi,  ancak  av  hayvanlarının  minyonlarca  yıldır  süregelen  avcıyı  tanıma,  ona  uyum  sağlama evresiyle  mümkün  olmaktadır. 

Kuzey  Amerika  geyiklerinden  karaiblerin,  gözlerinin  hareket  anındaki  görmeye  hassas  olarak  ayarlanmış  olması,  gündüz  açık  arazide  avlanan  kurda karşı,  önemli  bir  savunma  mekanizmasını  oluşturur Ancak  tilkilerin  Ternöv'e  yerleştirilmesi,  büyük  otoburlann  populasyonu  üzerinde  ilk  aşamada  büyük tahriplere  yol  açtı.  Çünkü,  bu  yeni  etobur,  kurt  örneğinde  olduğunun  aksine,  gece  avlanmakta  ve  avına  arkadan  saldırmaktadır.  Böylelikle  hareketten  çok şekilleri,  daha  iyi  algılayan  karaiblerln  savunması  başarısız  kalıyordu. 

Daha  önce  de  belirtildiği  üzere,  bu  karışık  dengenin  işleyişinde,  avcı  kadar  avlanan  da  büyük  rol oynamaktadır. 
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Avcının,  avının  kökünü  kurutmaması,  ancak  belirli hayvanlan  yağlayan  uzman  yırtıcılara  mahsus  bir olay;  çünkü  onların  yok  olmasıyla  kendi  de  azalmak ve  hatta  yok  olmak  tehlikesiyle  karşı  karşıya  kalır. 
Kurbanları  arasında  ayırım  gözetmeyen  avcılarda, konu,  farklı  boyutlarda  gelişmektedir.  Bir  böcek  tü* rünü  severek  ve  kolayca  avlayan,  ancak  başka  böcek  türleri  de  emrine  hazır  olan  bir  hayvan  varlık sebebim  tehdit  etmediği  için,  tereddütsüzce  sevdiği  türü  yok  edebilir,  Arktik  bölgesi,  VVrangel  adasındaki  tilkiler,  bu  duruma  başka  bir  örnek oluşturmaktadırlar  Tilki*  lemming  ismindeki  hayvan türünün  bolluğu  esnasında,  büyük  su  kuşlarına  dönüp  bakmaz  bile.  Bu  {esas  avları  olan)  lenrımingleri, kuluçkaya  yatmış  kazların  yanında  dahi  avlarlar.  Açlık  çektiği  zaman  is©,  metrelerce  havada  uçabilecek, bu  savunması  güçlü  kuşlara  yeltenir.  Leziz  bir  kaz elde  etmenin  yollarını  araştırır.  Bir  kaz  ailesine  saldırır  gibi  yapar;  ancak  son  anda  yan  çizerek,  hiçbir şey  olmamış  gibi  davranır.  Ve  kendisi  kadar  güçlü olan  bu  hayvanların,  savunma  psikolojisini  tespit eder.  Kurtlar  ve  aslanlar  da,  savunmaya  hazır  bir  av söz  konusu  olduğunda,  benzer  şekilde  hareket  ederler.  Saldırır  gibi  yaparak,  hasta,  zayıf,  tecrübesiz  ve yaşlıları  tespit  eder  ter.  Çünkü,  avdan  edindiği  enerjiyi,  ekonomik  bir  şekilde  kullanmak  zorundadır.  Kendisini  tehlikeye  atmadan,  en  az  enerji  sarf  ederek  elde edebilecekleri  hayvanlara  saldırırlar. 

Hayvanların  duyuları  insanlardan  çok  farklı  olduğuna  göre,  başarılı  bir  av  için  nelerin  gerekli  olduğu sorusu  aklımıza  takılıyor. 

Çeviklik  ve  hızda,  avın  üstün  durumda  olduğu kesin.  Demek  ki,  yırtıcı,  avını  anîden  ve  ustaca  tespit  etmekte,  diğerlerine  bakmamaktadır.  Bir  araştırma,  bu  tahmini  doğrular  nitelikte.  Sarı  tanelen gagalamayı  yeni  Öğrenmiş,  bir  tavuk,  tane  yığınının içinden  hep  sarı  taneleri  seçmekte,  diğerlerine  dokunmamaktadır.  Bu  durum,  sarı  taneler  tükenene  kadar  böyle  devam  eder.  Artık  tavuk,  başlangıçta  çok olan  '‘normal  rengi1'  değil,  azınlıkta  olan  artıkları  yemeye  başlar.  Araştırmacılar,  bu  durumun  doğada  da, benzer  şekilde  sürdüğü  ettiği  görüşündeler.  Avcı, sevdiği  avın  görüntüsünü  kafasına  yerleştirerek  saldırıya  geçmektedir.  Bu  hayali,  sanki  ezberlemekte ve  kurbanını,  kendisi  için  önemsiz  diğer  hayvanlar¬ dan,  daha  çabuk  fark  etmektedir.  Aslanın  gönlünde yatan  Gnu  hayalı  olsa  gerek.  Ancak  herhangi  bir  sebepten  dolayı*  bu  hayvan  türü  azalmış  ise,  asıl  avını  ve  hedefim  değiştirmek  zorundadır* 

Avın  yenilmesi  yoluyla  elde  edilen  enerji,  avlanmaya  yetmeyecek  seviyeye  geldiyse,  yok  olmamak için  başka  hayaller  kuracak  veya  göç  edecektir.  Bu arada  av  da  rahat  bir  soluk  alacaktır. 

Av  ve  avcı  türleri*  uzun  dönemde  var  olmak  istiyorlar  ise  karşılıklı  hareket  tarzlarını  değiştirebilme* İldirler.  TtJki-karibus  Örneğinde  olduğu  gibi,  karibuslar rahatlarını  ve  bölgelerini  terk  edip,  gruplara  bölünmek  suretiyle  yeni  bir  savunma  şekli  geliştirmek  durumundadırlar.  Veya  anne-yavru  ilişkisine,  Önem 


vererek  kaçmanın  çözüm  olmadığı,  tilkiye  karşı  daha  caydırıcı  bir  önlem  almak  zorundalar.  Çünkü  kaçmak*  ancak  kurttan  kurtulmanın  çaresidir. 

Bu  hareket  değişiklikten,  evrimin  pratik  olarak  ve nerdeyse  gözlenebilir  bir  şekilde,  gerçekleşmesine bir  örnek  oluşturmaktadır*  İnsanın  evrimi,  bir  nevi  körüklediği  yerlerde,  hayvanların  değişikliklere  nasıl  çabucak  ayak  uydurduklarını  daha  iyi  görmek  mümkün. 

Örneğin  tavşan,  fare  gibi,  diğer  küçük  hayvanlar,  otobanların  arasında  oluşan  ve  trafik  yüzünden avcıların  ark  alarmdan  gelemedikleri,  yeşillik  alanlarda  yaşamanın  mümkün  olduğunu  hemen  farkettiler. 

Avcılar  ise,  cadde  paralellerinde,  çimlerin  sürekli biçilmesini  bir  avantaj  olarak  kullanmaktadırlar.  Bu açık  sahalarda  yaşayan  fareler,  onların  adeta  sofralarını  süslemektedirler. 

Aynr  durum,  fundalık  ve  çalılıklardan  arındırılmış tarım  tarlaları  İçin  de  geçerîidir  Düz  araziler,  makinelerin  rahat  hareket  etmesi  için,  insanların  daha  çok işlerine  gelmektedir.  Keklik  her  ne  kadar  güçlü  olursa olsun,  doğal  sığınaklar  ortadan  kalktığında,  atmaca¬ ya  kolay  bir  yem  olmaktadır.  Karışık  yırtıcı-kurban  ilişkisinin,  rekabetin  yaşamı  belirlediği  günümüz  serbest piyasasından  çok  farklı  olmadığı  kolayca  görülebilir. 

Evrim  araştırıcıları,  avcı-avtanan  arasındaki  varlıklarım  koruma  yarışında,  her  zaman  bir  adım  önde olan  avın,  daha  şanslı  olduğu  görüşündeler. 

Sonuç:  Sütun  bunlar,  av  ve  avcının  birbirleri  için gerekli  olduğunu,  birbirlerini,  doğanın  ekolojik  dengesini  ayakta  tutmak  için  dizginlediklerini,  insanın Avrupa'da  büyük  yırtıcılar»  yok  ettiğinden  bu  yana, avcı  ve  koruyucu  rolünü  oynamak  zorunda  kaldığını,  ancak  doğanın  bu  kurulu  düzeninin  bu  işi  daha iyi  becerdiğini  göstermektedir,  □ 

P.M. ' den  çev,:  Metahat  KARAMERCAN 
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Gıda  Günlüğü 


Ziraat  Yük.  Müb.  Gülgün  AKBABA 


SOĞUK  BİR  DOST  : 

BUZDOLABI 

Süt,  tereyağ,  yumurta,  balık,  parça  et  kıyma,  sebze  ve  meyvelerimizi  korurken  kullandığımız  en önemli  mutfak  aracımız  buzdolabıdır.  Çünkü  buzdolabı  yiyeceklerimizin  kısa  bir  sürede  bozulmasına  neden  olacak  olan  sıcaklığın,  dolayısıyla  da  mikroorganizmaların  faaliyetlerini  engelleyen  önemli  bir araçtır.  Buzdolaplarımızdan  en  üst  düzeyde  yararlanmak  bunun  için  de  nasıl  kullanılacağını  bilmek  gereklidir  Bu  amaçta  Türk  Standartları  Enstitüsünün tüketici  için  hazırladığı  bültenden  yararlanarak  buzdolabı  hakkında  detaylı  bilgileri  sîzlere  bu  sayımız¬ da  aktaracağım. 

BUZDOLABINIZ  HAKKINDA  ÖNCELİKLE 
BİLMENİZ  GEREKEN  PÜF  NOKTALAR 

•  Buzdolapları  kuru  ve  senn  bir  yere  konulmalıdır.  Fırın,  ocak,  kalorifer  gibi  ısıtıcıların  yanına  veya yakınına  yerleştin  İmametidir.  Çünkü  ısıtıcılara  yakın otan  buzdolabının  çevresi  ısınacak,  dolap,  soğutma işlemi  için  daha  fazla  elektrik  enerjisi  harcayacaktır. 

*  Buzdolabı  içinin  ısısını  ayarlamak  için  kullanılan  termostat  ayarının  sık  sık  değiştirilmemesi  gereklidir.  Buzdolabının  kapısı  sık  sık  açılmamak  ve uzun  süre  açık  bırakılmamalıdır. 

Unutmayalım,  buzdolabı  kapağının  açılmasından sonraki  ilk  30  saniye  içinde,  daha  sonraki  saniyelere  oranla  daha  fazla  elektrik  enerjisi  harcanmaktadır.  Ayrıca  açıp  kapama  sırasında  dolap  ısısı  yükseleceğinden,  soğutma  için  gereğinden  fazla  enerji  harcanacaktır  . 

*  Buzdolabınızın  buzluk  kısmında  çok  sık  buz toplanıyorsa,  kapı  çevresindeki  lastik  gevşek  olabilir.  Lastiğin  gevşek  olup  olmadığını  basit  bir  yöntemle tespit  edebilirsiniz.  Bir  kâğıt  parçasını  buzdolabınızın  kapısının  arasına  koyun  ve  dolabın  kapısını  kapalın  Daha  sonra  kâğıdı  çekin;  kâğıt  zorlanmadan elinize  geliyorsa,  dolabınızın  lastiği  gevşek  demektir,  Önleminizi  almanızı  öneririz. 

•  Dolabınızın  arkasındaki  tel  kafeste  biriken  tozları  belirli  aralıklarla  temizleyiniz.  Dolabınızın  fişini prizden  çektikten  sonra,  tef  kafesi  elektrik  süpürgesi  veya  süpürge  ile  süpürün.  Süpürme  sırasında  boruyu  zedeleyecek  sert  hareketlerden  kaçının. 


*  Buzdolabınızı  tıklım  tıklım  doldurmayın.  Dolabın  içinde  hava  sirkülasyonunun  sağlanabilmesi  için 
5  cm  kadar  ara  bırakın.  Ayrıca  dolabınızın  raflarına 
örtü,  kâğıt  v.s.  sermeyin.  Bu  durum  soğutmanın  yeterince  olmamasına  dolayısı  ile  enerji  kaybına  neden olur. 

Bu  ön  bilgilerden  sonra  buzdolabının  kullanılması hakkında  bilgiler  vermek  istiyorum, 

TİYECBtLERlriZI  BUZDOLABINIZA  YERLEŞTİRİRKEN DİKKAT  ETMENİZ  GEREKEN  NOKTALAR 

*  Yiyecek  maddelerinizi  daima  kapalı  olarak  dolaba  yerleştirin.  Aksı  durumda  koku  yapar  ve  kururlar. 

*  Etlerinizi  parçalara  ayırıp,  gevşek  olarak  sarın. 
Buzluğa  yerleştirin.  Meyve  ve  sebzelerinizi  de  ya plastik  torbalarda  ya  da  özel  sebzelik  bölümünde saklayın. 

*  Soğan,  patates,  kabuklu  yiyecekler  buzdolabında  saklanmaz,  ayrıca  dolabınızı  kirletebilecek  olan yiyeceklerinizi  temizledikten  sonra  dolabınıza  yerleştiriniz. 

*  Buzdolabınızı  hava  hareketine  engel  olacak  sı* kışıklıkta  doldurmayın.  Kaplar  arasında  en  az  5  cm mesafe  bırakın. 

BUZDOLABINIZ  NEDEN  KOKU  YAPAR? 

*  Yiyeceklerinizi,  özellikte  koku  yapan  yiyeceklerinizi  dolaba  üzeri  açık  olarak  koymuşsanız, 

*  Dolap  içinde  kâğıt  paketleri  bırakmışsanız, 

*  Dolabınızın  içini  deterjanlı  su  ile  silmiş  ve  iyice  durulamamışsanız*  buzdolabınız  koku  yapar  O halde, 

*  Kavun  gibi  kokulu  yiyecekleri  dolapta  saklamamak .  ancak  plastik  bir  torbaya  koyarak  dolapla  sek* (amaliyiz. 

■  Dolap  daima  temiz  tutulmalı  ve  dolaba  konu* lacak  kaplar  da  temiz  olmalıdır. 

*  Deterjanlı  suyla  yapılan  temizlik  işleminden sonra,  durulama  mutlaka  yapılmalıdır. 

■  Dolapta  hâlâ  koku  varsa,  yani  dolap  içine  koku  sinmişse*  içinde  yemek  sodası  eritilmiş  ılık  suyla iyice  temizlenmeli,  aym  durum  yine  devam  ediyor¬ sa,  dolabın  bir  köşesine  bir  parça  mangal  kömürü konulmalıdır. 

BUZDOLABINIZIN  BUZLARININ  ÇÖZÜNDÜRÜLMESİ 
VE  TEMİZLENMESİ 

Buzdolabınızın  buzlarını  temizlemek  için  buzun kalınlığının  5- 10  mm  atmasını  bekleyin.  Ayrıca  yaz aylarında  bu  işlemi  daha  sık  yapın 
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BİLİM  VE  TEKNUC 


UZAY  DA  MI 
KİRLENİYOR? 

Alman  hükümetinin  yaptırdığı  bir  araştırmaya göre.  50  yıl  içinde  Dünya  çevresindeki  yapay  uydu  ve  uzay  aracı  artıkları  o  denli  fazlalaşacak  ki, uzayda  zincirleme  çarpışmalar  meydana  çelebi* lecek.  Bu  çarpışmalar  sonucu  oluşacak  metal cam.  plâstik  ve  boya  kırıntıları  yüzünden r  bundan sonraki  birkaç  yüzyılda  uzay  araştırmaları  yapıla* mayacaktır. 

Şu  anda  bilinen  7000  adet  roket  parçası  veya eski  uydu  Dünyacın  çevresinde  dönmektedir  Bunun  yanında ,  70.  000  kadar  da  çapı  1  cm  den  büyük  parçacıkların  varlığı  tahmin  edilmektedir  Bu parçacıklar  devam//  bir  şekilde  birbirleriyfe  çarpışmakta  ve  daha  küçük  parçacıklar  oluşmaktadır Bu  durumda.  NASA  dm  gelecekte  yapmayı  plânladığı  uluslararası  uzay  istasyonunun  da  bir  zırha ihtiyaç  duyacağı  bir  gerçektir. 

Federal  Almanya  Araştırma  ve  Teknoloji  Bakanlığı ;  bu  konuyu  araştırmak  üzere ,  Braunschwe - ıg  Teknik  Üniversitesi  nden  sağladığı  imkânlarla, Peter  Eichler  ve  Dietrich  Rex'i görevlendirdi,  Eıchler  ve  Rex,  araştırma  sonuçlarım  Uluslararası  Uzay Federasyonu  nun  Torremofinos'taki  Ekim  ayı  oturumunda  açıkladılar. 

Onların  bildirdiklerine  göre,  uzaydaki  artıklar şimdikinin  iki  veya  üç  katma  ulaşırsa,  kritik  kütleye  varılmış  olacaktır 

Gelecekte  uzay  artıklarının  ne  oranda  çoğalacağı.  parçacıkların  çarpışma  sayısı t  şu  anda 


uzayda  bulunan  artıklar  gibi  bazı  bilinmeyen  veriler.  kesin  bir  analizi  mümkün  kılmamaktadır. 

Eichler  ve  Rex'in  yaptığı  hesaplara  göre,  şu anda  uzaydaki  tehlikeli  bir  çarpışma  ihtimali  % 3. 7  dır.  Onların  'tehlikeli ' '  olarak  nitelendirdikleri çarpışmalar,  çarpışan  cismin  tamamen  tahrip  olduğu  ve  hu  çarpışmayı  devam  ettirecek  derecede  kuvvetli  parçaların  oluştuğu  çarpışmalardır. 

Analizin  sonuçlarına  göre,  tehlikeli  olmayan  bir çarpışmanın  oluşma  ihtimali  de  %  20' dır.  Analiz¬ den  anlaşıldığı  üzere ,  uzayda  şu  anda  bulunan  artıklar.  tehlikeli  boyutlardaki  çarpışmalara  sebep  olacak  kadar  fazla  değildir 

Uzayda  bulunan  artıklar  hakkında  NASA  inin ve  Avrupa  Uzay  Ajansı'  nın  verdiği  rakamlara  göre  birtakım  hesaplar  yapan  Eichler  ve  Rex.  bundan  sonraki  ilk  20  ifâ  50  yılda  tehlikeli  çarpışmalar oluşabileceğini  bulmuşlardır  Bu  tehlikeli  çarpışma ile  İlgili  diğer  bir  faktör  ise,  o  anda  uzayda  bulunan  artık  maddelerin  ne  denli  büyük  olduğudur. 
Zira  büyük  artıklar,  çarpışma  neticesinde  çok  fazla  sayıda  daha  ufak  parçaya  bölünmektedir. 

Görevlen  ve  ömürleri  bittiğinde,  atmosfere  giren  uyduların  ve  roket  parçalarının  tasarımı,  araştırmacılar  tarafından  getirilen  öneriler  arasındadır Meselâ,  Arianespace  kuruluşu,  yeni  yapacakları Anane  V  roketinin  bir  kısmını,  görevi  bittiğinde  atmosfere  girecek  şekilde  tasarlanmaktadır.  Aynı  zamanda,  Braunschweig  Uzay  Uçuşları  Enstitüsü, büyük  parçaları  kontrollü  bir  yolla  atmosfere  sokacak  olan  yeni  bir  yöntem  geliştirmeye  çalışıyorlar. 

New  Scientist’ten  çev, .  Serhan  TÛRKYILMAZ 


Buzdolabınız  otomatikse,  termostatın  ortasındaki düğmeye  basın.  Buz  eridikten  sonra  dolap  otomatik  olarak  kendiliğinden  çalışır.  Dolabınız  otomatik  değilse,  fişini  prizden  çekin,  dolabın  kapağını  açın  ve erimeyi  çabuklaştırmak  için  buzluğa  bir  kap  içerisi¬ ne  koyduğunuz  sıcak  suyu  yerleştirin  Bu  işlemi  birkaç  kez  tekrarlayın.  Erime  bittikten  sonra,  buzluğun altındaki  biriken  suları  dökün  ve  daha  önce  anlattığımız  temizleme  yönteminden  sonra  yumuşak  bir bezle  kurulayın. 

Erime  sırasında  kesinlikle  buzları  koparmak  için sert  ve  keskin  cisimler  kullanmayın. 

VE  SON  OLARAK  DİKKATİ 

*  Buzdolaplanmzın  fişini  mutlaka  topraklı  prize takın. 

*  Dolabınızı  yeni  aldınız,  evinize  getiriyorsunuz veya  yerini  değiştirmeniz  gerekti;  işte  bu  sırada  taşıma  anında  olanaklar  ölçüsünde  dolabı  dik  olarak taşıyın,  asla  yatay  şekilde  taşımayın. 


•  Buzdolabınızın  termostatını  en  yüksek  konuma  aldığınızda,  buzluk  hariç  diğer  soğutma  bölümlerinde  suyu  donduracak  seviyede  soğutma olmamalıdır.  Eğer  oluyorsa,  dolapta  fabrikasyon  bir hata  vardır. 

•  Dolabınızın  buzluk  kısmı  en  az  -60C'de  soğutma  yapmalıdır  (Soğutma  derecesi  Ö*  +  7°C  arasındadır),  Sıcaklıkları  bu  değerlerden  fazla  olan buzdolapları  standarda  uygun  değildir.  Önleminizi alın.  Dolabınızı  servisine  gönderip  gaz  kaçağı  olup olmadığım  kontrol  edin. 

•  TSE  devlet  garantisidir.  Satm  aldığınız  ihtiyaçlarınızda  TSE  markasını  arayınız. 


Çok  bilmeli,  az  konuşmalı, her  somya  karşılık  vermemeli. 

Martine  Luther 
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GENÇLERLE  BAŞBAŞA 


III 

Terbiyenin  Ruh  ve 
Karakter  Üzerindeki 
Tesirleri 

(Geçen  sayıdan  devam) 

Ord.Prof.Dr.A.Fuad  BAŞGİL 

Terbiyenin  ruh  ve  karakter  Üzerinde  hakiki  bir rolü  yoktur  tezi :  Binaenaleyh  bir  çekingeni  atılgan, bir  tembeli  çalışkan,  bir  korkağı  cesur;  bir  cimriyi  cömert  yapamazsınız,  Kendini  idareden  acizh  zayıf  iradefi  bir  kimseyi  azimli  bîr  insan  haline  getiremezsiniz. 
Bir  katı  yürekliyi  merhametli  yaparak  âcizlere  acındı ramazsınız.  Bir  kibirliyi,  bir  kıskancı,  bir  dalkavuğu, bir  sefili,  bir  yalancıyı  ve  sahtekârı,  bir  egoisti  bu  kötü huylarından  vazgeçilmezsiniz.  Asırlardan  beri  din, ilim,  terbiye  ve  ahlâk  mevcut  olduğu  ve  bunlar  hep bir  ağızdan  iyilik  telktn  ettiği  halde,  bugün  insanların birçoğu  yine  hain,  katil,  yalancı,  egoist,  dalkavuk,  şerefsiz  olmaktan  kurtulmuş  değildir  ve  kurtulamaz  Çünkü,  huy  ve  tabiat  aynı  şeydir.  Bir  insanın  huyu,  maddî  varlığının  bir  hassasıdır  Maddeyi  değiştirebiliriz:  fakat  tabiat  ve  niteliğini  değlştıremeyiz  Bir  demir  par' çasmı  teknik  usullerle  şekilden  şekle  sokar,  meselâ çelik  hafine  koyarsınız,  Fakat  demirin  tabiatını  değiştirip  de  onu  alim  yapamazsınız.  Demir  daima  demirdir,  altın  da  altındır  Yırtıcı  bir  hayvanı  terbiye  ederek bir  dereceye  kadar  munis  bir  hale  koyabilirsiniz.  Fakat  kediyi  fare  sevmekten,  köpeği  kemik  yalamaktan vazgeçilmezsiniz.  Akrep  sokar,  kurt  parçalar  Sokmak  ve  ısırmak  bu  hayvanların  yaratılış  ve  tabıa tındadır. 

İlim  ve  terbiye,  huylan  değiştirmez,  sadece  öter Kötü  huylu  bir  insanı,  İlmî  ve  deneye  dayalı  terbiye usulleriyle,  dinî  ve  ahlâkî  telkinlerle  iyiliğe  doğru  bir dereceye  kadar  yaklaştırabilir  ve  huyları  üstüne  bir  astar  çekip  bunları  gizleyebilirsiniz;  fakat  değiştiremez ve  kötü  bir  insanı  kötülük  batağından  çekip  çıkaramazsınız.  Terbiye  ile  değiştirdiğinizi  sandığrntz  huylar,  zaman  ve  yeri  gelince  saklı  kalan  bütün  çirkinlikleri  ile  srrtarıp  kendilerini  meydana  vururlar.  Terbiye görmüş  kötü  huytar  tıpkı  tepesi  kurumuş,  fa  kal  kökü cilt  altında  kalıp  müzminleşmiş  çıbanlar  gibidir  Patlayıp  akmak  için  bir  kaşıntı  fırsatı  bekler  Alim  gösterişli.  insan  kılıklı,  aşırı  nezaketli,  üniformalı .  fraklı  nice insan  görürsün  kı,  yerinde  ve  zamanında  hiç  beklenmeyen  kötülükler  kusar.  Çünkü  kılık,  kıyafet ,  üniforma.  frak,  kötü  mayalığı  sadece  gözlerden  saklayan bir  perdedir  Nezakette  aşırılık  ise.  genellikle  mayadaki  kabalığı  örtmek  için  bir  maskedir.  Kötü  mayalı bir  insandaki  terbiye  ve  nezaket  sırf  bir  cilâdrr  ve  cam üzerindeki  boya  gibidirrsatıhda  kalır.  Mayaya  ve  öze asta  işlemez.  Ve  hakikî  manasıyla  iyi  İnsan,  terbiye  kumaşından  dikilmiş  süslü  bir  elbise  değil,  iç  çehresi  ve hamurunun  mayası  ile  insandır  Özetle  terbiye,  sadece huyların  kötüsünü  perdeler  ve  şahsın  iç  çehresini  gizlemeye  yarar.  O  bir  çuldur;  örttüğü  huyun  kötülüğü¬ 


nü  saklayıp  aldatır;  fakat,  huyu  asla  değiştirmez  'Altın  semer  vursan  da,  eşek  yine  eşektir"  Şeyh  Sadî'¬ nin  dediği  gibi  "Kurt  yavrusu  insanlarla  birlikte  büyümüş  olsa  bile  yine  kurt  olur". 

Halk  sağduyusunun,  konumuz  üzerindeki  görüşü  ve  en  derin  kanaati  de  budur  Bizdeki  "Huy  canın alimdedir  ",  "Can  çıkmayınca  huy  çıkmaz"  atasözleri,  bu  kanaatin  en  veciz  birer  ifadesidir.  Halkımızın anlayışına  göre  de  terbiye,  tıpkı  yemeğe  katılan  baharat  gibidir  İnsana  görünüşte  bir  tatlılık  verir  Fakat, mayayı  değiştirmez.  Bu  anlayışın  son  asırlardaki  büyük  temsilcileri,  başta  HollandalI  filozof  Schopenha- ve  gelmek  üzere  Kant,  Stuart  Mil,  Spencer  dir,  Son zamanlarda  Fransız  fikir  adamı  Gustav  te  Ban  gibi  bazı sosyologlar,  aynı  anlayıştan  hareket  ederek  ırkların ve  milletlerin  de  fertier  gibi  belirli  karakterleri  olduğuna  ve  bunların  ilim  ve  medeniyetle  asla  değişmediği¬ ne  inanmaktadırlar 

Müspet  anlayış  :  Bu  olumsuz  ve  kötümser  görüşün  tam  zıddı  olarak,  diğer  olumlu  anlayışa  gelince,  buna  göreh  iyisi  ve  kötüsü  ile  birlikte,  bütün  huylarımrz  yaratılıştan  değil,  daha  sonra  kazanılmıştır.  İnsan  her  türlü  fikir,  his  ve  huydan  soyutlanmış  ve  fakat  her  şeyi  huy  edinmeye  müsait  olarak  doğar,  Fikir ve  duygularımız  gibi,  huylarımızı  da  hep  çevremizden ve  görüp  öğrendiklerimizden  alırız  İnsan  belirli  bir  çevre.  İklim  ve  şartlar  içinde  doğar  ve  yaşar  Bu  şartlar uyarınca  aldığı  terbiyeye  göre  de  ruhi  fizyonomisini kazanır.  Fakat  bu  fizyonomi  bir  defaya  mahsus  olarak  teşekkül  etmiş  ve  zaman,  mekân  İçinde  hiç  değişmeksizin  kaya  gibi  duran  bir  şey  değildir ;  bilâkis, değişmesi  ve  değiştirilmesi  daima  mümkündür.  Çünkü,  insan  normal  olmak  şartıyla,  serbest  bir  iradeye sahip  ve  bu  kudretle  kendini  sevk  ve  idareye  muktedirdir  Esasen,  terbiye  ve  ahlâk  gibi  disiplinlerin  en  eski devirlerden  beri  mevcut  olması  da  bunların  huylar  üzerinde  etkin  olduğuna  inanıldığının  ve  kötü  huyların  İyi bir  terbiye  ile  değiştirilmesinin  kabul  olunduğunun  bir delilidir  Eğer  terbiye  ve  ahlâkın  huylar  üzerinde  hiçbir  etkisi  olmasaydı,  binlerce  seneden  ben  butun  insanlık  bu  disiplinlere  sarılıp  inanmazdı.  Terbiye  ve  ahlâkın  öteden  beri  mevcul  olmasına  rağmen,  insanlar dan  bir  kısmının  hâlâ  kötü  huylu  olması,  bu  disiplinlerin  huylar  üzerinde  hakkıyla  etkin  olmadığını  değil, etkin  olacak  şekil  ve  şartlar  altında  hakkıyla  uygulanamadığını  ve  huyların  ruhî  mekanizmasının  lâyıkıyla  daha  yeni  yeni  bilindiğini  gösterir. 

f  Devam  edecek) 
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YÖNTEM  :  Boğaziçi  Köprüsü  Müdürlüğümden, haftanın  en  yoğun  gününün  en  yoğun  saatlerinde  geçan  araba  sayısı  öğrenildi  Bu  sayılardan  her  şeritteki arabaların  ortalama  köprüye  giriş  hızlan  hesaplandı. 

Projede  iki  araç  arasındaki  hıza  bağlı  açıklık,  trafik  kanunları  ile  düzenlenmiş  kurallara  göre  hesaplanmıştır:  “Araçlar  önlerindeki  vasıtayı  hızlarının  her  15 
km 'si  için  bir  araç  boyu  uzaktan  takip  ederler". 


BOĞAZİÇİ  KÖPRÜSÜ  TRAFİK 
SIKIŞIKLIĞININ  İNCELENMESİ 


Özgür  TANRIKULU 
İstanbul  Kadıköy  Anadolu  Lisesi 


Yani 

Aradaki  mesafe  -  V  ^  (km/sa)  x  ^oyu 
15 

Bir  araç  boyu  ortalama  4  m  alınmıştır.  Bu  durumda  hız  hesaplaması  için  yol  hıza  bağlı  olarak 


Yol  =  y  =  (3.6V(mt/sn) 
1  15 

kendi  boyu) 


Hız  = 


Yol 


Zaman 


x  4)  +  4  (Arabanın 


/  3,6  x  V 
\  15 

t 


+ 


x  4 


13.05.1989  tarihinde  saat  18-19  arası  Avrupa'dan Asya'ya  geçen  araç  sayısı  6455  *  şerit  sayısı:  4,  Bir 
şeritten  geçen  araç  sayısı  ortalama  ^  6455/4  =  1614 

1  saatte  1614  araç  geçerse,  2,23  saniyede  1  araç 
geçer, 

Buna  göre : 


PROJENİN  AMACI :  Her  geçen  gün  İstanbul  için sıkıntı  haline  gelen  Boğaziçi  Köprüsü  trafiğinin  hafifletilmesi,  köprüden  geçecek  araç  sayısının  artırılması ve  bu  yolla  zaman,  enerji  ve  iş  kazancı  sağlanması 

GİRİŞ  :  Asya  ile  Avrupa  kıtalarını  birbirine  bağlayan  Boğaziçi  Köprüsü,  İstanbul  için  çok  önemli  bir  köprüdür.  Köprur  6  trafik  şeritli  ve  paralı  geçişi  olan  bir köprüdür.  Önceleri  çift  yönlü  paralı  geçiş  uygulaması olmasına  rağmen  kuruluşunun  henüz  yedinci  yılında trafik  sıkışıklığının  başlaması  nedeniyle  tek  yön  paralı uygulamasına  başlanmış  ve  kısmen  rahatlık  sağlanmışsa  da  köprü,  günün  belirli  saatlerinde  sıkışmaya başlamıştır. 

Yapılan  tespitlerde  sabahlan  7.30-1 0.00  arasında Anadolu'dan  Trakya'ya,  17.30-20.30  arası,  Trakya'¬ dan  Anadolu'ya  geçişlerde  büyük  sıkışıklık  olmaktadır.  Bu  arada  sıkışıklığın  yoğun  olduğu  saatlerde,  trafik  yoğunluğu  az  olan  yönün  bir  şeridi  diğer  yöne  tahsis  edilerek  sıkışıklığın  giderilmesine  çalışılmaktadır. 

Bu  nedenle  çok  yönlü  bir  çalışmayı  gerektiren  trafik sıkışıklığı  önleme  çalışmalarından  olmak  üzere  bu  projede,  araçların  köprüye  giriş  hızları  İncelendi  ve  köprünün  taşıma  kapasitesi  göz  önüne  alınarak,  araçların  köprüye  girmesi  gereken  asgari  hız  çalışması yapıldı. 


/  3,6  x  V  A  , 

v_  Hs-  +  1)‘4 

2,23 

V  -  3,1436  m/sn 

V  =  11 ,338564  km/sa 

03,03.1989  tarihinde  saat  18.00-19.00  arası  araç sayısı:  6360  araç  -  4  şerit.  Şerit  başına  ortalama  araç: 6360/4  =  1590  araç  V  -  3,0675  m/sn  -  1 1  km/sa. 

SONUÇLAR  :  1.  Araçların  Boğaziçi  Köprüsü  ne ortalama  giriş  hızı  yoğun  saatlerde  1 2  km  saati  bulmaktadır 

2,  Geçiş  hızı  artıkça  köprüyü  geçen  araç  sayısı  artmaktadır. 

T  saniyede  1  aracın  geçtiğini  kabul  edelim  Buna göre; 

1  saatte  geçen  araç  sayısı 
3600 


_  Yol  _  y  3600  x  V 

T  = -  T  -  n  -  — — — 

Hız  V  y 


HAZİRAN  1990 
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*-( 


3.6  x  V 
15 


i)  x  4 


3600  x  V 


3,6  x  V 
15 


+  1 


I" 


13500  x  V 

3,6  X  V  -f  15 

Burada  V  =  m/$n  cinsindendir. 
Ekteki  grafik  incelendiğinde. 


KARAR  :  Araçlar  en  sıkışık  saallerde  köprü  üzerinde  60,  yaklaşık  70  km/sa  hıza  ulaşabilmelerine  rağ' men,  köprüye  giriş  hızları  çok  düşük  olduğundan şimdiye  kadar  köprünün  kuruluştaki  kapasitesine  ula^ şıtamamıştır  Köprüye  gtnş  hızında  eğer  araçlarda  asgari  ortalama  30  km/sa  hız  sağlanabilirse  en  yoğun saatlerde,  bir  saatte  6500  araç  geçmesine  karşılık 10000  araç  geçebilecektir  kı,  bu  ise  köprünün  sağlanabilmiş  azami  kullanım  kapasitesini  %  50’den  fazla artırmak  demektir 


30  km/sa  trafikçe  benimsenen  ortalama  köprü 
geçiş  hızıdır  ve  bu  sağlanabildiği  takdirde, 

30 

30  km/sa  =  - m/sn 

3,6 

30 

13500  x  3,6  _  13500  x  30 

3,6  x  30^  +  15  ~  3.6x  45 

3,6 

=  2500  araç  tek  şerit 

2500  x  4  =  1 0000  araç  4  şeritten  geçebilecek 
demektir 


GRAFİK  Araç  Sayrsı/Şerit 


TÜRKİYE  BİLİMSEL  VE  TEKNİK  ARAŞTIRMA  KURUMU  İLE ENERJİ  VE  TABİİ  KAYNAKLAR  BAKANLIĞI  ENERJİ  TASARRUFU  KOORDİNASYON  KURULU 


_ ENERJİ  TASARRUFU  PROJE  YARIŞMASI 

(ÜNİVERSİTE  ÖĞRENCİLERİ  ARASI) 

TÜBİTAK  ve  Enerji  Tasarrufu  Koordinasyon  Kurulu 'nun  işbirliği  ile  Üniversite  öğrencileri  arasında  '‘ENERJİ TASAR  RUFU,k  konusunda  bir  proje  yarışması  d  tiren  lenm  iştir  Bu  yarışmanın  amacı  t  üniversite  bünyesinde  enerji  tasarrufu  ile  ilgili  çalışmaları  yaygınlaştırmak  ve  bu  kourıda  öğrenciler  arasında  ilgi  uyandırmaktır. 

BAŞVURU  KOŞULLARI  t t.  T.C .  Vatandaşı  olmak 

2.  1989-1990  Öğretim  yılında  üniversite  ve  bunlara  bağlı  yüksekokulların  temel  veya  uygulamalı  fen  bilimleri  dallarından birinde  lisans  Öğrencisi  olmak . 

YARIŞMA  KONUSU:  ENERJİ  TASARRUFU 
YARIŞMAYA  KATILMA; 

Karıj/naya  öğrenci,  kendi  hazırlayacağı  bir  proje  ite  katılacaktır. 

Projeler:  I.  Enerji  tasarrufu,  2.  Enerji  tasarrufunun  çevreyle  ilişkisi  ve  etkileri  konularında  Türkiye  ekonomisine  ülke çapında  katkıda  bulunabilecek,  uygulanabilir  önerilerden  oluşacaktır , 

-  Projeler.  JfüfUJr  bir  teorik  çalışma  (Bilgisayar  modellemest  gibi)  şeklinde  olabileceği  gibi,  literatürdeki  metotların  Türkiye  şartlarına  uygulanması  şeklinde  de  olabilir. 

-  Projeler,  kurumumuzca  hazırlanan  **, PROJE  REHBERİ' m  den  yararlanılarak*  daktilo  ile  temiz  bir  şekilde  yazılmalıdır 

-  Projelerin  başvuru  formuyla  birlikte,  en  geç  IS  Ekim  1990  tarihine  kadar  aşağıdaki  adreste  olacak  şekilde  gönderilmesi gerekmektedir. 

-  Proje  Başvuru  Formları  ve  PROJE  REHBERİ  fakülte  sekreterliklerinden  Veya  kuruntumuzdan  sağlanabilir. 
Projeler  TÜBİTAK  tarafından  kurulacak  jüri  terce  değerlendirilecektir. 

ÖDÜLLER:  Derece  kazanan  öğrencilere  belinden  miktarlarda  para  ödülleri  vc  birer  başarı  belgesi  verilecektir. 

DERECELER;  BİRİNCİLİK  2,500.000  TL„  iKİNCtLÎK  1.500,000  Tüt  ÜÇÜNCÜLÜK  l. 000.000  TL. 

Başvuru  adresi:  TÜBİTAK -BA  YG  İstanbul  Cad,  No:  88  06060  İskit ler  -  ANKARA  _ 

LİSE  VE  ÜNİVERSİTE  ÖĞRENCİLERİ  ARASI  ARAŞTIRMA  PROJELERİ  YARIŞMA  SERGİSİ 
Tarih:  H-15  Haziran  1990 

Saat:  WAXE12JQ/I4.ffl- 19.00  Adres :  Odalar  ve  Borsalar  Birliği,  Atatürk  Bulvarı  No:  149  Bakanlıklar- ANKARA 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AKLINIZA  TAKILANLAR 


N#.m(  Nasıl...,  N#  Zaman... 


Haz.:  Gülgün  AKBABA  * 


Nerede..,  Niçin...,  Nadan... 


İNSAN  VÜCUDUNA  UYDUN 
YATAK  HANGİSİ? 

Bu  ay  Aklınıza  Takılanları  Köşesi'nin  ilk  mektubunu .  Burdur'dan  bize  yazan  okuyucumuz  Orhan  llişik’e ait  Orhan  Bey ,  sünger  yatak  ticareti  yapan  ve  yaptığı işe  saygı  duyan  bir  kişi  olarak  mesleği  ile  İlgili  birtakım hususlarda  bizden  bilgi  istiyor  Sayın  llişik'in  mektubu şöyle:  “ Sünger  yatak  ticareti  yapıyorum ;  ancak  bu  yatakları  satın  alan  müşterilerimden  belli  bir  zaman  sonra bel  ve  sırt  ağrıları  gibi  şikâyetler  geliyor.  Müşteriler  yataklarını  değiştirip  pamuk  yatağa  geçtiklerinde  ise  ağrılarının  sona  erdiğini  söylüyorlar  Sizden  ricam  bu  konuda  bana  bilgi  vermeniz"  Okuyucumuzun  mektubunu  Ankara  SSK  Hastanesi  Ortopedi  Servisinden Dr.  Ası  m  KAY AALP  cevapladı 

İnsan  omurgası  duz  bir  sütun  şeklinde  olmayıp, yandan  bakıldığında  birtakım  temel  eğrilikler  gösterir Uyuyan  insanda  bu  eğriliklerin  yeterince  desteklenmesi gerekir  Yumuşak  süngerden  yapılmış  bir  yatakta  yatan  insanda,  belkemiği  yeterince  desteklenemedığın- den,  vücudun  ağırlığıyla  belkemığının  şekli  gelişigüzel  değişmeye  zorlanacak,  bu  durum  da  ağrı  nedeni olacaktır  Aynı  düşünceyle  çok  sert  zeminlerde  yatmak da  normal  eğrilikler  nedeniyle  yükün  sadece  çıkıntılı bölgelere  binmesini  sağlayacak  ve  ağrı  nedeni  olacaktır  Uygun  olan  yatak  ne  çok  sert  ne  de  çok  yumuşak olmalıdır  Bel  ağrısı  çeken  insanların  somyalarının  üzerine  sunta  koyduktan  sonra  uygun  sertlikte  pamuk,  yün ya  da  hazır  (fabrikasyon)  yataklarda  uyumaları  önerilmektedir 

ÇOCUKLARDA  MATEMATİKSEL  DÜŞÜNME 
VE  ZEKÂ  GELİŞİMİ 

Köşemizin  ikinci  ve  son  mektubu  Amasya’dan  bize yazan  ilkokul  öğretmeni  Rafet  Öztürk’e  ait.  Raf  et  Bey’- in  sorusu  altı  buçuk  yaşındaki  oğlu  Şafak  Can  ile  ilgili Şafak  Çan’ın  davranış/annda  en  ufak  bir  anormallik  yokmuş.  ancak  anormal  derecede  matematiksel  hesaplara  eğilimi  varmış  Okuyucumuz  oğlunun  özelliklerini  belirttikten  sonra  ne  gibi  bir  yol  izlemesi  gerektiğini  soruyor  Sayın  Rafet  Oztürkun  mektubu  aracılığıyla  tüm  ilgilenenler  için  sorumuzu  Sağlık  Bakanlığı.  Doktor  Sami  Ulus  Çocuk  Hastanesi.  Çocuk  Ruh  Sağlığı  ve  Hastalıktan  Uzmanı  ve  ilgili  bölümün  yöneticisi  Dr.  Yelhan ÖZBEK  cevapladı. 

Amasya  Taşova  Alpaslan  İlk  Öğretim  Okulu  öğretmem  Rafet  öztürk'ün  6.5  yaşında,  henüz  okula  gitmeyen  okuma  ve  yazma  bilmeyen  buna  karşın toplama-çıkarma  işlemlerim,  oldukça  büyük  rakamlar ile  kolayca  yapabilen  oğlu  Şafak  Çan’ın  "Matematik¬ 


sel  düşünme  alanında"  yaş  ve  öğretim  düzeyinin  üzerinde  bir  başarı  gösterdiği  anlaşılıyor  Bu  örnek  nedeni  ile,  çocuklarda  zekâ  gelişimi  ile  ilgili  birkaç  noktaya değinmek  istiyorum 

Bir  çocuğun  zekâ  gelişimi  incelenirken  başarı  derecesi,  dil  gelişimi,  kelimelerin  anlamının  kavranması, kullanma  biçimi,  bellek,  bilmece  çözebilme,  bazı  yapı elementleri  ile  şekiller  oluşturabilme,  doğru  ve  yanlışlan  ayırabilme  vb.  alanlarda  yaşıtı  olan  birçok  çocuğun  başarı  ortalaması  ile  karşılaştırılarak  saptanır  Ayrıca.  çocuğun  içinde  bulunduğu  çevre  özellikleri  (yaşadığı  yer,  aile,  okul  vb )  değerlendirmede  dikkate alınır 

Zekâ  gelişimi  uygulama  yeteneği  (pratik  zekâ)  ve kuramsal  düşünme  ve  kavrama  (teorik  zekâ)  yönünden  kişiler  arasında  veya  aynı  kişide  farklılıklar  gösterebilir  örneğin  bir  çocuk  inşa  (yapı)  oyunlarında,  mozayıkle  şekiller  oluşturmada  vb  becerili  olabilir;  bir  diğeri  deyimlerin  sözcüklerin  anlamı  soyut  matematiksel  düşünme,  problem  çözme  gibi  alanlarda  başarılı olabilir 

Ayrıca  tüm  olarak  zekâ  gelişimim  değerlendirmede  üç  tamamlayıcı  (uç  komponent’i)  dikkate  almak gerekir 

1  Başarı-becerı  düzeyi, 

2.  Kişisel  özel  eğilimler  (predıspozisyon) 

3.  Davranış  biçimi 

Başarı-becerı  düzeyi  yukarıda  sözünü  ettiğimiz  pra tık  ve  teorik  zekâ  özellikleri  ile  ilgilidir 

Ancak  kişisel  özel  eğilimler  resim,  müzik  vb  yete nekler.  matematikte  çok  başarılı  bir  kişide  bulunmayabilir  veya  tersi  olabilir  Bu  farklılık  birinin  diğerinden daha  zeki  olduğu  anlamını  taşımaz  Kişisel  farklı  yete nekler  olarak  değerlendirilir 

Zekâ  gelişiminin  üçüncü  boyutu  davranış  biçimidir  Pratik  ve  teorik  zekâ  ve  kişisel  özel  yetenekleri  yö nünden  çok  olumlu  gelişim  gösteren  bir  çocukta,  çalışma  isteksizliği,  dikkatini  uzun  süre  toplayamama,  bir konuda  sebat  edememe,  grup  içinde  uyum  güçlüğü, aşın  hırçınlık  gibi  davranış  bozuklukları  olabilir  Ve  bu durum  mevcut  zekâ  kapasitesinin  kullanılmasını  engeller  özellikle  ustun  zekâlı  veya  özel  yetenekli  bazı çocukların  ailesi,  çevredeki  diğer  kişiler  bu  özellik  üzerinde  aşın  derecede  yoğun  ilgi  gösterme  sureti  ile  çocuğun  uyum  güçlüklerine  neden  olabilirler  Çevre  ile çatışma,  arkadaş  ilişki  sorunları,  itilme  gibi  sorunlar  ortaya  çıkabilir  Bu  kısa  açıklamadan  sonra  Şafak  Can için  önerimiz,  çocuğunuzun  Milli  Eğitim  Müdürlüğü  ¬ ne  bağlı  bir  Rehberlık-Araştırma  Merkezı’nde  veya  bir Çocuk  Ruh  Sağlığı  Bölümü'nde  değerlendirilmesi,  eğitimi  konusunda  yönlendirilmesidir 
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BAŞLICA  UYDU 
VE  YAYINLARI... 

(Geçen  sayıdan  devam} 

Görüldüğü  üzere  her  bir  uydudan  birkaç  tane  yayın  yapılabilmektedir.  Bu  uydular  bulunduran boylam  derecelerine  ve  yayın  açılarına  göre  çanak  anten  istemektedirler.  Genelde  boylam  yerleri, yayın  kuvvetinde,  yayın  açısına göre  ikinci  derecede  etkindir.  Dar hüzmeli  bir  yayın,  kenarlarda  birdenbire  çok  zayıflamakta  ve  büyük  çaplı  anten  istemektedir, 

Avrupa'ya  yönelik  bir  uyduyu iyi  seyredebilmek  için  İstanbul'da 
2  metrelik  çanak  gerekirken,  Ankara'da  3  metre  Erzurum'da  ise, 
4  metre  çapta  çanak  gerekmektedir 

Dikkatinizi  çekmek  istediğim, uydunun  bulunduğu  boylam  dairesi  olduğu  gibi  yayın  huzme  genişliği  de  mühimdir:  66  derece doğu  boylamındaki  Intel  s  at  V-F7 uydusu  TRT'ye  hizmet  vermekte olup,  Türkiye'nin  TRT  yayınlarını alamıyan  yerlerinde  2,2  metrelik anten  ile  takip  mümkün  olmaktadır, 

BBC  yayınını  seyredebilmek için  özel  kod  çözücü  (decoder)  gerekmektedir.  Yaklaşık  fiyatı  iki  mil* 
yon  liradır.  Genellikte  müşterek anten  sistemlerinde  kullanılmak* 
ta  olup,  CNN  ile  aynı  uydudan alınmaktadır  (CNN  serbestir). 

Gelecek  uydu  sisteminde,  ka* 
naatimce  iki  ihtimal  üzerinde  dur* 
mak  gerekecektir. 

Dünyayı  yayınlarına  alıştıran büyük  yayın  istasyonları  ya  yayın- 


Not  intetsat  60  derece  doğudaki  VA-F12/ 
Fi 5  yayın  uydusu  görev  dışı  kalmıştır 


Kanal 

Uydu 

Adı 

Uydu 

Yeri 

Pot. 

Frekans 

Günlük 

Yayın 

Audio 

Frekans 

Video 

Kodlama 

Metodu 

BBC 

Inıeisaı 

27i  Batı 

V 

10.995 

17  saat 

6.65 

PAL 

(Sava)' 

CNN 

İntelsat 

27.5  Batı 

V 

11.155 

24  saat 

6,65 

PAL 

Clear 

3Sat 

Euteisat 

13.0  Doğu 

V 

11.091 

lOsaal 

6,65 

PAL 

Ct 

Eurospon 

Eutetsai 

13.0  Doğu 

H 

11.650 

18  saat 

6.50 

PAL 

a 

Gaiavısjon 

Euteisat 

13.0  Doğu 

H 

11.565 

24  saat 

6,50 

PAL 

a 

RTLptus 

Euteisat 

13.0  Doğu 

H 

11.008 

18  saat 

6.65 

PAL 

o 

Filmnet 

Euteisat 

13.0  Doğu 

V 

11,140 

24  saat 

6.65 

PAL 

(savej 

Tel&-5 

DFSI-Ko 

pernikus 

23.5  Doğu 

H 

12.692 

24  saat 

6,65 

PAL 

O 

TV5  Franc 

Euteisat 

13.0  Doğu 

H 

11,472 

S  saat 

6.65 

PAL 

O 

VortdNet 

Euteisat 

13.0  Doğu 

H 

11.486 

4  saat 

6.60 

PAL 

a 

lan  m  kodlayarak  decoder  satmak suretiyle  gelir  temini  yönüne  gidecekler  veya  yayın  huzmelerini  darlaştırıp  yalnız  belirli  yön  dek  Herin hizmetine  sunacaklardır 

Bu  durumda  kuvvetli  yayın  daha  küçük  anten  ve  ekonomik  alıcı demektir. 

Bu  yayınları  takip  etmek  istiyen  Dikeler  ücret  ödemek  suretiyle uydu  kiralayıp,  yayınlan  kendi  ülkelerinin  halkı  tarafından  takibini mümkün  kılabileceklerdir. 

Radyo  ve  TV  yayınlarının  siyasi  ve  kültürel  etkileşimi  dikkate  alınırsa,  böyle  bir  tekelin  hiç düşünülmemesi  gerektiğini  de varsayabiliriz.  Her  durumda  uydu yayıncılığı,  TV'nin  kolay  iletimini temin  edebilmesi  bakımından  ülke  çapında  büyük  kolaylık  getirmektedir. 

Ülkemizde  uydu  yayını  başlıca  iki  yönde  kullanılmaktadır: 

1-  Büyük  apartman  bloklann- da  veya  sitelerde  müşterek  anten 


sistemleri  kurulup,  ortaklarına 
TRT  ve  yabancı  yayınları  kablolar ile  takip  etmek  imkânı  vermektedir. 

2-  TRT  yayınlarını  iyi  takip edemeyen,  TRT  ve  PTT'den  dertlerine  çare  bulamadıkları  gerekçesiyle  TRT  ve  bu  arada  uydu yayınlarını  belirli  bir  yöreye  seyrettirmek  imkânını  kullanan  bölge  belediyeler,  kurdukları  yayın 
kuleleriyle  hem  TVt,  2,  3,  4,  5 
hem  de  yabancı  yayınları  hemşehrilerine  seyrettîrebilmektedirler. 
Tabii  burada  hem  alıcı  hem  de  verici  düzeni  kurulduğu  için  40-50 milyon  liraya  mal  olmaktadır.  Durum,  yetki  çatışmasına  da  neden olmaktadır. 

En  çağdaş  sistem  ise,  kablo 
TV  sistemidir  ve  PTT  tarafından 
İleride  geniş  çapta  uygulanacağı kanaatindeyim.  Tabii  altyapısı  hazır  olan  yörelere. 

Okuyucularıma  bilgi  için:  İki uydu  yayını  tek  çanakla  alınırsa 
TRT  TV'lerini  de  takip  etmek  isten 


Uydunun 

Adı 

Uydu  boylam derecesi 

Uydunun 

Ank, uzaklığı 

Uydunun 

Yüksekliği 

Uydu 

Azlmut  açısı 

İntelsat 

A-F11 

Batı  27.5 

40171.92  Km. 

13.875  deg. 

—69.960  deg. 

Euteisat 

ECS1-F5 

Doğu  10. 

37914.47  Km. 

38.211  deg. 

—33.303  deg 

Euteisat 

1F 

Doğu  13. 

37B10.64  Km. 

39.536  deg. 

—29.369  deg 

Astra 

Doğu  19. 

37644.82  Km 

41 714  deg 

— 20.016  deg 

Alman 

Kopernikus 

Doğu  23.5 

37558.29  Km. 

42,885  deg. 

—14.360  deg 

Intelsai 

V-F7 

Doğu  66. 

38372.37  Km. 

32.671  deg. 

45.568  deg. 

Örnek  olarak  Ankara  için  uydu  anten  yönlendirme  cet  veli,  Ankara  boylam  32.83 ,  enlem  39,85  kabul  edilerek  hesaplanmıştır . 
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BİLİM  VE  TEKNİK 


şeniz  yaklaşık  t  O  Milyon  liraya  mal olmaktadır 

TRT  yayınlarının  giderek  artan program  kalitesi  ve  eğitim  ağırlıklı  TV-4'ün  yayına  başlaması  ile  büyük  eksikliğin  giderilebileceği kanaatindeyim. 

Son  günlerde  Sihirli  Kutu  (MA- 
GIC  BOX)  özel  TV  uydu  yayını  da programa  girmektedir.  Muhtemelen  10  derece  Doğudaki  ECS 
1*F5'den  yayın  yapacaktır.  Bu  yayın  Batı’da  t  *8  metre  Doğu'da  ise 
3  metrelik  çanak  anten  gerektirecektir* 

Tablo  3  Eutelsat  uydusunun doğuya  yönelik  vericisinin  etki  diyagramı,  Tablo  4  klâsik  bir  uydu ve  yerel  TV  dağıtım  diyagramıdır. 

Bu  yazımı  yazarken,  mesleğinde  başarılı  tahsilli  bir  dostum  ite uydular  hakkında  konuşurken  sıkılarak  uydu  kültürünün  yokluğun¬ dan  bahsettiğini  hatırladım. 
Çağımızın  elektronik  çağı  olması yanında,  günlük  gazete  haberleri veya  TV  yayınlan  He  de  yenilikleri takipte  ne  kadar  geciktüğimiz  hepimizin  malumudur.  Ben  sizlere biraz  olsun  faydalı  olabilmek  ve 


Intelsat  İ-FI  uydusunun  doğu  yayınının  topuk  ve  tabanı. 


dostumun  konu  ettiği  uydu  kültü-  Yazıma  kaynak  eserlerden  faydarümü  daha  artırabilmek  için  $A-  landtrdığı  için  B. Yaşar  Şahinöz‘e TEL  kitaplığından  faydalandım,  teşekkür  ederek  son  veriyorum. 


MİNİ  SÖZLÜK 

(Geçen  sayıdan  devam.} 

TV  DEMODÜLATÖR  :  VHF 

veya  UHF  antenden  aldığı  47-230 veya  470-890  M  Hz  sinyali  tercih edilen  kanala  kaydırıp  resim  ve ses  çıkışını  tekrar  bir  modütatör- den  geçirip  uygun  kanaldan  dinleme  imkânını  verir* 

DEĞİŞTİRİCİ  (Convertor)  : 

UHF  bandından  {470-890  M  Hz)  at* 
dığı  sinyali  VHF  bandından  seyredilmek  üzere  47-230  MHz*e dönüştürür. 

BLOK  APKONVERTER 
(Black  Upconvertor)  :  47*230 
MHz  kanaldan  S  bandına  230-512 
MHz+e  çevirir. 

AKTİF  BİRLEŞTİRİCİ  (Acttve 
Co  m  biner) ;  Band  1  'den  ban  d  5 'e kadar  takribi  t?  kanal  ve  bunları birleştirip  şiddetlendirir  ve  TV’ 1ere  dağıtır. 


HAT  AMPLİFİKATÖRÜ  (Lifte 
AmpHfier) :  Çanak  anten  ile  alıcı ampli  arasında  çok  mesafe  varsa, yoldaki  zayıflamayı  telafi  için  kullanılır. 

KUTUPLAYICl  (Polarızer)  ;  V veya  H  tipi  yayınları  alıcıya  uygun benzer  şartları  temin  için  kullanılır,  Manueî  veya  mini  senkromotor  ile. 

TEV2İ  KUTUSU  (Splitter) : 

VHF  ve  UHF  sinyallerinin  asgari kayıpla  dağıtımım  gerçekleştirir. 

KÖR  TAPA  (Terminator) :  Yansıma  olomaması  için  özel  kapak. 


F  TİPİ  FİŞ  (F  type  connector)  :  Amerikan  normunda  bir  irtibatlayıcı  (konnektör). 

Yurdumuzdan  yaklaşık  3  metre  çapındaki  çanak  antenlerle  alınabilen  yayınlar,  genellikle 
Avrupa'ya  yönelik  oldukları  için  İstanbul'dan  daha  kolay  doğuya  gittikçe  daha  zayıf  alınmaktadır. 

Avrupa'daki  yeni  akım  kuvvetli verici  uydu  60-90  santimlik  çanak antendir.  Japonya  daha  ileriye  gidip  düzlem  antenlerle  alışa  yönelmiştir. 


t 

İnsanın,  yalnız  gerçeğin  ne  olduğunu  bitmesi  yeterli  değildir. 
Doğruyu  İstemesi  ve  yapması  da  gerekir. 

Goethe 
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Pı  CAĞINI 
AŞANLAR 


Hazırlayan  :  Ahdulhukim  KOÇİN 


BURSALI  BİLGİN 
KADIZÂDE  RUMİ 

Orta  Çağ'ın  ünlü  matematik  ve  astronomi  bilgini olan  Kadızâde  Rumî'nin  asıl  adı,  Selahaddin  Mu¬ sa'dır.  Soyca  Kim  sahibi  bir  aileden  geldiği  ve  çağının bilim  otoritelerinden  Bursa  kadısı  Mehmet  Çelebi'nin  oğlu  olduğu  için.  Bursa  ve  çevresinde  daha  çok "Kadızâde"  olarak  tanındı.  Her  ne  kadar  bilim  tarihi  ile ilgili  birçok  kaynakta,  doğumu  1337  tarihi  ofarak  gösterilir  ise  de,  bu  bir  tahminden  öteye  gitmemektedir. 
Ölüm  tarihinin  ise.  1 436  ya  da  1437  olduğu  sanılmaktadır. 

Kadızâde  Rumî,  ilk  öğrenimini  Molla  Fenarî  gibi  değerli  bilim  adamlarının  ders  verdiği  Bursa  medreselerinde  tamamladıktan  sonra,  matematik  ve  astronomi  konularındaki  mevcut  bilgilerine  yeni  bilgiler  katmak,  yeni  eserler  ortaya  koymak  üzere  çağın  en  üniü  bilim  merkezlerinden  Horasan  ve  Maveraünnehir  bölgelerine  gitti. 
Ancak  Bursa ‘dan  ayrılıp  buralara  gitmezden  önce,  babası  ve  Öteki  aile  çevresinin  engel  olabileceğini  düşünerek  seyahat  kararım  sadece  kızkardeşine  söyledi.  Yanına  kitaplarını  koyduğu  heybeden  başka  bir  şey  almadığın*  ve  üzerinde  yeteri  kadar  para  bulunmadığını  bilen  kızkardeşi,  kendisine  ait  bütün  mücevherlerini  gizlice  ağabeyinin  kitapları  arasına  koydu.  Kadızâde,  yolculuk  sırasında  heybesinde  bulduğu  bu  mücevherleri sıkıntıya  düştükçe  sattı;  böylece  Horasan  bölgesinin Curcan  şehrine  kadar  geldi. 

Burada  uzun  yıllar  bölgenin  ve  çağının  ünlü  bilgini Seyyid  Şerif  Curcanî'den  felsefe  derslerini  aldı.  Hocasının  "Mevâkif  (Duraklar)"  adlı  eserini  inceleyip,  eserde  birtakım  eksiklik  ve  yanhşltklar  tespit  etmesi  üzerine  hocası  Seyyid  Şerif  Curcanî  ile  arası  açıldı.  Bu  sebeple  Gürcan'dan  ayrılarak  Bursa'da  okuduğu  yıllarda kendisinden  ders  aldığı  hocası  Molla  Fenarî'den  şöhretini  duyduğu  Maveraünnehir  bölgesinin  Semerkant şehrine  geldi  ve  Semerkant  Rasathanesi  ofarak  bilinen gözlemevinde  çalışmaya  başladı.  Yine  bu  şehirde  kesin  bilemediğimiz  bir  tarihte  evlenip,  Şemsecfdin  Mehmet  adında  bir  oğlu  oldu. 

Adına  ‘'Anadolulu"  anlamında  ‘'Rumî'1  sözcüğünün eklendiği  Semer  kant1  ta,  çağının  ünlü  astronomi  ve  matematik  bilginleri  ile  temasa  geçip,  kendini  tamamıyla bilimsel  çalışma  ve  araştırmalara  verdi.  Kısa  bir  sürede  çevresinde  en  çok  sevilen  ve  sayılan  bir  bilgin  olarak  tanındı. 


Uluğ  Bey  tarafından  Önemli  bir  astronomi  kitabı  olan "Zic-i  İlhan?"  d  e  gerekli  düzeltmeleri  yapmakla  görevlendirilen  Kadızâde  Rumî,  birlikte  çalıştığı  Gıyasüddin Cemşidln  Ölümünden  sonra  Semerkant  Rasathanesi ve  Semerkant  Medresesi  (bugünkü  anlamda  üniversite)  yöneticiliklerine  getirildi  ve  ölümüne  dek  bu  görevlerini  sürdürdü. 

İLMİ  KİŞİLİĞİ  VE  BİLİME  HİZMETLERİ 

Son  derece  dürüst,  alçak  gönüllü  ve  ciddî  bir  yaratılışa  sahip  olan  Kadızâde  Rumi,  önce  doğduğu  şehir olan  Bursa ‘da  ardından  çağın  en  ünlü  bilim  odakları  olan Horasan  ve  Maveraünnehir  bölgelerinde  yetişerek  ün kazanmış  Orta  Çağ' m  en  önemli  matematik  ve  astronomi  bilginleri  edendir.  Eserleri nde  yaşadığı  çağda  moda olan  astrolojiye  {yıldız  falcılığına)  ait  bir  satır  bile  bulunmayan  kadızâde  Rumî,  Rasathane'de  gökcisimlerinin hareketlerim  İnceleyip,  çağın  en  yetkin  astronomi  cetvellerinin  tamamlanmasında  önemli  katkılarda  bulundu,  Bu  çalışmaları  sırasında  matematik  ve  astronomi  biliminin  en  son  kurallarım  geliştirip  uyguladığı  gibi,  astronomi  için  gerekli  olan  fizik  kurallarını  astronomiye  ilk uygulayan  da  odur 

Kadızâde'nin  bilime  yaptığı  önemli  hizmetlerden  biri de  çağın  bilim  adamlarına  kıymet  verip,  onları  korumasıdır,  Ord,  Prof.  Dr.  A.Süheyl  ÜNVER'ın  "Bursalı  Kadızâde  Rumî  ve  Devrinin  Diğer  Bilimcileri"'  adlı  eserinde, Kadızâde’nin  bu  yönünü  ortaya  koyacak  olan  bir  olay aynen  şöyle  anlatılır  "Hükümdar  Llluğ  Bey,  Kadızâde Semerkand  Medresesi  Baş  Müderrisi  iken,  bir  müderrisi  işten  çıkarır.  Bunu  duyan  Kadızâde,  evine  kapanarak  Medrese'ye  gitmez  olur,  Uluğ  Bey,  bizzat  hocası  Kadızâde’nin  evine  giderek  sebebini  sorar.  Dersten  ve  idareden  çekilmesinin,  bir  müderrisin  kendisine  sorulma¬ dan  azledilmesinden  müteessir  olması  sebebinden  ileri  geldiğini  söyler.  Bu  suretle  ilim  müessese!  eri  ne  siyası  idarelerin  doğrudan  doğruya  hakim  olamayacağına dair  ilim  otoritesine  yakışır  hareketleriyle  güzel  bir  ders vermiş  olur", 

ESERLERİ 

Aralarında  Uluğ  Bey,  Fethullah  Şirvan!  ve  Ali  Kuşçu  'nun  da  bulunduğu  değerli  birçok  bilim  adamını  yetiştiren  Kadızâde  Rumî,  Doğu  ve  Bat*  bilim  dünyasında  uzun  süre  değerini  koruyan  ve  OsmanlI  medreselerinde  ders  kitapları  olarak  okutulan  kıymetli  eserler  de ortaya  koydu.  Bunlardan  en  önemlileri  şunlardır: 

t .  Muhtasar-ı  FTt-  Hisab  (Hesap  Ûteti) :  Zamanının bilim  dili  olan  Arapça'yla  yazılmış  faydalı  bir  matematik  kitabıdır. 

2.  Risale  fi-lstihrâct'l-Ceyb  Derece-ı  Vahide  (Birinci  Dereceden  Çıkarma  Üzerine  Risâle) :  Bu  eserde  1 
derecelik  yayın  sinüs  değeri,  o  zamana  kadar  bilinen matematik  kurallarından  daha  ileri  bir  hesaplama  yöntemiyle  ortaya  konmuştur. 

3.  El-Mülahhas  fi'l-Hey'e  Şerhi :  Astronomi  île  ilgili bir  eserdir, 

4.  Eşkâl-i  Te'sis  Şerhi :  Geometri  öncüler!  ve  üçgenlerden  bahseden  değerli  bir  eserdir, 


58 


BİLİM  VE  TEKNİK 


BİLİM 

DAMLALARI 

Doç. Dr.  Selçuk  ALSAN 


ÜST  YUTAK  KANSERİNDE 
YENİLİKLER 

Fransa'da  CNRS'in  iki  araştırıcı,  vrrolog  Guy  d© Thâ  ve  etnolog  Annıe  Hubert,  üst  yutak  (rinofarinks =  yutağın  burun  boşluğu  arkasına  rastlayan  en  üst bölümü)  kanserinin  sırrını  çözdüler  ve  bu  konuda  bir kitap  yazdılar. 

Üst  yutak  kanseri  sıradan  bir  kanser  değildir.  Bu kanserin  nedeni  Epsteln-Barr  virüsü  denen  bir  mikroptur  (Bu  virüs,  uçuk  (herpes)  virüsü  grubundan* dır  ve  bu  grupta  bulunan  üreme  organ  uçuğu  virüsü,  siğil  virüsüyle  birlikte  kadınlarda  dolyatağı  boynu  (cervix)  kanserinde  rol  oynamaktadır).  Epsteln-Barr  virüsü,  en  sık  Afrika'da  tropik  kuşakta  görülen ve  Burkitt  tenfomu  denen  bir  lenf  bezi  kanserin©  neden  olur.  Ayrıca  aynı  virüs  bütün  dünyada  "enfeksiyöz  mononükfeoz”  denen  bir  hastalık  yapmaktadır.  Bu  hastalıkta  kanda  anormal  lenfositleri©  birlikte  bademcik  ve  boyun  lenf  bezleri  iltihabı  vardır. 

Üst  yutak  kanseri*  ilginç  bir  coğrafi  dağılım  göstermektedir:  Bu  kanser,  Güney  Çin'de  yaşayan  etnik  gruplarda  (Yao,  Hmong  vb.)  nâdir  olduğu  halde Kuzey  Çin'de  yaşayan  Hanlar'da  çok  sıktır.  Yine Çin'in  Kanton  şehrinde  yaşayanlarda  sık  olduğu  halde  Kantomdan  başka  bölgelere,  örneğin  Avustralya'ya  göç  etmiş  Kanton'  (ularda  da  sıktır.  Bunda  önceleri  kalıtımın  rolü  olduğu  sanılmıştır. 

Üst  yutak  kanserinin  Grönland  Eskimolarf  nda  ve Magriplıler’de  (Kuzey  Afrika)  de  sık  görüldüğü  anlaşıldığında  şaşkınlık  artmıştır  Genetik  bir  rastlantı  mı? 
Bu  kanserin  bulunduğu  hastaların  kan  r nda  İg  A  denen  antikorun  düzeyi  çok  yüksek  bulunuyordu.  Fakat  bu  olay,  kanserin  coğrafî  dağılışını  açıkiayamıyordu. 

Açıklama  besinlerin  incelenmesinden  geldi:  6u kanserin  sık  görüldüğü  bütün  halklar  forbol  diesterlerince  zengin  besinler  yemek  alışkanlığına  sahiptirler.  Bu  maddeler  Epstein-Barr  virüsünü  aktlve  etmektedir.  MagripliJer'in  "harrssa"  denen  salçaları  bol forbol  diesterieri  içerir.  Göç  etmiş  Kanton! utar  yemek 


alışkanlıklarını  beraberlerinde  götürdüklerinden,  bu kansere  sık  yakalanmaktadırlar.  İşte  çevrenin  kanser  yapıcı  etkisine  bir  örnek  daha.  Yalnız  can  değil, bazı  kanserlerde  boğazdan  geliyor.  Örneğin  çok  el yiyen  ülkelerde  kalınbağırsak  kanseri,  çok  sıcak  çay içenlerde  yemek  borusu  kanseri,  alkoliklerde  ağız, yutak*  gırtlak,  yemekborusu  ve  karaciğer  kanseri, küflü  fıstık  ve  tahıl  yiyenlerde  aflaToxin  nedeniyle  karaciğer  kanseri  artıyor.  Şimdi  buna  forbollü  besinleri  çok  yiyenlerde  üst  yutak  kanseri  görülmesi  eklendi. 

DİKİNE  HAVALANAN 
UÇAKLAR 

Askerlikte  bir  uçağın  iniş  pisti  olmayan  bir  yere inerek  içindeki  birlikleri  boşaltması  istenir.  Sivil  hayatta  havaalanı  bulunmayan  kentleri  bir  mekik  uçakla birbirine  bağlamak  düşünülmektedir.  Uçak  endüstrisi  bu  amaca  uygun  yarı  helikopter,  yan  uçak  bir  ulaşım  aracı  yapmış,  buna  "convertibte"  adî  verilmiştir  (dönüşebilir  anlamında).  Osprey,  yatay  uçuşta  klâsik  bir  uçağa  benzer:  Gövde,  arka  küçük  kanallar ve  her  biri  bir  motor  taşıyan  kanatlar.  Uçaktan  tek 


PİSTB  İHTİYACI  OLMAYAN  UÇAK 

Motorun  dönüşü  elek¬ 


ti  av  ada  asılı  duran  bir helikopterde,  pervane - nin  (rotor)  kaldırma kuvveti  (FN),  helikopterin  ağırlığını  (P)  dengeler.  Pilot  öne  doğru  gitmek  İsteyince f  penane eksenini  öne  doğru  eğer 
(bir  helikopter  daima burnu  biraz  aşağı  eğilmiş  olarak  uçar h  FN  iki bileşkeye  ayrılır:  FS  ve 
TH.FS  ağırlığı  dengelerken  THt  sürtünmeyi 
(FX)  yenerek,  öne  doğru  hareketi  sağlar , 

Havada  asılı  bir  convertİbte,  bir  helikopter  gibi  davranır P  FN,  Pyi dengeler.  Helikopter  gibi  uçmak  için  convertiblet  motorunu  öne  doğru y  eteri  kadar  döndürür. 

Uçak  gibi  uçmak  İçin convertİble,  motorunu tamamen  öne  çevirir  ve 
dev  pervaneleriyle  550 
km/saat  hız  sağlar.  Hu sırada  uçağı  yukarı  kaldırma  kuvvetini  (FN) 
kanatlar  oluşturur.  Kuyrukta  derinlik  ve  yön dümenleri  vardır. 


ironik  yöntemlerle  çok kolay  taştırılmış  tır , 
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Askerî  bir  convertible t  yerde  helikopter  biçiminde 

farkı,  pervane  kanatlarının  çok  büyük  oluşudur.  Dikine  hevalamşta  ve  dikine  yere  inişte  iki  motor  dikey  bir  doğrultu  alacak  şekilde  döner  ve  uçak helikopter  halini  alır.  Peki*  neden  helikopter  yerine ,,convertibleM  kullanılıyor?  Convertibîe,  helikopter* den  çok  daha  karmaşık  bir  ulaşım  aracı.  Helikopter değerini  birçok  alanda  kanıtlamış:  Savaşta  birlikleri istenen  noktaya  eriştirmek,  yaralıları  taşımak  (ambulans),  uzak  Çişlerden  veya  uçak  gemilerinden  havalanarak  yere  saldır»,  ABD,  bunların  hepsini Vietnam  Savaşanda  denemiştir.  Sivil  hayatta  da  helikopterin  binbir  kullanışı  vardır:  Ambulans,  bazı  otellerle  hava  alanları  arasında  uçan  otomobil,  polisin suçluları  yakalamasında  araç  vb. 

Ancak  helikopterin  iki  sakıncası  vardır:  Hızlı  gidemez  ve  yeterince  uzağa  uçamaz.  Osprey,  V/STOL (Vertical  or  Short  Take  Off  and  Landing  =  dikine  veya  kısa  mesafede  havalanan  ve  İnen)  tipi  bir  araçtır. 
Osprey  500  km/saat  hız  yapabilir  ve  üssünden  550 
km  uzağa  gidip,  dönebilir.  Helikopterlerin  hızı  ise, 
350  km/saat  ve  üsden  ayrılabilme  uzaklığı  200 
km’dir  Osprey,  ABD'de  son  yılların  en  büyük  uçak projelerinden  biridir,  Bell  Helicopter  ve  Boeing  firmaları,  bu  uçağın  yalnız  araştı  r  m  a-gelişt  irme  çalışmaları  için  2,5  milyar  dolar  harcamıştır.  Öncü çalışmalardan  sonra  8  maket  üzerinde  8  rüzgâr  tünelinde  9000  saatlik  denemeler  yapıldı.  Bu  iki  firma, HASA  ve  ABD  Savunma  Bakanlığıyla  birlikte  Osprey'e  benzer  XV- 15  üzerinde  1977'de  denemeler yaptılar.  Bell  firması  1950lerde  XV-3  üzerinde  denemeler  yapmıştı.  XV-15.  800  saatlik  uçuşu  sırasında  1500  kere  dönüşüm  yaptı:  yeni  uçak  halinden helikopter  haline  geçti  (veya  bunun  tersi). 

Varı  helikopter-yan  uçak,  30  yıldır  Ingiltere  ve Fransa'da  da  deneniyor.  Boyla  50  farklı  tipte  uçak yapıldı.  Fransızların  1968’de  H  500  ve  1 962-1 9701 de Batzac  adlı  bu  tip  uçakları  başarılı  olamadı  ve  projeler  ter  kedi  İdi.  fngilizlertnse  Harrier  adlı  bu  tip  avcı 


uçağı,  başarılı  oldu.  Harrier  tek  jet  motorludur;  motorun  hava  deliği  aşağı  çevrilirse  dikine  kalkış  ve  İniş, arkaya  çevrilirse  ileri  gidiş  sağlanmaktadır. 

ABD,  V-22  Osprey  tipi  convertible'i  özellikle  deniz  piyadelerini  taşımak  için  kullanacaktır.  Bir  gemi¬ den  (uçak  gemisi  olması  şart  değil)  kalkan  Osprey, deniz  piyadelerini  ve  savaş  malzemesini  kıyıya  veya  içerilere  indirecektir.  Osprey  hem  deniz,  hem  de hava  kuvvetlerine  verilecektir.  1000  kadar  Osprey yapılması  için  plan  yapılmıştır.  Osprey,  yerde  iken '*uçakT'  şekline  dönüşemez:  çünkü  kanatları  yeterince  yüksek  olmadığından  pervane  kanatları  yere 


“Convertibîe**.  motorlarını  öne  çevirerek  uçak  hiçi - mine  dönüşmüş.  Motorlar  ve  onlarla  birlikte  pervaneler  dönerek  dikey  veya  yatay  durum  alabilir.  Dikey durumda  helikopter,  yatay  durumda  uçak  söz  konusudur .  Motorlardan  biri  durursa,  diğer  motor  her  iki pervaneyi  çevirebilir,  bunu  özel  bir  mekanizma  sağlar  lortadaki  ok).  Küçük  resimde  convertibîe  kanatlan  katlanmış  durumda  görülüyor. 


60 


BİLİM  VE  TEKNİK 


değer.  Ûsprey  helikopter  olarak  havalanıp,  uçuş  sırasında  motorlarını  öne  doğru  çevirerek  uçak  halini alır.  Osprey  sivil  hayatta  da  kullanılacaktır.  New York'da  yapılan  bir  araştırma,  Osprey  tipi  bir  uçakheîikopter  sefere  konulursa,  yılda  5-8  milyon  yolcunun  New  York'a  gelmek  için  uçak  yerine  bunu  ter* cih  edeceğini  göstermiştir,  Osprey'in  büyük üstünlüğü  şu  olacaktır;  Yolcular  hava  alanından  hava alanına  değil,  bir  şehrin  merkezinden  diğer  şehrin merkezine  gideceklerdir  (hava  alanları  şehrin  dışındadır).  Böyiece  hava  alanlarındaki  trafik  rahatlayacak,  şehirden  şehire  yolculuk  süresi  önemli  ölçüde kısalacaktır. 

Sivil  bir  “convertibîe",  askerî  bir  "convertibîe" gibi  bir  mil  etrafında  dönebilen  kanatlar  veya  eğilebilen  pervane  kanatları  gerektirmez.  Çünkü  bir  uçak gemisi  veya  bir  diğer  savaş  gemisine  inip  kalkacak değildir.  Uçağın  “katlanmasına11  gerek  yoktur.  Fakat  sivil  “convertibîe  "fer  de  çok  pahalıya  m  dolacaktır.  Bunun  nedeni  helikopterin  uçağa  dön  üşebilmesi için  motor  ve  pervanenin  bir  mil  etrafında  dönmesi zorunluğudur;  bunların  yapılışı  pahalıdır.  Ayrıca  şu da  vardır  Dört  motorlu  bir  Jet  uçağı,  üç  motoru  bozulsa  bile  tek  bir  motorla  rahatça  uçabilir.  Buna  karşı bir  helikopterin  iki  pervanesinden  biri  bozulsa  helikopter  derhal  düşer.  Bu  bakımdan  “convertibîe"  da motorlardan  biri  bozulursa,  diğer  motorun  her  iki  pervaneyi  çevirmesi  sağlanmıştır;  bu  ise  fiyatı  artırmaktadır.  1986'da30  kişilik  bir  “convertibîe"  18  milyon dolar,  130  yolculuk  bir  Boeing  737-300  ise,  26  milyon  dolardı. 

Avrupa'ya  gelince,  Eureka  programı  içinde, 1987'den  İtibaren  Eurofor  (European  Future  Advanced  Rotorcraft)  isimli  convertibîe  üzerinde  çalışmaya  başlamıştır.  Başarılı  olursa  bu  proje  1998 'de  sona erecek  ve  satışlar  2001'de  başlayabilecektir.  ABD ise,  sivil  convertible'leri  1995*ten  itibaren  satışa  sunacaktır. 

Convertibîe  konusunda  çözümü  gereken  bir  teknik  sorun  kalmıştır;  Bir  helikopter,  ağırlığı  kadar  yolcu  veya  yük  taşıyabilir,  yani  yüksüz  ağırfık/yüklü ağırlık  oranı  0,5'lir.  Uçakta  bu  oran  0,55,  convertıble'da  ise  0,6'dır.  Bu  ise,  converlible  in  nispeten  az yük  alabilmesi  demektir.  Bu  sakıncayı  gidermek  için convertibîe' İn  hatif  maddelerden  yapılması  gerekecektir,  Oysa  convertibîe  iyi  bir  hız  için  7500  m'de  uçmak  zorundadır.  Bu  yükseklikte  yolculara  basınçlı hava  sağlamak  şarttır;  bu  ise  sağlam  duvarlar  gerektirmektedir  ve  hafif  maddelerle  bu  sağlamlığın sağlanabilmesi  bugün  için  olanaksızdır.  Ancak  bilimin  bu  zorluğu  da  yeneceğine  ve  yakın  bir  gelecekte  şehirden  şehire  convertibîe  ile  uçuiacağına inanıyoruz. 

İSKELET  DIŞ  SATIMI 

Hindistan,  her  yıl  yabancı  ülkelere  15.000- 20.000  insan  iskeleti  satarak  1  milyon  dolar  elde  etmektedir,  Tıp  Öğrencilerinin  eğitiminde  kullanılan  bu iskeletler,  “sahibi  çıkmayan  ölülerden*1  çıkartılmaktadır.  □ 


KÜÇÜK 

CAN  KURTARAN 

Boyutlarına  bakıp  da küçümsemeyin;  biteğe takılan  bu  özel  âletin  pimini  çektiğinizde,  içinden  çıkan  bir  balon t aniden  havayfa  doluyor ve  sizi  suda  boğulmaktan  kurtarıyor ,  Balon t 
1 20  kg  lık  bir  kişiyi  su  üstünde  tutabiliyor  Fiyatı ise  30  dofar. 


6ARİP  BİR  TELEFON 


Değişik  arayışlar  içinde  olan tasarımcılar,  şimdi  de  ahizesi  kulağa  asılan  bir  telefon  geliştirdiler  Bu  yeni  modelin  amacı, ahizeyi  kulak  ile  omuz  arasına  sıkıştırma  zahmetine  bir  son  vermek .  Ayrıca  telefonun,  sesin şiddetini  artırıp  azattan  bir  de düğmesi  var. 


ELEKTRONİK  TELÂFFUZ  CİHAZI 


Yabancı  dil  eğitiminde  kullanılmak  üzere  geliştirilen  elektronik  cihaz,  özel  kartlara  manyetik  olarak  kaydedilmiş  cümleleri  istenildiği  kadar  tekrar ediyor „ 


Teknoloji  Vitrini 

Haz:  Gürkan  ÖZTÜRK 
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USTA  MAKİNİST 


Şekilde  çember  biçimi  bir  rayla  sona  eren  bir  demiryolu  görülüyor.  C  sığır  vagonu,  S  koyun vagonu.  E  lokomotif,  FB  yalnız  lokomotifin  geçebileceği  bir  köprüdür;  her  iki  vagon  da  köprüden geçemeyecek  kadar  yüksektir.  İstenen  şudur;  Sığır  vagonu  ile  koyun vagonu  lokomotif  yardımıyla  yerlerini  değiştirecek  ve  lokomotif  tekrar  İlk  yerine  gelecek  (olanaksız gözüküyor,  fakat  8  hamlede  olası). 

3  TAMSAYI 

Öyle  3  tamsayı  bulunuz  ki,  toplamları  çarpımlarına  eşil  olsun.  Ayrıca  bu  3  tamsayı  dışında  çözüm olmadığını  gösteriniz, 

KÜTÜKLER 

3  kişi  şömineli  bir  evi  paylaşıyordu.  Bunlara  X,  Y  ve  2  diyelim. 
X  şömineye  3,  Y  ise  5  kütük  attı: 
2  kütük  getirmemişti.  Masraflara 
katılmak  üzere  X  ve  Y*ye  8000  lira ödedi.  X  ve  Y  bu  parayı  araların¬ 


da  nasıl  böJüşmelidir  (Tabii  3/8  ve 
5/8  oranında  değil)? 

ASKERLER 

24  askeri,  her  biri  5  kişilik  6  sıra  halinde  diziniz, 

OTOBÜS  DURAĞI 

Otobüs  durağından  bir  saat içinde  6  adet  P  ve  6  adet  R  otobüsü  geçiyor.  Her  sabah  saat  10  ilâ  1 1 
arasında  durağa  gelen  bir  yolcu  İlk gelen  otobüse  binip  işine  gidiyor. 
İşine  gitmek  içm  P  veya  R  otobüslerinin  birinden  yararlanabiliyor 
Bir  gün  bir  şey  dikkatini  çekiyor: 
10  kere  otobüse  bindiğinde  9  kere 
k  ve  1  kere  P  otobüsüne  biniyor. 
Acaba  P  ve  R  otobüsleri  bu  durağa  kaç  dakika  aralarla  geliyorlar? 

BÜYÜKLÜK  VE 
DİKTATÖRLÜK 

Büyüklüğün  hastALıÖl,  vicdaNı  güçTen  AYlrDığl  aN  BAjlaR. 

Shakcspeare  (Jül  Sezai) 

DiktaTörlÜK  KısKAnçLIğıN  en tam  şEklİDiR. 

Malaparte  (Darbe  Tekniği) 

Bu  iki  güzel  sözde  bazı  harfler büyük  harf  olarak  yazılmıştır.  Bunun  kuralını  bulabilir  misiniz;  hangi  harfler  büyük  yazılmış? 


ÇAMLAR. VE  TOPLAR 


ilk  3  çama  dikkatle  bakarak son  çamın  fiyatının  ne  olması  gerektiğini  bulun. 


DÖRT  ADET  1 

Dört  adet  1  ile  yazılabilen  en büyük  sayı  nedir? 


ÇİKOLATA 
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Şekildeki  çikolatayı  4  çocuk arasında  öyle  4  parçaya  bölünüz  ki, her  çocuğa  6  farklı  şekil  düşsün. 


EL  SIKIŞANLAR 

Yalmzca  evli  çiftlerin  çağrıldığı  ziyafet  sona  erdi.  Çiftler  vedalaştılar,  Her  kişi  eşi  hariç 
diğerlerinin  elini  sıktı.  Toplam  112 
el  sıkıldığına  göre,  ziyafete  kaç  kişi  gelmiştir  (tabiî  ki,  56  değil)? 


BİLARDO 


Elimizde  uzunluğu  24Û  em  genişliği  150  cm  olan  bir  bilardo  masası  var.  D  köşesindeki  beyaz  topun tam  merkezdeki  kırmızı  topa  çarpabilmesi  için.  Al  uzaklığı  ne  kadar olmalıdır? 

SAATİN  İĞNELERİ 

Bir  saatte  saatleri,  dakikaları  ve saniyeleri  gösteren  birer  iğne  vardır.  Bu  3  iğne,  öğleyin  saat  l2Me üstüste  gelerek  lek  iğne  gibi  gözüküyor,  Acaba  günün  başka  hangi saatinde  bu  3  İğne  üst  üste  gelebilir? 

4  ARDIŞIK  SAYI 

ispatlayınız  ki,  birbirini  izleyen 
4  tamsayının  çarpımına  1  eklenirse.  bir  tam  sayının  karesi  elde  edilir. 


(Geçen  sayıda  yayınlanan 
Zekâsayar'ın  cevaplan  39  sayfadadır,) 
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BİLİM  VE  TEKNİK 
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- Kahraman  OLGAÇ _ 

NICBASE  SATRANÇ  PROGRAMI 

Atar»  ya  da  MS-DOS  uyumlu  bir  bilgisayarınız  varsa  ve  de  satranç  oynuyor  ve  ilerlemek  istiyorsanız,  size  bir  Nicbase  satranç  programı  almanızı  salık  veririm.  Bu  programdan  faydalanabilmek için  bilgisayarınızın  512  Kbyfjlk  internal  belleği.  MS-DOS  2.00  ya  da  daha  yüksek  kapasitesi.  Her* cules,  EGA  veya  CGA  grafik  kartı  olmasının  yanında  son  olarak  bir  do  Mouse  gerekiyor.  İlk  bakışta pahalı  bir  yatırım  görünüyor;  ama  bir  kez  aldıktan  sonra  ne  kadar  faydalı  ve  vazgeçilemez  olduğu hemencecik  belli  oluyor.  Ben  6  aydır  bu  programı  kullanıyorum. 

Eğer  “çabuk  servisle  abone  olursanız,  bir  yıl  içinde  20  disket  uçak  postası  ile  size  ulaşacaktır. 
Ana  programla  birlikte  yaklaşık  15.000  oyuna  hemen  sahip  olabilirsiniz.  Program  ve  yardımcı  programın  Fiatı  226  -1-162  DM  ve  çabuk  servisin  abone  ücreti  ise  450  DM'dır.  Daha  fazla  bilgi  almak ve  abone  olmak  için  İNTERCHESS  BV*P.O.BQX  393-1800  AJ  ALKMAAR-HOLLAND  adresine  başvurmanız  gerek.  Satranca  meraklı  ve  bu  sistemi  kullanmak  olanağına  sahip  bütün  okuyucularıma tavsiye  ederim. 

Adı  geçen  programdan  seçtiğim  kısa  oyunlardan  bir  demeti  uzun  notasyonla  sunuyorum. 

Gurevich  -  Sokolov  Moskova  1 988 

1  ,Ag1-f3  d7-d5  2.d2-d4  Ag8-f6  3,c2-c4  e7-e6  4.Fc1-f4  Ff8-e7  5.e2-e3  0-0  6.Ab1-c3  c7-c5  7«d4xc5 
Fe7xc5  8.Vd1-c2  Ab8-c6  9.a2-a3  Vd8-a5  10,00-0  d5xc4  11.Ff1xc4  Fc5-e7  12,g2-g4  b7-b5  13.Fc4xb5 Fc8-b7  14.Af3-d2  Ac6*b4  15,a3xb4  Fe7xb4  16.Ad2-c4  Va5-a1  17,$c1-d2  Fb4xc3  18,Şd2-e2  Va1-a2 19.Kd1-a1  siyah  terkeder 


Stader  -  Sc  hu  bert  Yarışmalı  1981 

1  ,e2-e4  g7-g6  2.d2-d4  d7-d6  3,Ab1-c3  Ff8-g7  4J244  Ag8-f6  5.Ag1*f3  c7-c5  6.Ff1*b5  Fc8-d7  7.e4-e5 
Af6-g4  8.e5-e6  Fd7xb5  9.e6xf7  Şe8-d7  10.Af3-g5  h7-h5  1 1  iı2-b3  Ag4-f2  12.Şe1xf2  Fg7xd4  13.Fc1*e3 Fd4xe3  14.Şf2xe3  Fb5-c6  15.Şe3-f2  Vd8-b6  16.Kh1-e1  Ab8-a6  17.Vd1-e2  e7-e5  1B.f4xe5  siyah terkeder. 


Zanden  -  Nilsson  Yazışmak  1980 


1  ,e2-e4  c7<6  2.d2*d4  d7~d5  3.e4xd5  c6xd5  4.c2-c4  Ag8-f6  5.Ab1-c3  Ab8-c6  6,Fc1-g5  d5xc4  7.d4-d5 
Ac6-a5  8.b2-b4  c4xb3  9.a2xb3  Fc8-d7  10,b3-b4  Ka8-c8  11.Ac3-a4  Aa5-c4  12.Aa4-c5  Vd8-b6 13,Fg5-d2  Ac4xd2  14.Vd1xd2  e7-e6  15  Ac5xd7  Af6xd7  16.b4-b5  Ad7:f6  17  d5xe6  Vb6xe6  18,Ff1-e2 Af6-d5  i9.Vd2-b2  Ff8-b4  ZO.ŞeMt  Fb4-c3  beyaz  terkeder. 
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L  Beyaz  kazanır. 


abcdefgh 

İL  Siyah  kazanır. 


abcdefgh 

İli.  Beyaz  kazanır. 


(Çözümleri  34,  sayfadadır,} 


